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			1. Aan u

			De schrijver van dit boek zal erg teleurgesteld zijn als niet velen erdoor tot de Heere Jezus worden geleid. Hij publiceert het in kinderlijke afhankelijkheid van de kracht van God de Heilige Geest, Die het kan gebruiken voor de bekering van miljoenen, mocht Hem dat behagen.

			Ongetwijfeld zullen veel eenvoudige mensen dit boek ter hand nemen en zal de Heere hen bezoeken met genade. Met het oog hierop is gekozen voor de duidelijkste taal en zijn veel eenvoudige uitdrukkingen gebruikt. Maar als ontwikkelde personen dit boek zullen inkijken, kan de Heilige Geest ook hen raken; want wat te begrijpen valt door mensen met weinig kennis, kan toch ook aantrekkelijk zijn voor ontwikkelde mensen. O, dat sommige lezers grote zielenwinners zullen worden!

			Wie weet hoeveel mensen hun weg naar de vrede zullen vinden door wat zij hier lezen? Een belangrijkere vraag voor u is: zult u één van hen zijn?

			Er was eens een man die een waterput langs de kant van de weg liet maken. Hij hing er een kleine ketting aan met daaraan een beker. Een poosje later hoorde hij dat een groot kunstcriticus veel op zijn ontwerp had aan te merken. ‘Maar,’ zei hij, ‘drinken vele dorstige personen eruit?’ Toen werd hem verteld dat duizenden arme mensen, mannen, vrouwen en kinderen, hun dorst bij deze waterput lesten. Hij glimlachte en zei dat het commentaar van de criticus hem niet deerde. Hij hoopte alleen dat op een warme zomerdag de criticus zelf de beker zou vullen, erdoor verfrist zou worden en de naam van de Heere zou prijzen.

			Hier is mijn waterput en hier is mijn beker. Geef commentaar als u dat wilt, maar drink van het water des levens. Alleen dat interesseert mij. Ik ben liever tot zegen voor de ziel van de armste straatveger of lompenhandelaar dan dat ik een prins behaag zonder hem tot God te brengen.

			Is het u ernst bij het lezen van deze bladzijden? Zo ja, dan zijn we het al aan het begin samen eens; maar het is hier om niets minder te doen dan dat u Christus en de hemel vindt. O, dat we hier samen naar zouden zoeken! Dit doe ik door dit kleine boek biddend op te dragen.

			Zult u niet samen met mij opzien tot God en Hem vragen om u tijdens het lezen te zegenen? De Voorzienigheid heeft u deze bladzijden onder ogen gebracht. U hebt wat tijd over waarin u ze kunt lezen en bent bereid er uw aandacht aan te besteden. Dit zijn goede tekenen. Wie weet of niet de tijd van zegen voor u gekomen is? In ieder geval zegt de Heilige Geest: ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet.’

			2. Waar gaat het ons om?

			Ooit hoorde ik een verhaal dat, geloof ik, in het noorden van Engeland gebeurd is. Een predikant ging op bezoek bij een arme vrouw. Omdat hij wist dat ze erg arm was, wilde hij haar helpen. Met zijn geld in de hand klopte hij op de deur, maar ze antwoordde niet. Hij concludeerde dat ze niet thuis was en vertrok weer.

			Korte tijd later ontmoette hij haar in de kerk en vertelde hij dat hij aan haar noden gedacht had: ‘Ik kwam bij uw huis en klopte verschillende malen. Maar blijkbaar was u niet thuis, want er kwam geen reactie.’ ‘Hoe laat kwam u langs, dominee?’ ‘Rond de middag.’ ‘O nee,’ zei ze, ‘ik heb u gehoord, dominee, en het spijt me zo dat ik niet opendeed, maar ik dacht dat het de huurbaas was.’ Veel arme vrouwen weten wat dit betekent.

			Nu, omdat ik gehoord wil worden, wil ik u graag zeggen dat ik niet om de huur vraag. Dit boek vraagt niets van u, maar het vertelt u dat zaligheid geheel uit genade is – en dat betekent: kosteloos, gratis, voor niets.

			Vaak als we ons best doen om de aandacht te trekken, denkt onze toehoorder: ‘O! Nu gaat hij me op mijn plichten wijzen. Die man komt om wat ik aan God schuldig ben en ik weet zeker dat ik niets heb om mee te betalen. Ik zal maar “niet thuis” geven.’ Nee, dit boek komt niet tot u om iets van u te vragen, maar om u iets te vertellen. We gaan niet praten over wet, plicht en pijniging, maar over liefde, goedheid, vergeving, genade en eeuwig leven. Doe daarom niet alsof u niet thuis bent. Luister daarom en laat uw hart niet zorgeloos zijn. Ik vraag niets van u in de naam van God of een mens. Ik wil niets van u eisen, maar ik kom in Gods naam om u een vrije gift te brengen. En het zal u nu en in eeuwigheid vreugde geven als u hem aanneemt.

			Open de deur en luister naar mijn smekende stem. ‘Komt dan, en laat ons samen richten’ (Jes. 1:18). De Heere Zelf nodigt u uit voor een onderhoud over uw onmiddellijke en eindeloze geluk. Dit zou Hij nooit doen als Hij het niet goed met u voorhad. Weiger de Heere Jezus Die aan uw deur klopt niet, want Hij klopt met een hand die aan het hout genageld was voor zo iemand als u. Hij heeft enkel en alleen uw welzijn op het oog. Neig daarom uw oor en kom tot Hem. Luister aandachtig en laat het goede woord in uw ziel dalen.

			Wie weet is het uur gekomen waarin u het nieuwe leven zult ingaan dat het begin van de hemel is. ‘Het geloof is door het gehoor’ (Rom. 10:17) en lezen is een vorm van horen. Terwijl u dit leest, zou het geloof tot u kunnen komen. Waarom niet? O, gezegende Geest van alle genade, laat het zo zijn!

			3. God rechtvaardigt de goddelozen

			Deze boodschap is voor u bestemd. U vindt in Romeinen 4:5 de tekst: ‘Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.’

			Ik vraag uw aandacht voor de volgende woorden: ‘Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt.’ Volgens mij zijn deze woorden heel wonderlijk.

			Verbaast het u niet dat er zo’n uitdrukking in de Bijbel staat ‘Die de goddeloze rechtvaardigt’? Ik heb gehoord dat mensen die de leer van het kruis haten God beschuldigen omdat Hij de goddelozen zaligt en de slechtsten van de slechten bij Zich ontvangt. Kijk eens hoe deze tekst de beschuldiging staaft en duidelijk bevestigt! Door de mond van Zijn dienaar Paulus, door de inspiratie van de Heilige Geest, noemt Hij Zichzelf: ‘Hem Die de goddeloze rechtvaardigt.’ Hij maakt hen rechtvaardig die onrechtvaardig zijn en vergeeft hen die geen gunst verdienen.

			Dacht u dat redding voor de goeden bestemd was en dat Gods genade voor de zuiveren en heiligen was die zonder zonde zijn? Misschien dacht u dat God u zou belonen als u uitzonderlijk was; en misschien dacht u dit omdat u onwaardig bent, zodat u Zijn gunst onmogelijk zou kunnen genieten. Zo ja, dan moet het u een beetje verbazen om zo’n tekst te lezen: ‘Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt.’

			Uw verbazing verwondert me niet. Want wat ik ook afweet van de grote genade van God, ik blijf me er altijd over verwonderen. Het klinkt toch immers verbazend dat een heilig God een onheilig mens kan rechtvaardigen? Vanwege het aangeboren wetticisme van ons hart hebben we het altijd over onze eigen goedheid en onze eigen waardigheid. Hardnekkig geloven we dat er iets in ons in orde moet zijn om Gods aandacht te trekken.

			Nu, God, Die ieder bedrog doorziet, weet dat in ons volstrekt niets goeds aanwezig is. Hij zegt dat ‘er niemand rechtvaardig is, ook niet één’ (Rom. 3:10). Hij weet dat ‘al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed’ (Jes. 64:6). Daarom, de Heere Jezus kwam niet in de wereld om te zoeken naar goedheid en rechtvaardigheid voor Hem, maar om goedheid en rechtvaardigheid te schenken aan mensen die ze zelf niet bezitten. Hij komt niet omdat we rechtvaardig zijn, maar om ons rechtvaardig te maken. Hij rechtvaardigt de goddelozen.

			Als een advocaat voor de rechtbank verschijnt, dan wil hij, als hij tenminste eerlijk is, de zaak van een onschuldig persoon bepleiten om diens onschuld aan te tonen. De advocaat zou moeten proberen om de onschuldige te rechtvaardigen, en niet om de schuldige partij te beschermen. Een mens heeft het recht of de macht niet om de schuldige werkelijk te rechtvaardigen. Dit wonder is alleen voorbehouden aan God.

			God, de oneindig rechtvaardige Heerser, weet dat er geen rechtvaardig mens op aarde is die goed doet en niet zondigt. In de oneindige soevereiniteit van Zijn goddelijke natuur en in de glans van Zijn onuitsprekelijke liefde heeft Hij het daarom niet op Zich genomen om de rechtvaardige, maar om de goddeloze te rechtvaardigen. God heeft wegen en middelen bedacht om de goddeloze rechtvaardig voor Hem te stellen. Hij heeft een manier uitgedacht waardoor Hij de schuldige op een volkomen rechtvaardige manier kan behandelen alsof hij zonder overtreding was; ja, Hij kan met hem omgaan alsof hij helemaal zondeloos was. Hij rechtvaardigt de goddelozen.

			Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Dit is heel verbazend, iets waarover allen die daarin delen zich zeer zouden moeten verwonderen. Ik weet dat het voor mij, tot op de dag van vandaag, het grootste wonder is waarvan ik ooit gehoord heb, dat God ooit mij zou rechtvaardigen. Buiten Zijn almachtige liefde voel ik mezelf een brok onwaardigheid, een berg verderf en een hoop zonde. Maar ik weet en ben er volkomen van overtuigd dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof dat in Christus Jezus is. Ik word behandeld alsof ik volkomen rechtvaardig was geweest en ik ben een erfgenaam Gods gemaakt en een mede-erfgenaam van Christus.

			En toch, van nature moet ik mijzelf plaatsen onder de grootste zondaren. Ik, die volstrekt niets verdien, word behandeld alsof ik verdiensten bezat. Ik word met evenveel liefde bemind alsof ik altijd godzalig was geweest, hoewel ik vroeger goddeloos was. Wie zou hierover niet verbaasd kunnen zijn? De dankbaarheid voor een dergelijke gunst gaat gekleed in het gewaad van de verwondering.

			Aangezien dit heel verbazend is, wil ik u laten opmerken hoe gepast dit het evangelie voor u en mij maakt. Als God de goddelozen rechtvaardigt, dan kan Hij u rechtvaardigen. Bent u niet precies zo iemand? Als u op dit moment onbekeerd bent, is ‘goddeloze’ een heel passende benaming voor u. U hebt zonder God geleefd; u was het tegendeel van godzalig. In één woord: u was een goddeloze en dat bent u nog.

			Misschien ging u ’s zondags nooit naar de kerk, maar verachtte u Gods dag, Zijn huis en Zijn Woord. Dit bewijst dat u goddeloos was. Triester nog, misschien probeerde u Gods bestaan zelfs te betwijfelen en ging u zover om te zeggen dat u dit deed. U leefde op deze mooie aarde die vol is van de tekenen van Gods aanwezigheid, en voortdurend sloot u uw ogen voor de duidelijke tekenen van Zijn macht en Godheid. U leefde alsof God er niet was. Inderdaad, u zou heel tevreden zijn als u voor uzelf overtuigend kon bewijzen dat God helemaal niet bestaat. Misschien hebt u jarenlang zo geleefd, zodat u heel voldaan bent met uw levensstijl – en toch staat God erbuiten. Als iemand u goddeloos noemt, dan is dat even terecht als wanneer iemand de zee zout water noemt. Of niet soms?

			Misschien bent u van een andere soort. U hebt geregeld alle uitwendige vormen van godsdienst betracht, en toch deed u dit volstrekt niet van harte, maar u was in werkelijkheid goddeloos. Hoewel u met Gods volk samenkwam, hebt u God Zelf nooit ontmoet. U zong met de anderen mee, en toch prees u de Heere niet met uw hart. U leefde zonder enige liefde tot God in uw hart, of enige achting voor God in uw leven. Nu, u bent precies het soort persoon tot wie dit evangelie wordt gezonden, dit evangelie dat zegt dat God de goddelozen rechtvaardigt. Het is heel wonderlijk, maar gelukkig is het voor u te krijgen. Het past precies bij u. Of niet soms? Wat wil ik graag dat u het aanneemt!

			Als u een redelijk mens bent, zult u de opmerkelijke genade van God zien, waardoor Hij voor zo iemand als u heeft willen zorgen, en u zult tegen uzelf zeggen: ‘Die de goddelozen rechtvaardigt! Waarom zou ik dan niet gerechtvaardigd worden, en dat meteen?’

			En merk verder op dat het zo moet zijn. De zaligheid van God is voor hen die haar niet verdienen en die er niet geschikt voor zijn gemaakt. Het is goed te begrijpen dat deze uitdrukking in de Bijbel is opgenomen, want niemand anders heeft er behoefte aan om gerechtvaardigd te worden dan zij die geen rechtvaardigheid van zichzelf hebben. Als iemand van u volkomen rechtvaardig is, dan hoeft u niet gerechtvaardigd te worden. U voelt dat u uw plicht goed uitvoert en dat u daarmee bijna een aanspraak op de hemel kunt maken. Wat zult u doen met een Zaligmaker of met genade? Wat zult u doen met rechtvaardiging? Dit boek zal u zo langzamerhand vermoeien, want het is voor u niet interessant.

			Als sommigen van u zo’n trotse houding aannemen, luister dan een poosje naar me. U zult verloren gaan, zo zeker als u leeft. Jullie rechtvaardigen, die jullie gerechtigheid helemaal zelf hebben gemaakt, zijn óf bedriegers óf bedrogenen, want de Schrift kan niet liegen en zegt duidelijk: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.’ In ieder geval heb ik geen evangelie aan de eigengerechtigden te verkondigen, nee, geen woord. Jezus Christus Zelf kwam niet om de rechtvaardigen te roepen, en dus doe ik dat ook niet. Als ik u riep, zou u niet komen; daarom roep ik u niet.

			Nee, ik vraag u liever om die gerechtigheid van u te bekijken, tot u ziet wat voor een zinsbegoocheling het is. Dat is het! Vlucht erbij vandaan! Geloof dat alleen zij behoefte aan rechtvaardiging kunnen hebben die niet rechtvaardig zijn in zichzelf. Voor hen moet iets gedaan worden om hen voor Gods rechterstoel rechtvaardig te maken. Geloof me, de Heere doet alleen wat noodzakelijk is. Oneindige wijsheid probeert nooit het onnodige. Jezus onderneemt nooit iets overbodigs. Het is niets voor God om hem die al rechtvaardig is, rechtvaardig te maken; dat is iets voor een dwaas. Maar de onrechtvaardige rechtvaardig te maken, dat is werk voor oneindige liefde en genade. De goddeloze rechtvaardigen is een wonder dat God waardig is; en zo is het ook.

			Let nu op. Als ergens ter wereld een arts zou zijn die onfeilbare en dure medicijnen heeft ontdekt, naar wie wordt die arts dan toegestuurd? Naar hen die volkomen gezond zijn? Ik denk het niet. Breng hem naar een plaats waar geen zieken zijn en hij voelt dat hij daar niet hoort. Hij heeft niets te doen. 

			‘Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn’ (Mark. 2:17). 

			Is het niet even duidelijk dat de grote medicijnen van genade en verzoening bestemd zijn voor mensen met een zieke ziel? Ze kunnen niet voor de gezonden zijn, want voor hen zijn ze nutteloos.

			Als u voelt dat u geestelijk ziek bent, is de Arts voor u in de wereld gekomen. Als u volkomen verloren bent vanwege uw zonde, dan bent u precies de persoon voor wie het verlossingsplan bedoeld is. Ik zeg dat de Heere van liefde juist iemand als u op het oog had toen Hij het plan der genade ontwierp.

			Veronderstel dat een edelmoedig mens zou besluiten om allen te vergeven die bij hem in de schuld stonden; het is duidelijk dat dit alleen van toepassing kan zijn op hen die hem werkelijk iets schuldig zijn. De ene persoon is hem duizend gulden schuldig, de ander vijftig gulden; beiden hoeven slechts zijn aanbod aan te nemen en de schuld is uitgedelgd. Maar zelfs de meest edelmoedige persoon kan niet de schuld vergeven van hen die hem niets schuldig zijn. Het gaat de kracht van de Almachtige te boven te vergeven waar er geen zonde is. Daarom kan vergeving niet bestemd zijn voor u die geen zonde hebt. Vrijspraak moet voor de schuldigen zijn. Vergeving moet voor de zondigen zijn. Het zou onzinnig zijn om te praten over het vergeven van hen die geen vergeving nodig hebben of over het vrijspreken van hen die niets overtreden hebben.

			Denkt u dat u verloren moet zijn omdat u een zondaar bent? Dat is de reden waarom u gered kunt worden. Omdat u beseft dat u een zondaar bent, zou ik u willen aanmoedigen om te geloven dat genade bedoeld is voor zo iemand als u. Eén dichter durfde het zelfs zo te zeggen:

			
Een zondaar is iets heiligs:
De Heilige Geest heeft hem zo gemaakt.

			
Het is waar dat Jezus zoekt en zalig maakt wat verloren is. Hij stierf en maakte een werkelijke verzoening voor werkelijke zondaren. Als mensen niet met woorden spelen of zichzelf ‘ellendige zondaren’ noemen in valse nederigheid dan ben ik heel blij om hen te ontmoeten. Met mensen die zichzelf oprecht zondaars vinden, zou ik de hele avond willen praten. Voor zulke mensen sluit de herberg van genade zijn deuren nooit, op doordeweekse dagen noch op zondagen. Onze Heere Jezus stierf niet voor denkbeeldige zondaren, maar Zijn hartenbloed werd gestort om scharlakenrode vlekken uit te wissen die nergens anders door verwijderd kunnen worden.

			Wie een vuile zondaar is, is het soort mens voor wie Jezus kwam om hem rein te maken. Ooit sprak een evangeliedienaar over de tekst: ‘En de bijl ligt ook reeds aan de wortel der bomen’ (Luk. 3:9). En hij preekte zo dat één van de hoorders tegen hem zei: ‘Het leek wel alsof u het tegen misdadigers had. U had uw preek in de gevangenis moeten houden.’ ‘O nee,’ zei de goede man, ‘als ik in de gevangenis moest preken, zou ik niet deze tekst kiezen, maar 1 Timotheüs 1:15: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.’ Dat is waar. De wet is voor de eigengerechtigden, om hun trots te vernederen; het evangelie is voor de verlorenen, om hun wanhoop weg te nemen.

			Als u niet verloren bent, wat wilt u dan doen met een Zaligmaker? Zou de herder op zoek gaan naar hen die nooit verdwaalden? Waarom zou de vrouw haar huis met bezemen keren voor geldstukken die ze nooit verloren had? Nee, het medicijn is voor de gewonden. Levend maken is voor de doden. Vergeving is voor de schuldigen. Bevrijding is voor gebondenen. Het openen van de ogen is voor de blinden.

			Hoe kunnen de Zaligmaker, Zijn dood aan het kruis en het evangelie van vergeving verklaard worden, tenzij ze gegrond zijn op de vooronderstelling dat mensen schuldig en doemwaardig zijn? De zondaar vormt de bestaansreden voor het evangelie. Als u niets verdient, niets meer verdient dan de hel, dan bent u het soort mens voor wie het evangelie is bestemd en uitgedacht en aan wie het verkondigd wordt. God rechtvaardigt de goddelozen.

			Ik wil dit heel duidelijk maken. Ik hoop dat ik dit al gedaan heb. Maar hoe duidelijk het ook is, alleen de Heere kan het een mens laten begrijpen. Voor een ontwaakt mens lijkt het aanvankelijk heel verbazingwekkend dat de verlossing werkelijk voor hem zou zijn als hij verloren en schuldig is. Hij denkt dat ze voor hem moet zijn als hij boetvaardig is, en hij vergeet dat zijn berouw een deel is van zijn verlossing. ‘O,’ zegt hij, ‘maar ik moet dit en dat zijn,’ en dat is allemaal waar, want hij zál zo zijn als vrucht van de verlossing. Maar de verlossing komt tot hem voor hij er enige vruchten van heeft. In feite komt zij tot hem terwijl hij alleen deze kale, verachtelijke, minderwaardige, afschuwelijke beschrijving verdient: goddeloze. Meer is hij niet als Gods evangelie komt om hem te rechtvaardigen.

			Mag ik er daarom bij hen die niets goeds in zich hebben, die vrezen dat ze zelfs geen goed gevoel hebben of wat dan ook dat hen bij God kan aanbevelen – mag ik er bij hen op aandringen om krachtig te geloven dat onze genadige God in staat en bereid is om hen aan te nemen zonder iets om hen aan te bevelen, en dat Hij hen uit eigen beweging kan en wil vergeven, niet omdat zij goed zijn, maar omdat Hij goed is? Laat Hij zijn zon niet zowel over de bozen als over de goeden schijnen? Geeft Hij geen vruchtbare seizoenen, en zendt Hij geen regen en zonneschijn tot de meest goddeloze landen? Ja, zelfs Sodom had zijn zon en Gomorra zijn dauw. De grote genade van God gaat mijn en uw bevatting te boven en ik wil dat u haar niet onderschat. Hij kan overvloedig vergeven. Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken; vergeving is er voor de schuldigen.

			Probeer uzelf niet op te sieren en uzelf iets anders te maken dan u werkelijk bent, maar kom zoals u bent tot Hem Die de goddeloze rechtvaardigt. Enige tijd geleden maakte een artiest een schilderij van een deel van de stad waarin hij leefde, en om historische redenen wilde hij in zijn afbeelding een aantal personen opnemen die in de stad bekend waren. Iedereen kende een straatveger die slonzig en vuil was en rafelige kleren droeg. De kunstenaar zei tegen deze ruwe en haveloze man: ‘Ik zal je goed betalen als je naar mijn atelier komt en als je mij je laat schilderen.’ Hij kwam de volgende morgen, maar werd al gauw weer weggestuurd, want hij had zijn gezicht gewassen, zijn haar gekamd en fatsoenlijke kleren aangetrokken. Hij was nodig als bedelaar en was niet in een andere hoedanigheid uitgenodigd.

			Zo ook zal het evangelie u verwelkomen als u komt als een zondaar en niet anders. Wacht niet tot u zich veranderd hebt, maar kom meteen om zaligheid. God rechtvaardigt de goddelozen en dat geldt voor u op de plaats waar u nu bent; het ontmoet u in uw slechtste toestand.

			Kom in uw wanordelijke toestand. Ik bedoel: kom tot uw hemelse Vader met al uw zonde en zondigheid. Kom tot Jezus precies zoals u bent: melaats, vuil, naakt, onbekwaam om te leven en onbekwaam om te sterven. Kom, u die tot het uitschot van de schepping behoort; kom, al durft u nauwelijks te hopen op iets anders dan de dood. Kom, hoewel u melaats bent en die ziekte als een verschrikkelijke nachtmerrie op u drukt. Kom en vraag de Heere om nogmaals een goddeloze te rechtvaardigen. Waarom zou Hij niet? Kom, want deze grote genade van God is bedoeld voor zo iemand als u.

			Ik zeg het met de woorden van de tekst en ik kan het niet krachtiger zeggen: de Heere God Zelf geeft Zichzelf deze genadige titel: ‘Hem Die de goddeloze rechtvaardigt.’ Hij maakt rechtvaardig en behandelt hen als zodanig die van nature goddeloos zijn. Is dat geen wonderlijk woord voor u? Denk hier nu meteen grondig over na.

			4. ‘God is het Die rechtvaardig          
     maakt’ (Rom. 8:33)

			Het is iets wonderlijks om gerechtvaardigd te worden of om rechtvaardig te worden gemaakt. Als we Gods wetten nooit verbroken hadden, dan hadden we dit nooit nodig gehad, want dan waren we in onszelf rechtvaardig geweest. Wie heel zijn leven gedaan heeft wat hij had moeten doen en nooit iets wat hij niet moest doen, is gerechtvaardigd door de wet. Maar zo iemand bent u niet, dat weet ik heel zeker. U bent te eerlijk om te doen alsof u zonder zonde bent, en daarom moet u gerechtvaardigd worden.

			Nu, als u uzelf rechtvaardigt, dan zou u zich eenvoudigweg bedriegen. Probeer dat daarom niet. Dat heeft nooit enkele zin. Als u uw medestervelingen vraagt om u te rechtvaardigen, wat kunnen zij doen? Voor een kleine beloning zullen sommigen goed van u spreken, maar voor nog minder zullen anderen u belasteren. Hun oordeel is weinig waard.

			Onze tekst zegt: ‘God is het Die rechtvaardigt’, en dat is veel belangrijker. Het is een verbazingwekkend feit en we moeten het zorgvuldig overwegen. Kom en zie.

			In de eerste plaats: niemand anders dan God zou ooit overwogen hebben om schuldigen te rechtvaardigen. Ze hebben in openlijke vijandschap geleefd; ze hebben met beide handen kwaad bedreven; ze zijn van kwaad tot erger gegaan; ze zijn naar de zonde teruggekeerd, zelfs nadat ze erom geleden hadden en haar daarom een poosje moesten verlaten. Ze hebben de wet gebroken en het evangelie vertreden. Ze hebben de genade geweigerd aan te nemen en hebben volhard in goddeloosheid. Hoe kan hun vergeving worden geschonken? Hoe kunnen zij gerechtvaardigd worden? Hun medemensen wanhopen aan hen en zeggen: ‘Het zijn hopeloze gevallen.’ Zelfs christenen bezien hen meer met smart dan met hoop.

			Maar hun God beziet hen anders. In de majesteit van Zijn verkiezende genade heeft Hij sommigen van hen voor de grondlegging der wereld uitverkoren, en Hij zal niet rusten tot Hij hen gerechtvaardigd heeft en hen heeft aangenomen in de Geliefde. Staat er niet geschreven: 

			‘Die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt’? (Rom. 8:30) 

			Zo ziet u dat er sommigen zijn die de Heere besloten heeft te rechtvaardigen. Waarom zouden u en ik daar niet bij horen?

			Niemand dan God zou ooit overwogen hebben om mij te rechtvaardigen. Ik ben mezelf een wonder. Ik twijfel er niet aan dat in anderen evenveel genade zichtbaar is. Kijk naar Saulus van Tarsen, die tegen Gods dienaren woedde. Als een hongerige wolf vloog hij de schapen links en rechts naar de keel. Toch sloeg God hem neer op de weg naar Damascus, veranderde Hij zijn hart en rechtvaardigde hem. Daarom werd deze man al snel de grootste prediker van de rechtvaardiging door het geloof, die ooit heeft geleefd.

			Hij moet zich er vaak over hebben verwonderd dat hij door geloof in Christus Jezus gerechtvaardigd was, want eens was hij een vastberaden ijveraar voor zaligheid door de werken der wet. Niemand dan God zou ooit overwogen hebben om een man als Saulus de vervolger te rechtvaardigen, maar de Heere God is heerlijk in genade.

			Maar zelfs als iemand al overwogen zou hebben om de goddelozen te rechtvaardigen, niemand dan God had het kunnen doen. Het is een mens onmogelijk om misdaden te vergeven die niet tegen hemzelf bedreven zijn.

			Stel dat iemand u heel erg heeft gekwetst. U kunt hem vergeven, en ik hoop dat u dat zult doen, maar niemand anders kan hem buiten u om vergeven. Als het verkeerde u is aangedaan, dan moet de vergeving van u komen. Hebben we tegen God gezondigd, dan is het in Gods macht om te vergeven, want de zonde is tegen Hemzelf. Daarom zegt David in Psalm 51:4: 

			‘Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen’, want dan kan God, tegen Wie de overtreding begaan is, de overtreding wegdoen. Wat we God schuldig zijn, kan onze grote Schepper ons kwijtschelden, als dat Hem behaagt; en als Hij het kwijtscheldt, is het kwijtgescholden. Niemand dan de grote God tegen Wie we de zonde bedreven hebben, kan die zonde uitwissen.

			Laten we daarom niet dralen om tot Hem te gaan en bij Hem genade te zoeken. Laten we niet worden afgeleid door hen die willen dat we bij hen zullen biechten; hun aanspraken zijn niet gebaseerd op Gods Woord. Maar zelfs als ze aangesteld waren om in Gods naam vergeving uit te spreken, dan was het nog beter om zelf door Jezus Christus, de Middelaar, naar de grote Heere te gaan en bij Hem genade te zoeken en te vinden, want we weten zeker dat dit de goede manier is. Godsdienst bij volmacht is te riskant; u kunt beter zelf voor de zaken van uw ziel zorgen en ze niet aan een medemens overlaten.

			Alleen God kan de goddelozen rechtvaardigen, maar Hij kan het ook volmaakt. Hij werpt onze zonden achter Zijn rug; Hij wist ze uit. Hij zegt dat ze, ook al werd ernaar gezocht, niet gevonden zullen worden. Met daarvoor geen andere reden dan zijn eigen oneindige goedheid, heeft Hij een heerlijke manier bedacht waarop Hij scharlaken zonden zo wit als sneeuw kan maken en onze overtredingen zo ver van ons kan doen als het oosten is van het westen. Hij zegt: ‘Ik zal uw zonden niet meer gedenken.’ Hij gaat zelfs zover om een einde aan de zonde te maken. Iemand van ouds riep verwonderd uit: 

			‘Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheden vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid’ (Micha 7:18).

			We spreken nu niet over recht, noch over Gods handelen met mensen naar hun verdiensten. Als u verklaart dat u met de rechtvaardige Heere wilt omgaan op de voorwaarden van de wet, dan bedreigt eeuwige toorn u, want dat is wat u verdient. Geloofd zij Zijn Naam, Hij heeft niet met ons gehandeld naar onze zonden. Hij behandelt ons nu op voorwaarden van vrije genade en oneindig medelijden en zegt: ‘Ik zal u in genade ontvangen en u vrijwillig liefhebben.’

			Geloof het, want het is zeker waar dat de grote God in staat is om in overvloedige genade met de schuldige om te gaan; ja, Hij kan de goddelozen behandelen alsof ze altijd godzalig waren geweest. Lees de gelijkenis van de verloren zoon aandachtig, en zie hoe de vergevende vader de terugkerende zwerver met zo veel liefde ontving alsof hij nooit was weggegaan en zichzelf nooit met de hoeren had verontreinigd. Hij ging hierin zover dat de oudste broer erover begon te morren, maar desondanks hield de vader zijn liefde niet in.

			Hoe schuldig u ook kunt zijn, als u alleen maar naar uw God en Vader wilt terugkomen, zal Hij u behandelen alsof u nooit iets verkeerd had gedaan! Hij zal u als rechtvaardig beschouwen, en u dienovereenkomstig behandelen. Wat zegt u hiervan?

			Ziet u niet – want ik wil duidelijk laten zien hoe voortreffelijk het is – dat hoewel niemand dan God erover zou denken om de goddelozen te rechtvaardigen en niemand dan God het kan, de Heere het desondanks doen kan? Zie hoe uitdagend de apostel spreekt: 

			‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardigt’ (Rom. 8:33). 

			Als God een mens rechtvaardigt, dan doet Hij het goed, dan doet Hij het rechtvaardig, dan doet Hij het voor eeuwig.

			In een blad dat vol venijn is tegen het evangelie en tegen hen die het prediken, las ik dat we de een of andere theorie zouden voorstaan waardoor we ons inbeelden dat de zonde van de mensen kan worden weggenomen. Maar we staan geen theorie voor; we verkondigen een feit.

			Het meest verheven feit onder de hemel is dit: door Zijn kostbare bloed doet Christus werkelijk de zonde weg; en God, Die om Christus’ wil op voorwaarden van goddelijke genade met mensen omgaat, vergeeft de schuldigen en rechtvaardigt hen, niet op grond van iets dat Hij in hen ziet of iets dat Hij in de toekomst in hen zal zien, maar op grond van de rijkdommen van Zijn genade die in Zijn eigen hart liggen. Dit hebben we gepredikt, prediken we en zullen we prediken zolang als we leven. ‘God is het Die rechtvaardigt’ – Die de goddelozen rechtvaardigt. Hij schaamt zich er niet voor om het te doen en wij schamen ons er niet voor om het te prediken.

			De rechtvaardiging die van God Zelf komt, moet boven iedere verdenking verheven zijn. Als de Rechter me vrijspreekt, wie kan me dan veroordelen? Als het hoogste gerechtshof in het heelal mij rechtvaardig verklaart, wie zal dan enige beschuldiging tegen mij inbrengen? Rechtvaardiging die van God komt is een bevredigend antwoord voor een ontwaakt geweten. Door Zijn bemiddeling fluistert de Heilige Geest vrede in onze gehele natuur en we zijn niet langer bang. Met deze rechtvaardiging kunnen we al het grommen en schelden van de satan en goddeloze mensen beantwoorden. We zullen ermee kunnen sterven; we zullen er vrijmoedig mee opstaan en het laatste grote gerechtshof tegemoet gaan, want:

			In die grote dag zal ik vrijmoedig staan,
Want wie zal mij ergens van beschuldigen?
Door mijn Heere ben ik vrijgesproken
Van de verschrikkelijke vloek en schande van de zonde.

			De Heere kan al uw zonden uitwissen. Ik zeg dit niet zomaar op goed geluk. ‘Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden (Matth. 12:31). Al zat u tot aan uw nek in de misdaden, met één woord kan Hij de verontreiniging wegnemen en zeggen: ‘Ik wil, word gereinigd.’ De Heere is groot van vergeving.

			‘Ik geloof in de vergeving der zonden.’ Doet u dat ook? Op ditzelfde uur kan hij de zin uitspreken: ‘Uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede’; en als Hij dit doet, kan geen macht in hemel, op aarde of onder de aarde u onder verdenking stellen, en nog veel minder onder de toorn. Betwijfel de kracht van de almachtige liefde niet. Als een medemens evenveel tegen u had misdreven als u tegen God, zou u hem niet kunnen vergeven, maar u moet God niet meten naar een menselijke maatstaf. Zijn gedachten en wegen gaan de uwe even ver te boven als de hemel de aarde.

			‘Nou,’ zegt u, ‘het zou een groot wonder zijn als de Heere mij zou vergeven.’ Inderdaad, het zou een heel groot wonder zijn; daarom is het aannemelijk dat Hij dit doet, want Hij doet ‘grote dingen die men niet doorzoeken kan’ (Job 5:9), en waar wij niet op hadden gerekend.

			Ikzelf ging gebukt onder een verschrikkelijk schuldbesef, dat mij het leven ellendig maakte. Maar toen ik het gebod hoorde: 

			‘Zie op Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22)

			toen zag ik, en op hetzelfde moment rechtvaardigde de Heere mij. Ik zag Jezus Christus, voor mij tot zonde gemaakt, en die aanblik gaf mij rust.

			Toen zij die door de vurige slangen in de woestijn waren gebeten naar de koperen slang opkeken, waren ze meteen genezen; en dat was ik ook toen ik opzag naar de gekruisigde Zaligmaker. De Heilige Geest, Die me in staat stelde om te geloven, gaf me vrede door het geloven. Ik voelde me even zeker van de vergeving als ik me daarvoor gevoeld had van mijn veroordeling. Ik was zeker geweest van mijn veroordeling omdat het Woord van God dat zei, en mijn geweten ermee instemde; maar toen de Heere me rechtvaardigde, werd mij evenveel zekerheid gegeven door dezelfde twee getuigen. 

			‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18).

			Mijn geweten getuigt dat ik geloof en dat God mij op een rechtvaardige manier vergeeft. Zo heb ik de getuigenis van de Heilige Geest en van mijn geweten en deze twee stemmen samen. O, wat verlang ik ernaar dat u het getuigenis van God over deze zaak zou ontvangen, en dan zou u ook binnenkort het getuigenis in uzelf hebben!

			Ik durf te zeggen dat een zondaar die door God gerechtvaardigd is zelfs op een vaster fundament staat dan een rechtvaardige die door zijn werken wordt gerechtvaardigd, als er zo iemand zou zijn. We zouden nooit zeker kunnen weten dat we genoeg werken hadden gedaan; het geweten zou altijd onrustig zijn, vanuit de vrees dat we uiteindelijk tekort zouden komen en we konden alleen vertrouwen op de onzekere uitspraak van een feilbaar oordeel.

			Maar als God Zelf rechtvaardigt en de Heilige Geest daarvan getuigenis geeft door ons vrede met God te schenken, dan voelen we dat de zaak vast en zeker geregeld is en we ontvangen rust. Geen tong kan de diepte van de kalmte uitspreken die over de ziel komt die de vrede met God ontvangen heeft, die alle verstand te boven gaat.

			5. Rechtvaardig en Hij Die rechtvaardigt

			We hebben gezien hoe de goddeloze gerechtvaardigd wordt en hebben de grote waarheid beschouwd dat alleen God een mens kan rechtvaardigen. Nu gaan we een stap verder en onderzoeken we hoe een rechtvaardige God schuldige mensen kan rechtvaardigen. We vinden een volledig antwoord in de woorden van Paulus in Romeinen 3:21-26. We zullen zes verzen uit dit hoofdstuk lezen om de strekking van de passage te kunnen begrijpen.

			‘Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is: Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is.’

			Laat mij u iets uit mijn persoonlijk leven mogen vertellen. Toen ik van zonde overtuigd werd, toen de hand van de Heilige Geest zwaar op mij was, had ik een heel duidelijk besef van Gods rechtvaardigheid. Wat de zonde ook voor andere mensen mocht zijn, voor mij werd zij een ondraaglijke last. Ik was niet zozeer bang voor de hel, maar ik was bang voor de zonde. Ik wist dat ik zo verschrikkelijk schuldig was dat ik voelde dat, als God mij niet om mijn zonden zou straffen, Hij dit dan toch behoorde te doen. Ik voelde dat de Rechter van de ganse aarde zonden zoals ik bedreven had, moest veroordelen. Ik zat op de rechterstoel en veroordeelde mezelf tot de ondergang, want ik beleed dat, als ik God geweest was, ik niets anders had kunnen doen dan zo’n schuldig schepsel als ik was naar de diepste diepte van de hel te sturen.

			Voortdurend was er in mij een diepe zorg om de eer van Gods naam en de integriteit van Zijn zedelijke regering. Ik voelde dat het mijn geweten niet zou geruststellen als ik op een onrechtvaardige manier vergeving had kunnen ontvangen. De zonde die ik bedreven had, moest gestraft worden. Maar toen was er de vraag hoe God rechtvaardig kon zijn en toch mij, die zo schuldig was geweest, kon rechtvaardigen. Ik stelde mezelf de vraag: ‘Hoe kan Hij rechtvaardig zijn en toch ook Degene Die rechtvaardigt?’ Deze vraag verontrustte en vermoeide me; ik kon er geen antwoord op vinden. Werkelijk, ik had nooit een antwoord kunnen uitdenken dat mijn geweten zou hebben bevredigd.

			De leer van de verzoening is voor mij een van de duidelijkste bewijzen van de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift. Wie had kunnen denken dat de rechtvaardige Heerser zou sterven voor de onrechtvaardige opstandeling? Dit wordt niet geleerd op grond van menselijke mythologie, een droom of dichterlijke verbeelding. Deze manier van verzoening is alleen onder de mensen bekend geworden omdat hij een feit is; de fantasie had hem niet kunnen uitdenken. God Zelf heeft hem ingesteld; hij had niet bedacht kunnen worden.

			Van jongs af had ik over het verlossingsplan door het offer van Jezus gehoord, maar in het diepst van mijn ziel wist ik er niet meer van af dan wanneer ik als bosjesman was geboren en opgevoed. Het licht was er, maar ik was blind; de Heere Zelf moest het me duidelijk maken. Het kwam tot mij als een nieuwe openbaring, even fris alsof ik nooit in de Bijbel gelezen had, die verklaart dat Jezus de verzoening voor de zonden is opdat God rechtvaardig zij.

			Ik geloof dat het voor ieder wedergeboren kind van God als een nieuwe openbaring komt wanneer hij dit inziet; ik bedoel die heerlijke leer van de plaatsvervanging door de Heere Jezus. Ik leerde begrijpen dat zaligheid mogelijk was door het offer van iemand anders, en dat het eerste verbond (het werkverbond) ruimte openliet voor een dergelijke plaatsvervanging.

			Ik mocht zien dat Hij Die de Zoon van God is, gelijk aan en eeuwig met de Vader, eens het Verbondshoofd van een uitverkoren volk was gemaakt, opdat Hij in die hoedanigheid voor hen zou lijden en hen zou redden. Omdat onze val niet in de eerste plaats een persoonlijke was (want we vielen in onze vertegenwoordiger, de eerste Adam) konden we worden opgericht door een tweede Vertegenwoordiger, ja door Hem Die het op Zich had genomen om het Verbondshoofd, hun tweede Adam te zijn.

			Ik zag dat ik vóór ik daadwerkelijk gezondigd had, gevallen was door de zonde van mijn eerste vader, en ik verheugde mij erover dat het daarom op een wettige manier mogelijk voor me werd om door een tweede Hoofd en Vertegenwoordiger op te staan. De val van Adam liet een ontsnappingsmogelijkheid: een tweede Adam kan het verderf ongedaan maken dat de eerste Adam had aangericht.

			Toen ik mij bezighield met de mogelijkheid dat een rechtvaardige God mij zou rechtvaardigen, begreep en zag ik door het geloof dat Hij Die de Zoon van God is, mens werd en in Zijn eigen gezegende persoon mijn zonde in Zijn eigen lichaam aan het hout droeg. Ik zag dat de straf die mij de vrede aanbrengt op Hem was en dat mij door Zijn striemen genezing was geworden. Hebt u dat ooit gezien? Hebt u ooit begrepen hoe God ten volle rechtvaardig kan zijn, hoe Hij geen straf achterhoudt en het zwaard niet stomp maakt, en toch oneindig genadig kan zijn en de goddelozen kan rechtvaardigen die tot Hem komen?

			Het was omdat de Zoon van God, de voortreffelijk Heerlijke, het op Zich nam om de wet te bevredigen door de straf die ik verdiende te dragen, zodat God mijn zonde kan voorbijgaan. Gods wet werd meer bevredigd door de dood van Christus dan wanneer alle overtreders naar de hel waren gestuurd. Want dat de Zoon van God voor de zonde leed, was een heerlijker bevestiging van Gods regering dan dat het hele menselijke ras zou geleden hebben.

			Jezus heeft de doodsstraf voor ons gedragen. Aanschouw het wonder! Daar hangt Hij aan het kruis! Dit is het meest verheven schouwspel dat u ooit zult zien. Zoon van God en Zoon des mensen, daar hangt Hij, ondraaglijke pijnen dragend, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. O, het heerlijke van die aanblik! De Onschuldige gestraft! De Heilige veroordeeld! De eeuwig Gezegende tot een vloek gemaakt! De oneindig Verhevene schandelijk ter dood gebracht!

			Hoe meer ik het lijden van de Zoon van God beschouw, des te zekerder weet ik dat het genoeg voor me is. Waarom leed Hij, als het niet was om de straf van ons af te wenden? Als Hij die dan door Zijn dood afwendde, is zij afgewend; en zij die in Hem geloven hoeven haar niet te vrezen. Omdat de verzoening is aangebracht, moet God in staat zijn om te vergeven zonder het fundament van Zijn troon aan te tasten of Zijn wetten ook maar op de geringste wijze te schenden. Het geweten krijgt een geheel bevredigend antwoord op zijn ontzaglijke vraag.

			De toorn van God tegen de ongerechtigheid, van welke soort dan ook, moet verschrikkelijker zijn dan een mens zich kan voorstellen. Terecht zei Mozes: 

			‘Wie kent de sterkte Uws toorns?’ (Ps. 90:11). 

			Toch, als we de Heere der heerlijkheid horen roepen: 

			‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Matth. 27:46) 

			en Hem de geest zien geven, dan voelen we dat de gerechtigheid van God ruimschoots voldoening heeft ontvangen door zo’n volmaakte gehoorzaamheid en verschrikkelijke dood, van zo’n goddelijk Persoon. Als God Zelf voor Zijn eigen wet buigt, wat kan er dan nog meer worden gedaan? De verdienste van de verzoening is groter dan de strafwaardigheid van alle menselijke zonde.

			De grote diepte van Jezus’ liefhebbende zelfopoffering kan de berg van onze zonden verzwelgen, geen enkele uitgezonderd. Vanwege het oneindig goede van deze ene vertegenwoordigende Mens kan de Heere wel goedgunstig neerzien op andere mensen, hoe onwaardig ze in en van zichzelf ook kunnen zijn. Het was een niet te overtreffen wonder dat de Heere Jezus Christus in onze plaats zou staan en ‘de rechtvaardige wraak van Zijn Vader droeg, opdat wij die nooit zouden dragen.’

			Maar Hij heeft het gedaan. ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30). God zal de zondaar sparen, omdat Hij Zijn Zoon niet spaarde. God kan uw overtredingen voorbijgaan, omdat Hij die overtredingen bijna tweeduizend jaar geleden op Zijn eniggeboren Zoon legde. Als u in Jezus gelooft (daar komt het op aan), werden uw zonden weggedragen door Hem Die de zondebok voor Zijn volk was.

			Wat is dat: in Hem geloven? Het is niet alleen zeggen: ‘Hij is God en de Zaligmaker,’ maar Hem geheel en volkomen vertrouwen en Hem vanaf heden en tot in eeuwigheid voor uw zaligheid aannemen als uw Heere, uw Meester, uw alles. Als u Jezus wilt hebben, dan heeft Hij u reeds. Als u in Hem gelooft, dan vertel ik u dat u niet naar de hel kunt gaan, want daardoor zou het offer van Christus zonder uitwerking zijn. Het is onmogelijk dat een offer wordt aangenomen en dat de ziel waarvoor dat offer is aangenomen, toch sterft. Als de gelovige ziel verdoemd zou kunnen worden, waarvoor was dan een offer nodig? Als Jezus in mijn plaats stierf, waarom zou ik dan ook sterven?

			Iedere gelovige kan er zeker van zijn dat het offer daadwerkelijk voor hem werd gebracht. Door het geloof heeft hij er de hand opgelegd en het zich eigen gemaakt, en daarom mag hij er zeker van zijn dat hij nooit verloren kan gaan. De Heere ontvangt dat offer niet om onzentwil om ons vervolgens ter dood te veroordelen. De Heere kan niet onze vergeving lezen in het bloed van Zijn eigen Zoon en ons vervolgens toch treffen door Zijn toorn. Dat zou onmogelijk zijn. O, dat u op dit moment de genade zou mogen ontvangen om op Jezus te zien en met het begin te beginnen, met Jezus Die de bron der zaligheid is voor schuldige mensen!

			‘Hij rechtvaardigt de goddelozen.’ ‘God is het Die rechtvaardig maakt.’ Daarom en alleen daarom kan het gebeuren en Hij doet het door het verzoenende offer van Zijn goddelijke Zoon. Daarom kan het op een rechtvaardige manier worden gedaan, zo rechtvaardig dat niemand het ooit zal aanvechten, zo grondig dat op de laatste verschrikkelijke dag, als hemel en aarde zullen voorbijgaan, er niemand zal zijn die de geldigheid van de rechtvaardigmaking zal betwijfelen. ‘Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt’ (Rom. 8:34, 33).

			Zult u gewoon zoals u bent in deze reddingsboot stappen? Hier kunt u gered worden vanaf het zinkende schip. Neem de zekere verlossing aan. ‘Ik heb niets bij me,’ zegt u. U hoeft niets mee te brengen. Mensen die voor hun leven vluchten, laten desnoods zelfs hun kleren achter. Spring, gewoon zoals u bent.

			Ik zal u ter bemoediging iets over mezelf vertellen. Mijn enige hoop op de hemel ligt in de volledige verzoening die aan het kruis van Golgotha voor de goddelozen werd aangebracht. Daarop vertrouw ik vrijmoedig. Ergens anders heb ik geen greintje hoop. U bent in dezelfde toestand als ik, want niemand van ons heeft enige eigen waardigheid als grond om op te vertrouwen. Laten we onze handen ineenslaan en samen aan de voet van het kruis staan en onze zielen voor eens en voor altijd toevertrouwen aan Hem Die Zijn bloed voor de schuldigen vergoot. We zullen gered worden door één en dezelfde Zaligmaker. Als u verloren gaat terwijl u Hem vertrouwt, moet ik ook verloren gaan. Wat kan ik meer doen om mijn eigen vertrouwen in het evangelie dat ik u voorhoud, te bewijzen?

			6. Verlossing van het zondigen

			Graag spreek ik enkele eenvoudige woorden tot hen die het verlossingsplan van de rechtvaardiging door het geloof wel verstaan, maar wier probleem is dat ze niet kunnen stoppen met zondigen. We kunnen nooit gelukkig, rustig of geestelijk gezond zijn voor we heilig worden. We moeten van de zonde af komen, maar hoe kunnen we dat?

			Voor velen is dit een vraag van leven of dood. De oude natuur is erg sterk, en ze hebben geprobeerd haar te beteugelen en te temmen. Maar zij wil zich niet laten onderwerpen, en ze merken dat, al verlangen ze ernaar om beter te worden, ze eerder slechter worden.

			Het hart is zo hard, de wil zo eigenzinnig, de fantasie zo onbeheersbaar, de hartstochten zijn zo vurig, de gedachten zo vluchtig, de verlangens zo wild dat de mens voelt dat hij een hol wilde dieren in zijn hart heeft, die hem eerder zullen verslinden dan zich door hem laten regeren. We kunnen over onze gevallen natuur zeggen wat de Heere tegen Job zei over de Leviathan: ‘Zult gij met hem spelen gelijk met een vogeltje? Of zult gij hem binden voor uw jonge dochters?’ (Job 41:5). Een man kan evengoed hopen de noordenwind in zijn handpalm te houden als in eigen kracht de onstuimige krachten te bedwingen die in zijn gevallen natuur wonen. Dat is een groter werk dan al de verzonnen werken van Hercules; hier is God voor nodig.

			‘Ik zou kunnen geloven dat Jezus mijn zonde wil vergeven,’ zegt iemand, ‘maar dan is mijn probleem dat ik opnieuw zondig en dat ik zulke verschrikkelijke neigingen tot het kwaad in mij voel. Zoals een steen die de lucht in wordt gegooid, snel weer naar de grond komt, zo keer ik, hoewel ik door ernstige prediking op de hemel word gericht, weer terug tot mijn ongevoelige toestand. Helaas! Ik word gemakkelijk verlokt door de betoverende ogen van de zonde en zo als onder een betovering gehouden, zodat ik niet aan mijn eigen dwaasheid kan ontsnappen.’

			De zaligheid zou een droevig onvolledige zaak zijn als ze dit deel van onze gevallen toestand buiten beschouwing liet. We moeten evenzeer gereinigd worden als vergeving ontvangen. Rechtvaardiging zonder heiliging zou helemaal geen zaligheid zijn. Het zou hetzelfde zijn als de melaatse rein noemen en hem aan zijn ziekte te laten sterven; het zou hetzelfde zijn als de rebel vergeving te schenken en hem toestaan tegen zijn koning in opstand te blijven. Het zou de gevolgen wegnemen, maar de oorzaak over het hoofd zien en zo zou er een eindeloze en hopeloze taak voor ons overblijven. Het zou de stroom enige tijd stoppen, maar een open fontein van verdorvenheid in stand houden, die vroeg of laat met toegenomen kracht zou uitbreken.

			Onthoud dat de Heere Jezus is gekomen om de zonde op drie manieren weg te nemen. Hij kwam om de straf, de macht en de aanwezigheid van de zonde weg te nemen. U kunt nu meteen het tweede deel bereiken: de kracht van de zonde kan onmiddellijk gebroken worden en zo zult u op weg zijn naar het derde, namelijk het wegnemen van de aanwezigheid van de zonde. ‘Gij weet dat Hij geopenbaard is opdat Hij onze zonden zou wegnemen’ (1 Joh. 3:5).

			De engel zei over onze Heere: ‘Gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Matth. 1:21). Onze Heere Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. Wat bij de geboorte van de Heere werd gezegd, werd eveneens verkondigd bij Zijn dood. Want toen de soldaat Zijn zijde doorboorde, kwam er bloed en water uit. Dit toonde het dubbele geneesmiddel dat ons bevrijdt van de schuld en de onreinheid van de zonde.

			Als u echter moeite hebt met de kracht van de zonde en met de neigingen van uw natuur – en dat zou heel terecht zijn – dan is hier een belofte voor u. Geloof erin, want ze staat in het verbond der genade dat in alles wel geordineerd en bewaard is. God die niet liegen kan, heeft in Ezechiël 36:26 gezegd: ‘Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven.’

			U ziet, het is steeds ‘Ik zal, Ik zal’. ‘Ik zal geven’ en ‘Ik zal wegnemen.’ Dit is de koninklijke stijl van de Koning der koningen, Die in staat is Zijn wil geheel te volbrengen. Geen woord van Hem zal ooit ter aarde vallen.

			De Heere weet heel goed dat u uw eigen hart niet kunt veranderen en uw natuur niet kunt reinigen, maar Hij weet ook dat Hij het beide kan. Hij kan de huid van de Moorman en de vlekken van de luipaard veranderen. Hoor dit en verwonder u. Hij kan u een tweede maal scheppen; Hij kan ervoor zorgen dat u wordt wedergeboren. Dit is een wonder van genade, maar de Heilige Geest zal het bewerkstelligen.

			Het zou heel wonderlijk zijn als iemand aan de voet van de Niagarawaterval kon staan en een woord spreken waardoor de rivier de Niagara de andere kant op begon te stromen, zodat de wateren naar boven zouden springen in plaats van met enorme kracht naar beneden storten. Niets dan de kracht van God zou zo’n wonder kunnen bewerkstelligen. Dit zou een meer dan gepast beeld zijn van wat er zou gebeuren als de richting van uw natuur geheel veranderd werd.

			Alle dingen zijn mogelijk bij God. Hij kan de richting van uw verlangens en de loop van uw leven veranderen; en in plaats van bij God vandaan te gaan kan Hij maken dat uw gehele wezen zich tot Hem neigt. Ja, dat is wat de Heere beloofd heeft te doen voor allen die in het verbond zijn en we weten uit de Schrift dat alle gelovigen in het verbond zijn. Laat me de woorden nogmaals lezen: ‘Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven’ (Ez. 36:26).

			Wat een wonderlijke belofte! En zij is ja en amen in Christus Jezus, Gode tot heerlijkheid door ons. Laten we haar aangrijpen, haar als waar aanvaarden en op onszelf toepassen. Dan zal ze in ons vervuld worden en we zullen in de volgende dagen en jaren moeten zingen over de wonderlijke verandering die de soevereine genade van God in ons heeft gemaakt.

			Het is de moeite waard om te bedenken dat als de Heere het stenen hart wegneemt, dit dan ook inderdaad gedaan is; en als het eenmaal is gedaan, kan geen macht het nieuwe hart dat Hij schenkt ooit wegnemen, en die vaste geest die Hij in ons binnenste geeft. ‘De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:29); dat is, onberouwelijk van Zijn kant. Hij neemt niet weg wat Hij eens heeft gegeven. Laat Hem u vernieuwen en u zult vernieuwd zijn.

			De levensverbeteringen en schoonmaakpogingen van een mens zijn spoedig ten einde, want de hond keert weder tot zijn uitbraaksel. Maar als God een nieuw hart in ons geeft, dan is het daar voor eeuwig en zal het nooit weer tot steen verharden. Hij die het van vlees heeft gemaakt, zal het van vlees houden. Daarin mogen wij ons verheugen. We mogen voor eeuwig verheugd zijn in wat God schept in het koninkrijk van Zijn genade.

			Om het eenvoudig uit te leggen: hebt u ooit gehoord van Rowland Hills parabel van de kat en de zeug? Ik zal haar u in mijn eigen woorden vertellen om de betekenisvolle woorden van de Zaligmaker te illustreren: ‘Gij moet wederom geboren worden.’

			Ziet u die kat? Wat een zindelijk dier! Wat wast ze zich goed met haar tong en haar poten! Het is een prachtig gezicht! Hebt u dat ooit een zeug zo zien doen? Nee, nooit. Dat strijdt met de aard van zo’n beest. Een zeug rolt liever door de modder. Leer een zeug om zichzelf te wassen en zie hoe weinig succes u zult hebben. Het zou een grote hygiënische verbetering zijn als varkens schoon zouden zijn. Leer hem om zichzelf te wassen en schoon te maken zoals de kat heeft gedaan! Dat is een nutteloze taak. U kunt de zeug met geweld wassen, maar ze haast zich naar de modder en is al snel weer even vuil als ooit. De enige manier waarop u een zeug ertoe kan brengen om zichzelf te wassen is: haar veranderen in een kat. Dan zal ze zichzelf wassen en schoon zijn, en niet eerder!

			Veronderstel dat die verandering heeft plaatsgevonden. Dan zal wat eerst moeilijk, ja onmogelijk was, heel gemakkelijk en als vanzelf gaan; de zeug zal voortaan in uw huiskamer kunnen wonen.

			Zo is het ook met een goddeloos mens. U kunt hem niet dwingen tot wat een vernieuwd mens geheel vrijwillig doet. U kunt hem onderwijzen en hem een goed voorbeeld geven, maar hij kan de kunst van de heiligheid niet leren, omdat hij dat niet wil. Zijn natuur leidt hem in een andere richting. Als de Heere een nieuwe mens van hem maakt, gaan alle dingen er anders uit zien. Die verandering is zo groot dat ik ooit een bekeerd mens hoorde zeggen: ‘De hele wereld is veranderd, of anders ben ik het.’ De nieuwe natuur zoekt even ongedwongen het goede als de oude natuur het kwade.

			Wat een zegen om zo’n natuur te ontvangen! Alleen de Heilige Geest kan haar geven.

			Trof het u ooit wat een wonderlijke zaak het voor de Heere is om een mens een nieuw hart en een vaste geest te geven? Misschien heeft u ooit een zeekreeft gezien die met een andere zeekreeft gevochten heeft en een van zijn scharen verloren is, waarna er een nieuwe schaar aangroeide. Dat is iets opmerkelijks, maar het is veel verbazingwekkender als een mens een nieuw hart krijgt. Dit is inderdaad een bovennatuurlijk wonder.

			Neem bijvoorbeeld een boom. Als u een van zijn takken afhakt, kan er op dezelfde plek een andere aangroeien. Maar kunt u de boom veranderen? Kunt u zuur sap verzoeten? Kunt u de doorn vijgen laten dragen? U kunt er iets beters inenten – en dat is het beeld dat de natuur ons geeft van het werk der genade; maar het zou inderdaad een wonder zijn om het levenssap van de boom absoluut te veranderen. Zo’n wonder en zo’n verborgenheid van kracht werkt God in allen die in Jezus geloven.

			Als u uzelf aan Zijn goddelijke werking overgeeft, zal de Heere uw natuur veranderen. Hij zal de oude natuur onderwerpen en een nieuw leven in u geven. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus Christus en Hij zal het stenen hart uit uw vlees nemen en u een vlezen hart geven. Waar alles hard was, zal alles teder worden; waar alles verdorven was, zal alles rein worden; waar alles naar beneden gericht was zal alles met ontembare kracht naar boven streven. De leeuw van de toorn zal wijken voor het lam der zachtmoedigheid; de raaf van de onreinheid zal vluchten voor de duif van de reinheid; de listige slang van het bedrog zal vertrapt worden onder de hiel van de waarheid.

			Met eigen ogen heb ik zulke verbazingwekkende veranderingen van morele en geestelijke aard gezien dat ik aan niemand wanhoop. Ik zou, als het gepast was, kunnen wijzen naar vrouwen die eens onkuis waren en die nu zo rein zijn als vers gevallen sneeuw, en naar vloekende mannen die nu allen in hun omgeving verheugen door hun grote godsvrucht. Dieven zijn eerlijk gemaakt, dronkaards matig, leugenaars betrouwbaar en spotters ijverig voor God.

			Overal waar de genade van God aan een mens verschenen is, daar heeft zij hem ertoe gebracht om de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verzaken en matig, rechtvaardig en godzalig in deze tegenwoordige wereld te leven (Titus 2:12). Zij zal hetzelfde voor u doen.

			Iemand zegt: ‘Ik kan die verandering niet bewerkstelligen.’ Nou en? De tekst die we aanhaalden spreekt niet over wat de mens zal doen, maar over wat God zal doen. Het is Gods belofte en het is aan Hem om Zijn eigen toezeggingen na te komen. Vertrouw erop dat Hij Zijn Woord aan u zal vervullen, en het zal gebeuren.

			‘Maar hoe moet die verandering worden bewerkstelligd?’ Wat hebt u daarmee te maken? Moet de Heere zijn methode toelichten voor u Hem zult geloven? De werkingen van de Heere op dit punt zijn een grote verborgenheid; de Heilige Geest voert ze uit. Hij die de belofte deed, heeft de verantwoording om de belofte te houden en dat kan Hij ook. God, die deze verbazingwekkende verandering belooft, zal haar zeker uitvoeren in allen die Jezus aannemen, want allen die dit doen geeft Hij de macht om kinderen Gods te worden.

			O, dat u het zou geloven! O, dat u de genadige Heere recht zou doen door te geloven dat Hij dit voor u kan en wil doen, ook al zal het een groot wonder zijn! O, dat u wilde geloven dat God niet kan liegen! O, dat u Hem zou vertrouwen voor een nieuw hart en een vaste geest, want Hij kan u die geven! Moge de Heere u geloof in Zijn belofte geven, geloof in Zijn Zoon, geloof in de Heilige Geest en geloof in Hem. Hem zal zijn de lof, eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! 

			Amen.

			7. Uit genade door het geloof

			‘Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof’ (Efeze 2:8)

			Het lijkt me goed om even opzij te gaan, om u te vragen om aanbiddend de bron van onze zaligheid te aanschouwen, namelijk de genade van God. ‘Uit genade zijt gij zalig geworden’ (Ef. 2:8). Omdat God genadig is, ontvangen zondige mensen vergeving, worden zij bekeerd, gereinigd en gered. Ze worden niet gered vanwege iets in hen of iets dat ooit in hen zou kunnen zijn, maar vanwege de grenzeloze liefde, goedheid, ontferming en grote genade van God.

			Blijf dan even bij deze bron staan. Zie de zuivere rivier van het water des levens, zoals hij voortvloeit uit de troon van God en van het Lam. Wat een afgrond is de genade van God! Wie kan haar breedte meten? Wie kan haar diepte peilen? Evenals Gods andere eigenschappen is zij oneindig. God is vol liefde, want ‘God is liefde’. God is vol goedheid; de naam God zelf is een verkorting van ‘goed’. Grenzeloze goedheid en liefde behoren tot het wezen van God. Het is omdat ‘Zijn goedertierenheid in eeuwigheid is’ (ps. 107:1) dat mensen niet vernield worden; omdat ‘Zijn barmhartigheden geen einde hebben’ worden zondaars tot Hem gebracht en ontvangen zij vergeving.

			Onthoud dit of u kunt de fout maken om uw geest zozeer op het geloof te richten dat het kanaal der zaligheid is, dat u de genade zult vergeten die de fontein en bron zelfs van het geloof is. Geloof is het werk van Gods genade in ons. ‘Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest’ (1 Kor. 12:3). ‘Niemand kan tot Mij komen,’ zegt Jezus, ‘tenzij dat de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44). Zodat geloof, het komen tot Christus, het resultaat is van goddelijk trekken.

			Genade is de eerste en de laatste bewegende oorzaak van de zaligheid. Geloof, hoe wezenlijk ook, is slechts een belangrijk onderdeel van de machine die de genade aandrijft. We zijn zalig geworden ‘door het geloof’, maar zaligheid is ‘uit genade.’ Laat deze woorden opklinken als met de bazuin van de aartsengel: ‘Uit genade zijt gij zalig geworden.’ Wat een blijde boodschap voor hen die het niet verdienen!

			Het geloof fungeert als kanaal of waterleidingbuis. Genade is de bron en de stroom, maar het geloof is het aquaduct waardoor de vloed van genade omlaag stroomt om de dorstige mensenkinderen te verkwikken. Het is heel erg als het aquaduct gebroken is. Het is droevig om rond Rome de vele prachtige waterleidingen te zien die niet langer water de stad inbrengen, omdat de gewelven ingestort zijn en de mooie gebouwen tot puin vergaan. Het aquaduct moet heel blijven om de inhoud te kunnen transporteren. Zo ook moet het geloof oprecht en gezond zijn, rechtstreeks tot God leidend en rechtstreeks tot onszelf komend, om een bruikbaar kanaal voor onze ziel te kunnen zijn.

			Toch herinner ik u er nogmaals aan dat het geloof alleen het kanaal of het aquaduct is, en niet de bron. We moeten er niet zozeer naar kijken dat we het verheffen boven de goddelijke bron van alle zegening die ligt in de genade van God. Maak nooit een Christus van uw geloof, noch denk erover alsof het de onafhankelijke bron van uw zaligheid was. We vinden het leven ‘ziende op Jezus’ (Hebr. 12:2) en niet door te zien op ons eigen geloof.

			Door het geloof worden ons alle dingen mogelijk, maar toch ligt de kracht niet in het geloof, maar in de God op Wie het geloof vertrouwt. Genade is de krachtige motor, en geloof is de keten waarmee het voertuig van de ziel aan de grote bewegingskracht wordt gekoppeld. De rechtvaardigheid van het geloof wordt niet gevormd door de morele uitnemendheid van het geloof, maar door de rechtvaardigheid van Christus. Deze rechtvaardigheid grijpt het geloof aan en eigent het zichzelf toe. De vrede in de ziel is niet ontleend aan de beschouwing van ons eigen geloof, maar zij komt tot ons van Hem die onze vrede is. Het geloof raakt de zoom van Zijn kleed aan, en er gaat kracht van Hem uit tot de ziel.

			Merk dan op dat de zwakheid van uw geloof u niet te gronde zal richten. Een bevende hand kan een gouden geschenk aannemen. De zaligheid van de Heere kan tot ons komen, ook al hebben we maar geloof als een mosterdzaad. De kracht ligt in de genade van God en niet in ons geloof.

			Belangrijke berichten kunnen via draden worden verzonden, en het vrede gevende getuigenis van de Heilige Geest kan het hart bereiken door een geloof dat zo nietig is als een draad, door een geloof dat zijn eigen gewicht haast niet kan dragen. Denk meer aan Hem op Wie u ziet dan aan het zien zelf. U moet zelfs afzien van uw eigen zien en niets zien dan Jezus en de genade van God die in Hem is geopenbaard.

			8. Wat is geloof?

			Wat is dit geloof waarvan gezegd wordt: ‘Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof’? Er bestaan vele beschrijvingen van het geloof, maar bijna alle definities die ik gehoord heb, zorgden ervoor dat ik er minder van begreep dan voor ik ze tegenkwam. Ooit zei iemand nadat hij Efeze 2 had gelezen dat hij dit hoofdstuk wilde verwarren, en waarschijnlijk deed hij dit inderdaad, hoewel hij de bedoeling had om het te verklaren. We kunnen uitleggen wat geloof is tot niemand het begrijpt. Ik hoop dat ik me niet zal schuldig maken aan die fout.

			Het geloof is de eenvoudigste zaak ter wereld, en misschien is het vanwege die eenvoud des te moeilijker uit te leggen. Wat is geloof? Het bestaat uit drie dingen: kennis, toestemmen en vertrouwen.

			Allereerst kennis. ‘Hoe zullen zij in Hem geloven van Welke zij niet gehoord hebben?’ (Rom. 10:14). Ik kan iets pas geloven als mij erover verteld is. ‘Het geloof is door het gehoor’ (Rom. 10:17); we moeten eerst horen om te kunnen weten wat er geloofd moet worden. ‘Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen’ (Ps. 9:10).

			Een zekere mate van kennis is onmisbaar voor het geloof, vandaar dat het zo belangrijk is om kennis te verkrijgen. ‘Neig uw oor en kom tot Mij; hoort en uw ziel zal leven’ (Jes. 55:3). Zo sprak de oude profeet, en zo spreekt het evangelie nog steeds. Doorzoek de Schrift en leer wat de Heilige Geest onderwijst over Christus en Zijn zaligheid. Zoek God te leren kennen, ‘want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.’ Moge de Heilige Geest u de geest der kennis geven en de vreze des Heeren!

			Ken het evangelie. Ken het goede nieuws, hoe het spreekt over vrije vergeving en hartsverandering, over aanneming tot kind van God en over talloze andere zegeningen. Ken vooral Christus Jezus de Zoon van God, de Zaligmaker der mensen, met ons verenigd door Zijn menselijke natuur en toch één met God.

			En zo was Hij in staat om Middelaar tussen God en mens te zijn. Hij kon Zijn hand op beide partijen leggen en de verbindingsschakel zijn tussen de zondaar en de Rechter der ganse aarde. Streef ernaar meer en meer van Christus te kennen.

			Streef er vooral naar om het leerstuk van het offer van Christus te kennen, want het punt waar het zaligmakend geloof zich op richt is dit: ‘God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenend’ (2 Kor. 5:19). Weet dat Jezus ‘een vloek geworden is voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt’ (Gal. 3:13). Drink de leer van het plaatsvervangende werk van Christus met volle teugen in, want daarin ligt de zoetst mogelijke troost voor de schuldige mensenkinderen, omdat de Heere ‘Hem zonde voor ons heeft gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.’ Het geloof begint met kennis.

			Daarna gaat het hart verder om toe te stemmen dat deze zaken waar zijn. De ziel gelooft dat God is en dat Hij het geroep van oprechte harten hoort, dat het evangelie van God afkomstig is, dat de rechtvaardiging door het geloof de grote waarheid is die God in deze laatste dagen door Zijn Geest duidelijker geopenbaard heeft dan vroeger. Dan gelooft het hart dat Jezus werkelijk en in waarheid onze God en Zaligmaker is, de Verlosser der mensen, de Profeet, Priester en Koning van Zijn volk. Dit alles wordt aangenomen als gewisse waarheid, die niet betwijfeld hoeft te worden.

			Ik bid dat u hier meteen toe zult mogen komen. Geloof krachtig dat ‘het bloed van Jezus Christus Zijn [Gods] Zoon ons reinigt van alle zonde’ (1 Joh. 1:7); dat Zijn offer volkomen en geheel door God aangenomen is ten behoeve van de mens, zodat hij die in Jezus gelooft niet veroordeeld wordt. Geloof deze waarheden zoals u andere feiten aanneemt, want het verschil tussen alledaags geloof en zaligmakend geloof ligt vooral in de zaken waarop het gericht is. Geloof het getuigenis van God zoals u het getuigenis van uw eigen vader of vriend gelooft. ‘Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis Gods is meerder’ (1 Joh. 5:9).

			Tot zover bent u gevorderd in de richting van het geloof; maar nog één bestanddeel is nodig om het te vervolmaken: vertrouwen. Geef uzelf over aan de genadige God. Stel uw hoop op het genadige evangelie. Vertrouw uzelf toe aan de stervende en levende Zaligmaker, was uw zonden weg in het verzoenende bloed, neem Zijn volmaakte rechtvaardigheid aan en alles zal goed zijn. Vertrouwen is het hartenbloed van het geloof; zonder vertrouwen is er geen zaligmakend geloof.

			De puriteinen hadden de gewoonte het geloof aan te duiden met het woord ‘neerliggen’, waarmee ze bedoelden: het ergens op steunen, het ergens in rusten. Ik zou nog beter kunnen zeggen: val languit voorover en lig op de rots der eeuwen. Werp uzelf op Jezus. Rust in Hem. Vertrouw uzelf aan Hem toe. Als u dat hebt gedaan, hebt u zaligmakend geloof beoefend.

			Geloof is niet iets blinds, want geloof begint met kennis. Het is niets speculatiefs, want geloof gelooft feiten waarvan het zeker is. Het is niet iets onpraktisch en dromerigs, want geloof vertrouwt op en verbindt zijn lot aan de waarheid der openbaring. Dit is één manier om te beschrijven wat geloof is.

			Laat mij het nogmaals proberen. Geloof is vertrouwen dat Christus is zoals over Hem verteld wordt en dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft te doen, en dit vervolgens van Hem verwachten. De Schrift zegt dat Jezus God geopenbaard in het vlees is, als volmaakt in Zijn karakter, als voor ons tot zonde gemaakt, als onze zonden in Zijn eigen lichaam dragend aan het hout. De Schrift zegt dat Hij de overtreding heeft doen ophouden, de zonde tenietgedaan en eeuwigdurende gerechtigheid aangebracht. Verder zegt ze dat Hij ‘is opgewekt’, dat Hij ‘altijd leeft om voor ons te bidden’ (Hebr. 7:25), dat Hij opgevaren is in heerlijkheid en de hemel voor Zijn volk in bezit heeft genomen en dat Hij spoedig zal wederkomen om ‘de wereld te richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid.’

			Wij moeten heel vast geloven dat dit zo is, want dit is het getuigenis van God de Vader als Hij zegt: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem.’ Dit wordt ook betuigd door God de Heilige Geest, want de Heilige Geest heeft van Christus getuigd, zowel in het geïnspireerde Woord en door verschillende wonderen als door Zijn werkingen in de harten der mensen. We moeten geloven dat dit getuigenis waar is.

			Geloof vertrouwt ook dat Christus zal doen wat Hij beloofd heeft; dat omdat Hij beloofd heeft niemand uit te werpen die tot Hem komt, het zeker is dat Hij ons niet zal uitwerpen als wij tot Hem komen. Omdat Jezus zegt: ‘Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springend tot in het eeuwige leven,’ vertrouwt het geloof erop dat dit ook waar moet zijn. Als we dit levende water van Christus ontvangen, zal het in ons blijven en in ons opwellen tot stromen van heilig leven. Wat Christus heeft beloofd, zal Hij doen. Dit moeten we geloven om uit te zien naar vergeving, rechtvaardigmaking, volharding en eeuwige heerlijkheid uit Zijn handen, zoals Hij beloofd heeft aan hen die in Hem geloven.

			Dan komt de volgende noodzakelijke stap. Jezus is zoals Hij zegt te zijn. Jezus zal doen wat Hij zegt te zullen doen. Daarom moeten we Hem allen vertrouwen en zeggen: ‘Hij zal voor mij zijn wat Hij zegt te zijn en Hij zal doen wat Hij zegt te doen. Ik geef mezelf over in de handen van Hem die ertoe aangesteld is om te redden, opdat Hij mij zal redden. Ik rust op Zijn belofte dat Hij zal doen wat Hij gezegd heeft.’

			Dit is zaligmakend geloof. Wie het heeft, heeft het eeuwige leven. Welke gevaren en moeilijkheden hij ook meemaakt, welke duisternis en somberheid hem ook zal bevangen, welke zwakheden en zonden hij ook heeft – wie zo gelooft in Christus Jezus wordt niet geoordeeld en komt nooit in de verdoemenis.

			Moge deze uitleg enige dienst bewijzen! Ik hoop vurig dat Gods Geest hem zal gebruiken om u tot onmiddellijke vrede te leiden. ‘Vrees niet; geloof alleen.’ Vertrouw en geniet rust.

			Ik ben bang dat u genoegen zult nemen met te begrijpen wat er gedaan moet worden, zonder het ooit te doen. Het zwakste ware geloof dat daadwerkelijk actief is, is beter dan het mooiste ideaal ervan dat in de speculatieve sfeer blijft. De grote zaak is meteen in de Heere Jezus te geloven. Houd u niet bezig met onderscheidingen en definities.

			Een hongerig mens eet, hoewel hij de samenstelling van het voedsel niet begrijpt, noch de bouw van zijn mond of het spijsverteringsproces; hij leeft omdat hij eet. Een ander, veel intelligenter iemand kent de voedingsleer grondig, maar als hij niet eet, zal hij met al zijn kennis sterven. Ongetwijfeld zijn er op dit moment velen in de hel die de leer van het geloof begrepen, maar die niet geloofden. Anderzijds, niemand van hen die ooit op de Heere Jezus vertrouwden is ooit uitgeworpen, ook al was hij nooit verstandelijk in staat om zijn geloof te beschrijven.

			O, ontvang de Heere Jezus in uw ziel en u zult voor eeuwig leven! ‘Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven’ (Joh. 3:36).

			9. Hoe het geloof geïllustreerd kan worden

			Om de zaak van het geloof nog duidelijker te maken zal ik u een paar voorbeelden geven. Hoewel alleen de Heilige Geest u kan laten zien is het mijn vreugde en mijn plicht om zoveel mogelijk licht te verspreiden en de Heere te bidden om blinde ogen te openen. O, dat u hetzelfde gebed voor uzelf zou bidden!

			Het geloof dat zaligt heeft overeenkomsten met het menselijk lichaam. Het is het oog dat ziet. Door het oog brengen we dat wat op grote afstand is in onze geest; we kunnen de zon en de ververwijderde sterren door een blik van het oog in de geest brengen. Zo brengen we de Heere Jezus dicht bij ons door te vertrouwen; en hoewel Hij ver weg is in de hemel, komt Hij in ons hart. Zie alleen op Jezus, want het gezang is volkomen waar dat zegt:

			‘Er is leven in een blik op de Gekruisigde, Er is leven voor u op dit moment.’

			Geloof is de hand die aangrijpt. Als onze hand iets vasthoudt om naar zich toe te halen, dan doet hij precies hetzelfde als wat het geloof doet als het zich Christus en de zegeningen van Zijn verzoening toe-eigent. Geloof zegt: ‘Jezus is de mijne.’ Geloof hoort over het bloed der verzoening en roept: ‘Ik neem dat bloed aan om het verzoening te laten doen voor mij.’ Geloof noemt de nalatenschap van de stervende Jezus haar eigendom. En dat is ze ook inderdaad, want geloof is Christus’ erfgenaam; Hij heeft Zichzelf en al Zijn bezittingen aan het geloof geschonken. Neem wat de genade voor u heeft klaargelegd. U zult geen dief zijn, want u hebt een goddelijke toestemming: ‘Die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). Hij die een schat in bezit kan krijgen door alleen zijn hand uit te steken zal dwaas zijn als hij arm blijft.

			Geloof is de mond die zich voedt met Christus. Voedsel kan ons pas versterken als het in ons ontvangen is. Eten en drinken is iets eenvoudigs. We ontvangen ons voedsel gewillig in de mond en dan vinden wij het goed dat het afdaalt tot onze inwendige delen, waar het wordt opgenomen en verenigd met ons lichaam.

			Paulus zegt in Romeinen 10:8: ‘Nabij u is het woord, in uw mond.’ Nu, het hoeft alleen maar te worden doorgeslikt, het hoeft alleen maar in de ziel te worden toegelaten. O, dat de mensen er behoefte aan voelden! Want wie hongerig is en voedsel voor zich ziet, hoeft niet te leren hoe hij het moet eten. ‘Geef mij,’ zei iemand, ‘een mes, een vork en een gelegenheid.’ Hij was volledig in staat om de rest te doen. Een hart dat werkelijk hongert en dorst naar Christus hoeft maar te weten dat Hij onvoorwaardelijk is geschonken en zal Hem dan meteen aannemen.

			Als u in zo’n toestand bent, aarzel dan niet om Jezus aan te nemen. U kunt er zeker van zijn dat u dat nooit kwalijk zal worden genomen, want ‘zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden’ (Joh. 1:12). Hij stoot nooit iemand terug, maar allen die tot Hem komen geeft Hij de macht om voor eeuwig kinderen Gods te blijven.

			Het geloof wordt ook op vele manieren geïllustreerd door dagelijkse bezigheden. De boer begraaft goed zaad in de aarde en verwacht niet alleen dat het zal leven, maar ook dat het vermenigvuldigd zal worden. Hij heeft geloof in de verbondsbepaling dat zaaitijd en oogst niet zullen ophouden. Voor dit geloof wordt hij beloond.

			De koopman vertrouwt zijn geld toe aan de zorg van een bankier en rekent volkomen op de eerlijkheid en soliditeit van de bank. Hij vertrouwt zijn kapitaal aan andermans handen toe en voelt zich veel meer op zijn gemak dan wanneer hij het in een ijzeren kluis had opgeborgen.

			De zeeman vertrouwt zichzelf toe aan de zee. Als hij zwemt, laat hij met zijn voet de bodem los en laat hij zich dragen door de golven. Hij zou niet kunnen zwemmen als hij zichzelf niet helemaal aan het water toevertrouwde.

			De goudsmid stopt kostbaar metaal in het vuur dat begerig lijkt te zijn om het te verteren. Hij ontvangt het echter weer terug uit de oven, gereinigd door de hitte.

			U kunt nergens heengaan of u ziet het geloof in werking tussen mensen onderling of tussen de mens en de natuurwetten. Nu, op dezelfde manier als we in het dagelijks leven vertrouwen, moeten we vertrouwen op God zoals Hij geopenbaard is in Christus Jezus.

			Het geloof is in verschillende personen in verschillende mate aanwezig, overeenkomstig de omvang van hun kennis of groei in genade. Soms is het geloof weinig meer dan een eenvoudig zich vastklemmen aan Christus, een gevoel van afhankelijkheid en een bereidheid om afhankelijk te zijn.

			Als u bij het strand bent, zult u zien hoe zeeslakken zich aan de rots vastklemmen. U loopt zachtjes naar de rots toe en geeft de kwal een snelle klap met een stok, en hij laat de rots los. Probeer dat maar eens met de zeeslak ernaast. U hebt hem gewaarschuwd; hij hoorde de klap waarmee u zijn buurman sloeg en hij klemt zich uit alle macht vast. U zult hem er nooit afkrijgen! Sla en sla nogmaals, maar u zou evengoed de rots kapot kunnen slaan.

			De zeeslak weet niet veel, maar hij klemt zich vast. Hij weet niets van de geologische samenstelling van de rots, maar hij klemt zich vast. Hij kan zich vastklemmen en hij heeft iets gevonden om zich aan vast te klemmen; dat is alles wat hij weet en hij gebruikt het voor zijn veiligheid en redding. De zeeslak overleeft door zich aan de rots vast te klemmen en de zondaar overleeft door zich aan Jezus vast te klemmen.

			Duizenden van Gods volk hebben niet meer geloof dan dit. Ze weten genoeg om zich met hart en ziel aan Jezus vast te klemmen, en dat is genoeg voor vrede in dit leven en voor eeuwige zaligheid. Jezus Christus is voor hen een sterke en machtige Zaligmaker, een onbeweeglijke en onveranderlijke Rots; ze klemmen zich aan Hem vast om hun leven te redden en dit vastklemmen redt hen. Kunt u zich niet vastklemmen? Doe het meteen.

			Er is geloof zichtbaar als de ene mens op de andere vertrouwt vanuit de kennis van de superioriteit van de ander. Dit is een groter geloof, een geloof dat de reden kent waarom het afhankelijk is en zich ernaar gedraagt. Ik denk niet dat de zeeslak veel over de rots weet, maar als het geloof groeit, wordt het steeds verstandiger.

			Een blinde man vertrouwt zich aan zijn gids toe omdat hij weet dat zijn vriend kan zien; en in dat vertrouwen wandelt hij naar de plek waar zijn vriend hem heenleidt. Als de arme man blind geboren is, weet hij niet wat het is om te zien, maar hij weet dat er zoiets als gezichtsvermogen bestaat en dat zijn vriend dat bezit. Daarom legt hij vrijwillig zijn hand in de hand van de ziende en volgt hij diens leiderschap. ‘We wandelen door geloof en niet door aanschouwen’ (2 Kor. 5:7). ‘Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben’ (Joh. 20:29).

			Dit is een prachtig beeld van het geloof. We weten dat Jezus verdiensten, macht en zegeningen heeft die wij niet bezitten. Daarom vertrouwen we onszelf blij aan Hem toe om Hem voor ons te laten zijn wat we niet voor onszelf kunnen zijn. We vertrouwen Hem zoals de blinde man zijn gids vertrouwt. Hij beschaamt ons vertrouwen nooit, maar Hij is ‘ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing’ (1 Kor. 1:30).

			Ieder kind dat naar school gaat, moet geloof oefenen tijdens het leren. Zijn meester leert hem aardrijkskunde en vertelt hem over de vorm van de aarde en het bestaan van grote steden en koninkrijken. Hij weet zelf niet dat deze dingen waar zijn, tenzij hij zijn meester gelooft en de boeken die hem worden gegeven.

			Dat zult u met Christus moeten doen om gered te worden; u moet het eenvoudig weten omdat Hij het u vertelt, geloven omdat Hij u verzekert dat het zo is, en uzelf aan Hem toevertrouwen omdat Hij u belooft dat u dan zalig zult worden.

			Bijna alles wat u en ik weten is door geloof tot ons gekomen. Er is een wetenschappelijke ontdekking gedaan en we geloven erin. Op grond waarvan? Vanwege het gezag van sommige bekende geleerden met een gevestigde reputatie. We hebben hun experimenten nooit gezien of uitgevoerd, maar we geloven wat zij zeggen.

			U moet hetzelfde doen ten opzichte van Jezus: omdat Hij u bepaalde waarheden leert, moet u Zijn discipel zijn en Zijn woorden geloven; omdat Hij bepaalde daden heeft uitgevoerd, moet u Zijn beschermeling zijn en uzelf aan Hem toevertrouwen. Hij is oneindig groter dan u en biedt Zich aan uw vertrouwen aan als uw Meester en Heere. Als u Hem en Zijn woorden zult ontvangen, zult u gered worden.

			Een andere en hogere vorm van geloof is het geloof dat voortkomt uit liefde. Waarom vertrouwt een jongen zijn vader? Dat is omdat hij van hem houdt. Zalig en gelukkig zijn zij die een lieflijk geloof in Jezus bezitten, vermengd met diepe genegenheid voor Hem, want dit is een zeer rustig vertrouwen. Zij die Jezus zo beminnen worden bekoord door Zijn wezen, vinden genot in Zijn zending, zijn overweldigd door de goedertierenheid die Hij heeft geopenbaard. Ze kunnen niet anders dan Hem vertrouwen, omdat ze Hem zozeer bewonderen, hoogachten en liefhebben.

			Zo’n liefdevol vertrouwen in de Zaligmaker wordt geïllustreerd door een dame die de vrouw is van de beroemdste dokter van die tijd. Ze heeft een gevaarlijke ziekte, door de kracht waarvan ze is geveld. Toch is ze wonderlijk kalm en rustig. Waarom? Haar man heeft deze ziekte grondig bestudeerd en al duizenden genezen die op dezelfde manier waren aangetast. Ze is niet in het minst verontrust, want ze voelt zich volkomen veilig in de handen van iemand die haar zo dierbaar is en die bekwaamheid en liefde in de hoogste mate in zich verenigt. Haar geloof is redelijk en natuurlijk; haar echtgenoot verdient het ten volle.

			Dit is het soort geloof dat de gelukkigste gelovigen in Christus beoefenen. Er is geen arts als Hij; niemand kan redden zoals Hij. We hebben Hem lief en Hij heeft ons lief, en daarom geven we onszelf in Zijn handen, aanvaarden wat Hij voorschrijft en doen we alles wat Hij van ons vraagt. We voelen dat niets verkeerd kan gaan zolang Hij onze zaken behartigt, want Hij houdt te veel van ons om ons verloren te laten gaan of ook maar één nodeloze kwelling te laten ondergaan.

			Geloof is de wortel van gehoorzaamheid, en dit valt duidelijk te zien in het leven van alledag. Als een kapitein zijn schip aan een loods toevertrouwt om het in de haven te brengen, dan stuurt hij het schip overeenkomstig diens aanwijzingen. Als een reiziger een gids vertrouwt om hem over een moeilijke pas te geleiden, volgt hij het spoor dat zijn gids uitzet. Als een patiënt in een arts gelooft, volgt hij zijn voorschriften en aanwijzingen zorgvuldig op.

			Het geloof dat de voorschriften van de Zaligmaker weigert op te volgen is een louter voorwendsel en zal de ziel nooit zalig maken. We vertrouwen Jezus om ons te redden. Hij geeft ons aanwijzingen voor de weg der zaligheid; we volgen die aanwijzingen en worden gered. Vergeet dit niet. Vertrouw Jezus en bewijs uw vertrouwen door alles te doen wat Hij van u vraagt.

			Een voortreffelijke vorm van geloof vloeit voort uit verzekerde kennis. Dit is het gevolg van groei in genade en is het geloof dat Christus gelooft omdat het Hem kent en Hem vertrouwt, omdat het Zijn onfeilbare betrouwbaarheid ervaren heeft. Een oude christin had de gewoonte om een B en een W in de kantlijn van haar Bijbel te schrijven, telkens als ze een belofte had beproefd en waar bevonden.

			Wat is het gemakkelijk om op een Zaligmaker te vertrouwen die is beproefd en getrouw bevonden. U kunt dit nog niet doen, maar u zult dit doen. Alles moet zijn begin hebben. Te zijner tijd zult u groeien tot een krachtig geloof. Dit volwassen geloof vraagt niet naar tekenen en bewijzen, maar het gelooft dapper.

			Zie het geloof van de ervaren zeeman; ik heb me er vaak over verwonderd. Hij gooit de trossen los en vaart weg van het land. Dagen, weken, of zelfs maanden ziet hij geen zeil noch een schip. Toch gaat hij dag en nacht onbevreesd door, tot hij zich op een morgen precies tegenover de gewenste haven bevindt waar hij op aanstuurde.

			Hoe heeft hij zijn weg over de zee gevonden, zonder zichtbare richtingaanwijzers in de buurt? Hij heeft vertrouwd op zijn kompas, zijn scheepsalmanak, zijn zandloper en de hemellichamen. Gehoorzaam aan de leiding die ze gaven, zonder land te zien, heeft hij zo nauwkeurig gestuurd dat hij rechtstreeks de haven kan invaren. Het is iets wonderlijks, het varen op volle zee.

			Geestelijk is het iets zaligs om de stranden van het gezichtsvermogen en het gevoel geheel achter zich te laten en om innerlijke gewaarwordingen, bemoedigende voorzienigheden, tekenen en dergelijke vaarwel te zeggen. Het is heerlijk om ver weg te zijn op de oceaan van goddelijke liefde, gelovend in God en rechtstreeks op de hemel aansturend onder leiding van het Woord van God. ‘Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.’ Hun zal uiteindelijk een ruime ingang worden geschonken en voor die tijd een veilige reis.

			Zult u uw vertrouwen op God in Christus Jezus stellen? Daar rust ikzelf met vreugdevol vertrouwen. Kom met mij en geloof onze Vader en onze Zaligmaker. Kom nu meteen.

			10. Waarom worden wij gered door het geloof?

			Waarom is het geloof verkozen tot het kanaal van de zaligheid? Ongetwijfeld wordt deze vraag vaak gesteld. ‘Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof’ (Ef. 2:8). Dit is zeker de leer van de Heilige Schrift en de instelling van God, maar waarom eigenlijk? Waarom wordt het geloof verkozen, en niet de hoop, de liefde of de lijdzaamheid?

			Bescheidenheid past ons bij het beantwoorden van zo’n vraag, want Gods wegen kunnen niet altijd worden begrepen. Evenmin mogen we er vrijpostig onderzoek naar doen. Op een nederige manier willen we het volgende antwoord geven: voor zover we weten is geloof verkozen als het kanaal van de genade, omdat geloof van nature geneigd is om te fungeren als ontvanger.

			Veronderstel dat ik op het punt sta een arme man wat geld te geven. Ik stop het in zijn hand. Waarom? Nou, het zou niet echt praktisch zijn om het in zijn oor te stoppen of op zijn voet te leggen; de hand blijkt ervoor gemaakt om te ontvangen. Zo is in geestelijk opzicht het geloof gemaakt om te ontvangen; het is de hand van de mens en het is gepast om de genade daarmee te ontvangen.

			Laat me dit heel eenvoudig uitleggen. Christus in het geloof ontvangen is iets even eenvoudigs als wanneer uw kind een appel van u krijgt: u steekt hem de appel toe en belooft hem te geven als uw kind erom komt. Het geloof en het ontvangen hebben in dit geval alleen maar betrekking op een appel, maar ze zorgen voor net zo’n handeling als het geloof dat betrekking heeft op eeuwige zaligheid. Wat de kinderhand voor de appel is, is uw geloof voor de volmaakte zaligheid van Christus. De hand van het kind maakt de appel niet, verbetert hem niet en verdient hem niet; de hand neemt het alleen aan.

			God heeft het geloof uitgekozen om de ontvanger van de zaligheid te zijn, omdat het niet pretendeert de zaligheid te geven noch om erbij te helpen, maar het neemt er genoegen mee om de zaligheid nederig te ontvangen. ‘Geloof is de tong die om vergeving smeekt, de hand die haar ontvangt en het oog die haar ziet; maar het is niet de prijs die haar betaalt.’

			Geloof maakt nooit zichzelf tot pleitgrond; het pleit alleen op het bloed van Christus. Het wordt een goede dienaar om de rijkdommen van de Heere Jezus tot de ziel te brengen, want het erkent waar het die rijkdommen vandaan heeft en erkent dat alleen de genade ze heeft geschonken.

			Geloof, nogmaals, is ongetwijfeld uitgekozen omdat het alle eer aan God geeft. Het is door het geloof opdat het zij uit genade, en het is uit genade opdat niemand zou roemen, want God kan geen trots verdragen. ‘De hoogmoedige kent Hij van verre’ (Ps. 138:6, Eng. vert.) en Hij verlangt er niet naar om dichter bij hen te komen. God zal de zaligheid niet schenken op een manier die trots kan verwekken of versterken. Paulus zegt: ‘Niet uit de werken, opdat niemand roeme’ (Ef. 2:9). Nu, het geloof sluit alle eigenroem uit.

			De hand die de gave ontvangt, zegt niet: ‘Ik verdien dank voor het aannemen van de gave’. Dat zou absurd zijn. Als de hand brood naar de mond brengt, zegt hij niet tegen het lichaam: ‘Bedank me, want ik voed je.’ Het is iets heel eenvoudigs wat de hand doet, hoewel iets heel noodzakelijks, en de hand schrijft zichzelf nooit enige verdienste toe voor wat het doet.

			Zo heeft God het geloof uitverkoren om de onuitsprekelijke gave van Zijn genade te ontvangen, omdat het zichzelf geen verdienste kan toeschrijven, maar de genadige God moet aanbidden, die de Gever is van alle goeds. Geloof zet de kroon op het juiste hoofd. Daarom had de Heere Jezus de gewoonte om de kroon op het hoofd van het geloof te zetten, door te zeggen: ‘Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede’ (Luk. 7:50).

			Verder verkiest God het geloof als kanaal voor de zaligheid omdat het een veilige methode is, waardoor God en de mens met elkaar worden verbonden. Ik heb vaak het volgende beeld gebruikt. Jaren geleden sloeg er vlakbij de Niagarawaterval een boot om. Twee mannen werden met de stroom meegevoerd, terwijl mensen aan de wal erin slaagden om hen een touw toe te werpen. Beiden grepen het vast. Eén van de twee hield het vast en werd veilig op de wal getrokken.

			De ander zag dat er een groot blok aan kwam drijven. Hij was zo onverstandig om het touw los te laten en het blok vast te klemmen, want het was groter en duidelijk geschikter om zich aan vast te klemmen. Het blok met de man eraan ging rechtstreeks naar de enorme afgrond, omdat er geen verbinding was tussen het blok en de wal. De omvang van het blok was van geen nut voor hem die het aangreep; om veiligheid te bieden had het een verbinding nodig met de wal.

			Evenzo, als een mens op zijn werken vertrouwt, op sacramenten of iets dergelijks, dan wordt hij niet gered, want er is geen verbinding tussen hem en Christus. Maar het geloof, hoewel het slechts een smal koord kan lijken, bevindt zich in de handen van de grote God aan de walkant; oneindige kracht trekt de verbindingslijn in en trekt zo de mens weg van het verderf. O, de zegen van het geloof, omdat het ons met God verenigt.

			Het geloof wordt ook gekozen omdat het verband houdt met de bron van onze daden. Zelfs in de gewone dingen ligt een zeker soort geloof aan de wortel van alles. Is er wel iets wat we kunnen doen waaraan geen bepaald soort van geloof voorafgaat?

			Als ik door mijn studeerkamer loop, dan is dat omdat ik geloof dat mijn benen me zullen dragen. Een man eet omdat hij gelooft in de noodzaak van voedsel. Hij gaat naar zijn zaak omdat hij gelooft in de waarde van geld. Hij aanvaardt een cheque omdat hij gelooft dat de bank hem zal uitbetalen. Columbus ontdekte Amerika omdat hij geloofde dat er een ander continent was aan de andere zijde van de oceaan en de Pilgrimfathers koloniseerden het land omdat ze geloofden dat God met hen zou zijn op die rotsachtige stranden. Zeer grote daden zijn uit het geloof geboren; ten goede of ten kwade, het geloof werkt wonderen door de mens waarin het woont.

			Geloof in zijn natuurlijke vorm is een allesoverheersende kracht die alle daden van de mens beïnvloedt. Mogelijkerwijs is hij die het geloof in God bespottelijk maakt de mens die in een verkeerde vorm het meeste geloof bezit; ja, gewoonlijk vervalt hij tot een lichtgelovigheid die belachelijk zou zijn als zij niet onterend was.

			God geeft de zaligheid aan het geloof omdat Hij door geloof te verwekken de ware hoofdbron van onze daden aanraakt. Hij heeft, om zo te zeggen, de batterij in bezit genomen en nu kan Hij de heilige spanning naar ieder deel van onze natuur sturen. Als we in Christus geloven en God ons hart in bezit heeft gekregen, dan zijn we gered van de zonde en worden we bewogen tot bekering, heiligheid, ijver, gebed, toewijding en iedere andere genadige zaak. ‘Wat olie is voor de wielen, wat gewichten zijn voor een klok, wat vleugels zijn voor een vogel, wat zeilen zijn voor een schip, dat is geloof voor alle heilige plichten en diensten.’ Heb geloof en alle andere genaden zullen volgen en voortgang blijven vinden.

			Geloof, nogmaals, heeft de kracht om door de liefde te werken. Het buigt de gevoelens in Gods richting en trekt het hart naar de beste dingen. Wie in God gelooft, zal Hem ongetwijfeld ook liefhebben. Geloof is een daad van het verstand, maar het komt ook voort uit het hart. ‘Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid’ (Rom. 10:10). Vandaar dat God de zaligheid aan het geloof geeft, omdat het geloof vlak naast de gevoelens zetelt en nauw verband houdt met de liefde, en liefde is de moeder en de verzorger van ieder heilig gevoel en iedere heilige daad. Liefde tot God is gehoorzaamheid; liefde tot God is heiligheid. God liefhebben en de mens liefhebben is veranderd te worden naar het beeld van Christus, en dit is zaligheid.

			Verder schept het geloof vrede en vreugde. Wie dit bezit heeft rust, is kalm, blij en vrolijk. Dit is een voorbereiding op de hemel. God geeft alle hemelse gaven aan het geloof, onder meer omdat geloof het leven en de geest in ons werkt die eeuwig vertoond zullen worden in de hogere en betere wereld. Geloof voorziet ons van wapens voor dit leven en van onderwijs voor het toekomende. Het stelt een mens in staat om zonder vrees te leven en te sterven. Het maakt geschikt om te handelen en om te lijden. Vandaar dat de Heere het verkiest als een heel passend middel om ons genade te schenken en ons erdoor te bewaren voor de heerlijkheid.

			Ongetwijfeld doet het geloof voor ons wat niets anders kan doen: het geeft ons vreugde en vrede en doet ons ingaan in rust. Waarom proberen mensen de zaligheid op andere manieren te krijgen? Een oude predikant zei: ‘Een onnozele bediende die de vraag krijgt om de deur te openen, zet zijn schouder ertegen en duwt uit alle macht; maar de deur beweegt niet en hij kan niet naar binnen, hoeveel kracht hij ook zet. Een ander komt met een sleutel, doet de deur gemakkelijk open en gaat meteen naar binnen. Wie door de werken gered wil worden, duwt zonder resultaat op de hemelpoort, maar geloof is de sleutel die de poort meteen opent.’

			Zult u die sleutel niet gebruiken? De Heere beveelt u om in Zijn lieve Zoon te geloven. Daarom mag u dat doen, en door het te doen zult u leven. Is dit niet de belofte van het evangelie: ‘Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’ (Marc. 16:16)? Wat kan uw bezwaar zijn tegen een weg der zaligheid waar de genade en de wijsheid van onze barmhartige God behagen in scheppen?

			11. Helaas! Ik kan niets doen!

			Nadat het angstige hart de leer van de verzoening heeft aangenomen en de grote waarheid geleerd dat de zaligheid is door geloof in de Heere Jezus dan wordt het vaak verontrust door een gevoel van onvermogen tot het goede. Velen verzuchten: ‘Ik kan niets doen.’ Ze zeggen dit niet bij wijze van excuus, maar ze voelen het als een dagelijkse last. Ze zouden Gods wil doen als ze dat konden. Ze kunnen ieder voor zich eerlijk zeggen: ‘Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen dat vind ik niet.’

			Dit gevoel lijkt het gehele evangelie volkomen waardeloos te maken, want wat heeft een hongerig mens aan voedsel als hij er niet bij kan komen? Of wat baat het water des levens als iemand niet kan drinken?

			Er is een verhaal over een dokter en het kind van een arme vrouw. De ‘verstandige’ arts zei dat haar kleine snel beter zou zijn als hij goed behandeld werd, maar het was volstrekt noodzakelijk dat hij geregeld de beste wijn zou drinken en dat hij enkele maanden in een Duits kuuroord zou doorbrengen. Dat zei hij tegen een weduwe die nauwelijks genoeg brood kon krijgen om te eten!

			Nu, voor het verontruste hart is het soms alsof het eenvoudige evangelie ‘Geloof en leef’ uiteindelijk helemaal niet zo heel eenvoudig is, want het vraagt de arme zondaar om te doen wat hij niet kan doen. Voor de werkelijk ontwaakte, maar slechts gedeeltelijk onderwezen zondaar, lijkt er een ontbrekende schakel te zijn: daar is de zaligheid van Jezus, maar hoe kan hij erbij komen? De ziel is krachteloos en weet niet wat te doen. Ze bevindt zich in het zicht van de vrijstad en kan de poort niet binnengaan.

			Is in het verlossingsplan voorzien in dit gebrek aan kracht? Inderdaad. Het werk van de Heere is volmaakt. Het begint waar we zijn en vraagt niets van ons ter voltooiing. Toen de barmhartige Samaritaan de reiziger gewond en halfdood zag liggen, vroeg hij hem niet om op te staan en naar hem toe te komen, op de ezel te klimmen en naar de herberg toe te rijden. Nee, hij ging naar hem toe (Luk. 10:33), verpleegde hem, tilde hem op het beest en bracht hem naar de herberg. Zo behandelt de Heere Jezus ons in onze lage, ellendige toestand.

			We hebben gezien dat God rechtvaardigt, dat Hij ‘de goddelozen rechtvaardigt’, en dat Hij hen rechtvaardigt door geloof in het dierbare bloed van Jezus. Nu moeten we zien in welke toestand deze goddelozen zijn als Jezus hun zaligheid uitwerkt.

			Veel ontwaakte personen zijn niet alleen verontrust over hun zonde, maar ook over hun morele zwakheid. Ze hebben geen kracht waarmee ze het moeras waarin ze gevallen zijn kunnen ontvluchten, noch om er voortaan uit te blijven. Ze klagen niet alleen over wat ze hebben gedaan, maar ook over wat ze niet kunnen doen. Ze voelen dat ze krachteloos zijn, hulpeloos en zonder geestelijk leven.

			Het klinkt misschien vreemd om te zeggen dat ze zich dood voelen, en toch is het zo. Ze zijn, naar hun eigen overtuiging, onbekwaam tot enig goed. Ze kunnen de weg naar de hemel niet bewandelen, want hun beenderen zijn gebroken. ‘Geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden’ (Ps. 76:6). Ze zijn inderdaad ‘krachteloos’.

			Gelukkig is er geschreven, als bewijs van Gods grote liefde voor ons: ‘Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven’ (Rom. 5:6).

			Hier zien we hoe bewuste hulpeloosheid wordt geholpen door de tussenkomst van de Heere Jezus. We zijn zo hulpeloos als het maar kan. Er staat niet geschreven: ‘Toen we verhoudingsgewijs zwak waren is Christus voor ons gestorven’ of ‘Toen we maar weinig kracht hadden’, maar de beschrijving is absoluut en onbeperkt: ‘Toen wij nog krachteloos waren’ (Rom. 5:6).

			We hadden geen enkele kracht om tot onze zaligheid bij te dragen; de woorden van onze Heere waren in de volste zin waar: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ Ik wil nog verder gaan dan deze tekst en u herinneren aan de grote liefde waarmee de Heere ons heeft liefgehad, zelfs toen wij ‘dood waren in misdaden en zonden’ (Ef. 2:1). Dood zijn is nog erger dan krachteloos zijn.

			Het enige waarop de arme, krachteloze zondaar zijn geest moet richten en wat hij krachtig moet handhaven als de enige grond van zijn hoop is de goddelijke verzekering dat ‘Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is’ (Rom. 5:6). Geloof dit, en alle onvermogen zal verdwijnen.

			Over koning Midas wordt verteld dat hij alles in goud veranderde door het aan te raken. Dat is een legende. Maar voor het geloof geldt werkelijk dat het alles wat het aanraakt ten goede verandert. Zelfs onze behoeften en zwakheden worden zegeningen als het geloof met hen omgaat.

			Laten we een paar vormen van dit gebrek aan kracht bezien. De een zal zeggen: ‘Meneer, ik lijk de kracht niet te hebben om mijn gedachten te verzamelen en ze te richten op die ernstige onderwerpen die verband houden met mijn zaligheid. Een kort gebed is me al bijna te veel. Dat komt, misschien, deels door natuurlijke zwakheid, deels omdat ik mezelf heb beschadigd door onmatig drankgebruik en deels omdat ik mezelf bezorgd maak over wereldse aangelegenheden, zodat ik niet in staat ben tot de hoge gedachten die nodig zijn voor een ziel gered kan worden.’

			Dit is een heel algemene vorm van zondige zwakheid. Merk dit op! U bent zonder kracht op dit punt, en velen zijn net als u. Ze zouden geen samenhangende gedachtegang kunnen ontwikkelen, zelfs niet al stond hun leven op het spel. Veel arme mannen en vrouwen zijn ongeletterd en ongeschoold, en diep nadenken beschouwen ze als heel zwaar werk. Anderen zijn zo luchtig en wispelturig van aard dat ze evenmin een uitgebreide redenering zouden kunnen volgen als dat ze zouden kunnen vliegen. Ze zouden niet in een grote verborgenheid kunnen doordringen, zelfs niet al stond hun leven op het spel.

			Daarom hoeft u nog niet te wanhopen. Voor de zaligheid is geen diep en geordend nadenken nodig, maar een eenvoudig vertrouwen op Jezus. Houd hieraan vast: ‘Te zijner tijd is Christus voor de goddelozen gestorven.’ Die waarheid vereist geen diep nadenken van u, geen grondig redeneren of overtuigend argumenteren. Daar staat het: ‘Te zijner tijd is Christus voor de goddelozen gestorven.’ Richt uw geest daarop en blijf daarbij.

			Laat dit ene grote, genadige, heerlijke feit in uw geest aanwezig zijn tot het al uw gedachten doordringt en het u doet juichen, hoewel u ook krachteloos bent, aangezien de Heere Jezus uw kracht en uw lied geworden is, ja, Hij is u tot heil geworden.

			Volgens de Schrift is Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven toen zij nog krachteloos waren. Misschien hebt u deze woorden honderden keren gehoord en toch hebt u de betekenis ervan nooit eerder begrepen. Ze hebben iets wonderlijks. Jezus is niet gestorven voor onze gerechtigheid, Hij is gestorven voor onze zonden. Hij kwam niet om ons te redden omdat we dat waard waren, maar omdat we volkomen onwaardig, bedorven en verloren waren. Hij kwam niet naar de aarde om enige reden in ons, maar louter en alleen vanwege redenen die Hij nam uit de diepten van Zijn eigen goddelijke liefde. Te zijner tijd is Hij gestorven voor hen die Hij niet godzalig noemt, maar goddeloos. Een hopelozer benaming had Hij hen niet kunnen geven.

			Zelfs als u niet diep kunt denken, richt dan toch uw verstand op deze waarheid, want zij is gepast voor het kleinste bevattingsvermogen en kan het zwaarste hart verlichten. Laat deze tekst als een zoete bete onder uw tong liggen tot hij in uw hart wordt opgenomen en al uw gedachten doortrekt; en dan zal het er weinig toe doen als die gedachten even verstrooid waren als herfstbladeren.

			Personen die nooit geschitterd hebben in wetenschap noch de minste oorspronkelijkheid van denken hebben getoond, waren nochtans volkomen in staat om de leer van het kruis aan te nemen en werden gered. Waarom u niet?

			Ik hoor een ander roepen: ‘O meneer, mijn gebrek aan kracht ligt vooral daarin dat ik niet genoeg berouw kan hebben!’ Wat hebben de mensen vreemde gedachten over wat berouw is! Velen denken dat er zo veel tranen gestort moeten worden en zo veel zuchten moeten worden geslaakt en zo veel wanhoop moet worden doorstaan.

			Waar halen ze dat onredelijke idee toch vandaan? Ongeloof en wanhoop zijn zonden, en daarom zie ik niet hoe ze wezenlijke bestanddelen kunnen vormen van een berouw dat God aangenaam is. Toch zijn er velen die dat soort dingen een noodzakelijk onderdeel achten van ware christelijke bevinding. Ze dwalen zeer.

			Toch weet ik wat ze bedoelen, want in de dagen van mijn duisternis dacht ik er ook zo over. Ik wilde berouw hebben, en ik dacht dat me dat niet lukte, en al die tijd had ik berouw. Het klinkt misschien dwaas, maar ik voelde dat ik niet kon voelen. Ik had de gewoonte om in een hoek te kruipen en te huilen omdat ik niet kon huilen, en ik had diepe smart omdat ik geen smart over de zonde voelde.

			Wat een warboel is het als wij in ongelovige staat onze eigen toestand beginnen te beoordelen! Het is alsof een blinde naar zijn eigen ogen kijkt. Mijn hart versmolt van angst, omdat ik dacht dat mijn hart zo hard was als graniet. Mijn hart brak bij de gedachte dat het niet wilde breken. Nu kan ik zien dat ik precies dat vertoonde waarvan ik dacht dat ik het niet bezat. Toen echter wist ik niet hoe ik eraantoe was.

			O, dat ik anderen tot het licht kon brengen dat ik nu zelf geniet! Ik zou graag iets zeggen dat de tijd van hun verwarring zou kunnen bekorten. Ik wil graag een paar eenvoudige woorden zeggen en ‘de Trooster’ bidden om ze aan het hart toe te passen.

			Herinner u dat de man die werkelijk berouw heeft nooit tevreden is met zijn eigen berouw. We kunnen evenmin volmaakt berouw hebben als volmaakt leven. Hoe zuiver onze tranen ook zijn, er zal altijd wat vuils in wezen; zelfs in ons beste berouw zal iets zijn om berouw over te hebben.

			Maar luister! Berouw hebben is van gedachten veranderen over zonde en Christus en alle grote dingen van God. Dit omvat smart, maar het belangrijkste punt is dat het hart zich van de zonde afwendt naar Christus. Als deze ommekeer er is, hebt u de essentie van waar berouw, al zouden angst of wanhoop nooit hun schaduw over uw ziel geworpen hebben.

			Als u geen berouw kunt hebben zoals u wilt, dan zal het een grote hulp voor u zijn als u krachtig gelooft dat ‘te zijner tijd Christus voor de goddelozen gestorven is’. Bedenk dit telkens weer. Hoe kunt u hard van hart blijven als u weet dat Christus uit uitnemende liefde ‘voor de goddelozen is gestorven’?

			Laat mij u ertoe bewegen om aldus te redeneren: Hoewel ik goddeloos ben, hoewel dit stalen hart geen berouw wil hebben en ik mij tevergeefs op de borst sla, toch stierf Hij voor zo iemand als ik, want Hij stierf voor de goddelozen. O, dat ik dit zou mogen geloven en de kracht ervan in mijn stenen hart zou mogen ervaren!

			Wis iedere andere gedachte uit uw ziel, zit urenlang neer en mediteer diep over deze ene schitterende betoning van onverdiende, onverwachte, weergaloze liefde, ‘Christus stierf voor de goddelozen’. Lees zorgvuldig het verslag van de dood van onze Heere, zoals u dat in de vier evangeliën vindt. Als iets uw harde hart kan laten smelten, dan is dat de aanblik op het lijden van Jezus en de wetenschap dat Hij dit alles leed voor Zijn vijanden. 

			O Jezus, zoet de tranen die ik stort, terwijl ik bij Uw kruis kniel,
terwijl ik zie op uw doorwonde, bezwijkende hart en al 
uw smarten voel. Mijn hart smelt omdat ik u zie bloeden,
dit hart dat eerst zo hard was; ik hoor U voor de schuldigen pleiten
en des te meer voel ik smart. U stierf voor zondaren,
en ik, zondaar, sta hier: overtuigd door uw bezwijkende oog,
geslagen door uw doorwonde hand. Zeker, het kruis is die wonderwerkende staf die water uit de rots kan voortbrengen. Als u de volle betekenis van het goddelijke offer van Jezus verstaat, dan moet u berouw hebben, omdat u ooit Iemand hebt kunnen tegenstaan Die zo vol liefde is.

			Er staat geschreven: ‘Zij zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklacht over een enige zoon; en zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene.’ Berouw zal u niet op Christus doen zien, maar het zien op Christus zal u berouw geven. U mag geen Christus van uw berouw maken, maar u moet voor berouw op Christus zien. De Heilige Geest keert ons af van de zonde door ons tot Christus te wenden. Zie dan af van het gevolg naar de oorzaak, van uw eigen berouw naar de Heere Jezus, Die verhoogd is om bekering te geven.

			Weer een ander hoorde ik zeggen: ‘Ik word gekweld door afschuwelijke gedachten. Waar ik ook ga, er komen godslasteringen in me op. Tijdens mijn werk krijg ik voortdurend lasterlijke denkbeelden en zelfs op bed schrik ik wakker van influisteringen van de boze. Ik kan deze verschrikkelijke verzoeking niet kwijtraken.’

			Vriend, ik weet wat u bedoelt want ik ben zelf door deze wolf opgejaagd. Een mens kan evengoed hopen om een zwerm vliegen met zijn zwaard te bevechten als om zijn eigen gedachten de baas te worden wanneer ze door de duivel worden ingeblazen. Een arme, verzochte ziel, belaagd door satanische invallen, is als een reiziger over wie ik ooit heb gelezen. Rond zijn hoofd en oren en hele lichaam kwam een zwerm boze bijen. Hij kon ze niet van zich afslaan noch ze ontvluchten. Ze staken hem overal en dreigden hem te doden.

			Het verbaast me niet dat u voelt dat u geen kracht hebt tegen deze afschuwelijke en walgelijke gedachten die de satan in uw ziel werpt, maar toch wil ik u herinneren aan onze tekst: ‘Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’

			Jezus wist waar we waren en waar we zouden zijn. Hij zag dat we de overste van de macht der lucht niet zouden kunnen overwinnen. Maar zelfs toen, toen Hij ons in die toestand zag, stierf Christus voor de goddelozen. Werp het anker van uw geloof hierop uit. De duivel in eigen persoon kan u niet vertellen dat u niet goddeloos bent; geloof dan dat Jezus zelfs stierf voor zo iemand als u.

			Denk aan de manier waarop Maarten Luther de duivel met zijn eigen zwaard het hoofd heeft afgehakt. ‘O,’ zei de duivel, ‘je bent een zondaar.’ ‘Ja,’ zei Luther, ‘Christus stierf om zondaren zalig te maken.’ Zo versloeg hij hem met zijn eigen zwaard. Verberg u in deze schuilplaats en blijf daar: ‘Te zijner tijd is Christus voor de goddelozen gestorven.’

			Als u op die waarheid staat, zullen uw godslasterlijke gedachten die u niet in eigen kracht kunt verdrijven, uit zichzelf weggaan, want satan zal zien dat hij niets bereikt door u ermee te plagen. Als u deze gedachten haat, zijn ze niet van u, maar zijn het inblazingen van de duivel, waarvoor hij verantwoordelijk is en niet u. Als u ertegen vecht, bent u er niet meer verantwoordelijk voor dan voor het gevloek en het gelaster van straatschenders.

			De duivel zou u door deze gedachten tot wanhoop willen drijven, of u in ieder geval willen afhouden van het vertrouwen op de Heere Jezus. De arme vrouw die zo lang ziek was, kon niet tot Jezus komen vanwege de menigte, en uw toestand lijkt veel op die van haar vanwege de drukte en het gedrang van die vreselijke gedachten. Toch stak ze haar vinger uit en raakte de zoom van het kleed van de Heere aan, en ze werd genezen. Doe hetzelfde.

			Jezus stierf voor hen die schuldig zijn aan ‘alle zonde en lastering’. Daarom weet ik zeker dat Hij hen niet zal afwijzen die tegen hun wil de gevangenen van boze gedachten zijn. Werp uzelf op Hem, met uw gedachten, en toets of Hij machtig is om te redden. Hij kan die verschrikkelijke influisteringen van de vijand doden, of Hij kan u in staat stellen om ze in het juiste licht te zien zodat ze u niet zullen verontrusten. Op Zijn eigen manier kan en zal Hij u redden en uiteindelijk volmaakte vrede geven. Vertrouw alleen Hem, voor deze zaak en voor al het andere.

			Droevig verwarrend is de vorm van onvermogen die ligt in een verondersteld gebrek aan kracht om te geloven. We zijn niet vreemd aan de uitroep:

			O, dat ik kon geloven, Dan zou alles eenvoudig zijn; Ik zou het willen, maar ik kan niet; Heere, verlos, Mijn hulp moet van U komen.

			Velen blijven jaren in duisternis omdat ze, naar eigen zeggen, geen kracht hebben om alle kracht op te geven en te rusten in de kracht van een Ander, de Heere Jezus.

			Inderdaad, deze hele zaak van het geloven is iets heel vreemds, want mensen komen niet veel verder door te proberen te geloven. Geloven ontstaat niet door proberen. Als iemand iets zou beweren over iets dat vandaag gebeurd is, dan zou ik hem niet zeggen dat ik probeerde hem te geloven. Als ik geloofde in de betrouwbaarheid van de man die me het voorval vertelde en die zei dat hij het zag gebeuren, dan zou ik zijn uitspraak meteen voor waar houden. Dacht ik niet dat hij betrouwbaar was, dan zou ik hem natuurlijk niet geloven; maar van proberen zou in dit geval geen sprake zijn.

			Nu, als God verklaart dat er zaligheid is in Christus Jezus, dan moet ik óf Hem meteen geloven óf Hem een leugenaar noemen. Ongetwijfeld aarzelt u er niet over wat u in dit geval het beste kunt doen. Het getuigenis van God moet waar zijn, en we dienen meteen in Jezus te geloven.

			Maar misschien hebt u te veel geprobeerd om te geloven. Zoek niet naar grote dingen. Wees tevreden met een geloof dat deze waarheid kan vasthouden: ‘Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’ Hij legde Zijn leven af voor mensen terwijl ze nog niet in Hem geloofden, noch in staat waren om in Hem te geloven. Hij stierf voor mensen, niet als gelovigen, maar als zondaren. Hij kwam om deze zondaren te veranderen in gelovigen en heiligen, maar toen Hij voor hen stierf zag Hij dat ze volkomen zonder kracht waren.

			Als u gelooft dat Christus voor de goddelozen stierf, dan zal uw geloof u redden en kunt u in vrede heengaan. Als u uw ziel zult toevertrouwen aan Jezus Die voor de goddelozen stierf dan bent u gered, zelfs al kunt u niet alle dingen geloven of bergen verzetten of enig ander wonderwerk verrichten. Niet een groot geloof redt, maar een echt geloof, en de zaligheid ligt niet in het geloof, maar in Christus op Wie het geloof vertrouwt. Een geloof zo groot als een mosterdzaad zal redding brengen.

			Het gaat niet om de hoeveelheid geloof, maar om de oprechtheid ervan. Ongetwijfeld kan een mens zaken geloven waarvan hij weet dat ze waar zijn; en omdat u weet dat Jezus waar is, kunt u in Hem geloven.

			Het kruis is niet alleen het onderwerp van het geloof, maar door de kracht van de Heilige Geest, ook de oorzaak ervan. Zit neer en aanschouw de stervende Zaligmaker, tot het geloof spontaan in uw hart opspringt. Geen plaats kan beter vertrouwen wekken dan Golgotha. De atmosfeer van die heilige heuvel brengt het bevende geloof gezondheid. Menigeen die daar toeschouwer was, heeft gezegd:

			Terwijl ik U zie, verwond, lijdend, Zonder adem aan het 
vervloekte hout, Heere, voel ik dat mijn hart gelooft Dat u zo leed voor mij.

			‘Helaas’, roept een ander. ‘Mijn moeilijkheid is dat ik mijn zonden niet vaarwel kan zeggen en ik weet dat ik niet naar de hemel kan gaan met mijn zonden bij me.’

			Ik ben blij dat u dat weet, want het is heel waar. Om met Christus te kunnen trouwen, moet u scheiden van de zonde. Herinner u de vraag die de jonge Bunyan in gedachten kwam terwijl hij op zondag een spel deed: ‘Wilt u uw zonden vasthouden en naar de hel gaan, of wilt u uw zonden loslaten en naar de hemel gaan?’ Dat bracht hem tot stilstand. Die vraag zal ieder mens moeten beantwoorden. Want het is onmogelijk om te blijven zondigen en toch naar de hemel te gaan. Dat kan niet. U moet afstand doen van de zonde, of van de hoop.

			Wellicht antwoordt u: ‘Ja, ik wil het maar al te graag. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen dat vind ik niet. De zonde overheerst me en ik heb geen kracht.’

			Kom dan, want als u geen kracht hebt, is deze tekst nog steeds waar: ‘Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’ Kunt u dat nog geloven? Hoezeer andere dingen het ook lijken tegen te spreken, zult u dat geloven? God heeft het gezegd en het is een feit; houd er dan met alle macht aan vast, want uw enige hoop ligt daar. Geloof dit en vertrouw Jezus, en spoedig zult u kracht vinden waarmee u uw zonden kunt verslaan. Maar zonder Hem zal de sterkgewapende u voor eeuwig in slavernij houden.

			Ikzelf had mijn eigen zondigheid nooit kunnen overwinnen. Ik heb het geprobeerd en mislukte. Mijn boze neigingen waren me te sterk, tot ik in het geloof dat Christus voor mij stierf, mijn schuldige ziel op Hem wierp. Toen ontving ik een overwinnend beginsel waardoor ik mijn zondige ik overwon. Met de leer van het kruis kan de zonde verslagen worden, zoals soldaten vroeger hun grote slagzwaarden gebruikten en bij iedere slag hun vijanden neermaaiden.

			Niets is te vergelijken met geloof in de Vriend van zondaren. Dat overwint alle boosheid. Als Christus voor mij gestorven is, zo goddeloos als ik ben, zo krachteloos als ik ben, dan kan ik niet langer in zonde leven, maar moet ik mezelf opwekken tot liefde en Hem dienen Die mij heeft liefgehad. Ik kan niet flirten met het kwaad dat mijn beste Vriend heeft gedood. Om Zijnentwil moet ik heilig zijn. Hoe kan ik in zonde leven als Hij gestorven is om me ervan te redden?

			Zie wat een voortreffelijke hulp dit is voor u die krachteloos bent, om te weten en te geloven dat Christus te zijner tijd voor zulke goddelozen als u is gestorven. Begrijpt u de gedachte al?

			Voor ons verduisterde, bevooroordeelde en ongelovige verstand is het op de een of andere manier moeilijk om de essentie van het evangelie te zien. Soms dacht ik, nadat ik klaar was met preken, dat ik het evangelie zo duidelijk had uitgelegd dat er geen enkele vraag meer hoefde over te blijven en toch merkte ik dat zelfs intelligente hoorders niet konden begrijpen wat er werd bedoeld met ‘Zie op Mij en wordt behouden’ (Jes. 45:22). 

			Bekeerden zeggen gewoonlijk dat ze het evangelie niet kenden tot op die en die dag, en toch hadden ze het al jaren eerder gehoord. Het evangelie is verborgen, niet vanwege een gebrek aan uitleg, maar vanwege de afwezigheid van persoonlijke openbaring. De Heilige Geest is bereid deze openbaring te geven, en Hij wil haar geven aan hen die Hem erom vragen.

			Maar als Hij dit doet, zal de kern van de openbaring besloten liggen in de woorden: ‘Christus is voor de goddelozen gestorven.’

			Ik hoor een ander zichzelf als volgt beklagen: ‘O meneer, mijn zwakheid ligt hierin dat ik geestelijke dingen niet lang in mijn geest kan houden! Ik hoor het Woord op zondag en raak onder de indruk; maar doordeweeks ontmoet ik slecht gezelschap en zijn mijn goede gevoelens helemaal verdwenen. Mijn collega’s geloven nergens in en ze zeggen zulke verschrikkelijke dingen. Ik weet niet wat ik terug moet zeggen en zo word ik dan meegesleept.’

			Ik ken die buigzame Plooibaar wel en ik ben heel bang voor hem. Maar op ditzelfde moment kan, als hij werkelijk oprecht is, zijn zwakheid ontmoet worden door goddelijke genade. De Heilige Geest kan de boze geest van de mensenvrees uitwerpen. Hij kan de lafaard dapper maken.

			Onthoud, arme, wankelende vriend, dat u niet in deze toestand moet blijven. Het is ongepast om uzelf zo laag en armoedig te behandelen. Kom overeind en kijk naar uzelf en zie of u er ooit voor bedoeld bent om uzelf te gedragen als een pad in levensgevaar, bang om te bewegen en bang om stil te zitten. Denk toch zelfstandig.

			Dit is niet alleen een geestelijke zaak, maar ook een die gewone mannelijkheid betreft. Ik zou veel willen doen om mijn vrienden te plezieren, maar ik zou het niet aandurven om voor hun genoegen naar de hel te gaan. Het kan prima zijn om het een en ander voor een goede vriendschap te doen, maar het zal nooit goed zijn om de vriendschap van God te verliezen vanuit het verlangen een goede verstandhouding met mensen te bewaren.

			‘Ik weet het,’ zegt de man, ‘maar toch kan ik desondanks niet genoeg moed krijgen. Ik kan geen kleur bekennen. Ik kan niet standvastig zijn.’ Nu, u heb ik dezelfde boodschap te brengen: ‘Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’

			Als Petrus hier was, zou hij zeggen: ‘De Heere Jezus stierf voor mij, zelfs toen ik zo’n armzalig, zwak schepsel was dat de dienstmaagd die het vuur bewaakte me zover kreeg dat ik loog en zweerde dat ik de Heere niet kende.’

			Ja, Jezus stierf voor hen die Hem verlieten en vluchtten. Grijp deze waarheid stevig aan: Christus stierf voor de goddelozen terwijl ze nog krachteloos waren. Dit is uw uitweg uit uw lafheid. Laat dit in uw ziel doordringen: ‘Christus stierf voor mij,’ en u zult spoedig bereid zijn om voor Hem te sterven. Geloof dat Hij in uw plaats leed en een volledige, ware en bevredigende verzoening voor u aanbracht. Als u dat gelooft, zult u gedwongen zijn om te voelen, dat u zich niet kunt schamen voor Hem Die stierf voor U. De volle overtuiging dat dit waar is, zal u onverschrokken moed geven.

			Let op de heiligen in de tijd van de martelaren. In de eerste dagen van het christendom, toen die grote gedachte aan Christus’ uitnemende liefde in al zijn frisheid in de Kerk sprankelde, waren mensen niet enkel bereid te sterven, maar ze stelden er zelfs een eer in om te mogen lijden. Bij honderden kwamen ze voor de rechtbanken van de machthebbers en beleden ze Christus. Ik zeg niet dat ze er verstandig aan deden om de marteldood te zoeken, maar het bewijst mijn stelling dat een gevoel van de liefde van Jezus de geest verheft boven alle angst voor wat een mens ons kan aandoen.

			Waarom zou dit gevoel op u niet hetzelfde effect hebben? O, dat het u nu zou mogen aanzetten tot een dapper besluit om aan de kant van de Heere te komen en om Zijn volgeling te zijn ten einde toe! Moge de Heilige Geest ons helpen om zover te komen door geloof in de Heere Jezus, en het zal goed zijn!

			12. De groei van het geloof

			Hoe kunnen we geloofsgroei verkrijgen? Voor velen is dit een heel ernstige vraag. Ze zeggen dat ze willen geloven, maar dat ze het niet kunnen. Over dit onderwerp wordt veel onzin verteld. Laten we bij het behandelen ervan heel praktisch zijn. Gezond verstand is in de godsdienst even nodig als op ieder ander gebied.

			‘Wat moet ik doen om te geloven?’ Iemand die de vraag kreeg hoe een bepaalde zaak het beste gedaan kon worden, antwoordde: ‘Het is het beste om het meteen te doen.’ Als de daad eenvoudig is, is het tijdverspilling om methoden te bespreken. De snelste weg om te geloven is: geloven. Heeft de Heilige Geest u oprecht gemaakt, dan zult u geloven zo gauw u de waarheid wordt voorgesteld. U zult geloven omdat het waar is.

			Het bevel van het evangelie is eenvoudig: ‘Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden’ (Hand. 16:31). Het is zinloos om dit bevel te ontwijken door vragen en uitvluchten te bedenken. Het bevel is duidelijk; laat het gehoorzaamd worden.

			Maar toch, als u er moeite mee hebt, leg het dan voor God neer in het gebed. Vertel God de Vader precies wat u bezighoudt en smeek Hem of Hij de vraag door Zijn Heilige Geest wil oplossen. Als ik een bewering in een boek niet geloven kan, dan vraag ik de auteur wat hij ermee bedoelt; en als hij een betrouwbaar mens is dan zal zijn uitleg me tevreden stellen.

			Veel meer zal de goddelijke uitleg van de moeilijke punten van de Schrift het hart van de ware zoeker tevreden stellen. De Heere is bereid Zichzelf bekend te maken; ga tot Hem en zie of het niet zo is. Ga meteen naar uw binnenkamer en roep: ‘O Heilige Geest, leid mij in de waarheid! Leer mij wat ik niet weet.’

			Verder, als geloven moeilijk lijkt, dan is het mogelijk dat God de Heilige Geest u in staat zal stellen te geloven als u zeer regelmatig en ernstig hoort wat u moet geloven. We geloven veel dingen omdat we ze zo vaak hebben gehoord. Merkt u in het dagelijks leven niet dat als u iets vijftig keer per dag hoort u er uiteindelijk toe komt om het te geloven? Sommige mensen zijn ertoe gekomen om op deze manier heel onwaarschijnlijke beweringen te geloven, en daarom verbaast het me niet dat de Heilige Geest dikwijls de methode van het vaak de waarheid horen zegent en dat Hij het gebruikt om geloof te verwekken in dat wat geloofd moet worden.

			Er staat geschreven: ‘Het geloof is door het gehoor’; hoor daarom vaak. Als ik ernstig en aandachtig het evangelie hoor, zal ik een dezer dagen dat wat ik hoor, geloven, vanwege de gezegende werking van de Heilige Geest in mijn hart. Wees er alleen zeker van dat u het evangelie hoort en verstrooi uw geest niet met te horen of te lezen wat geschikt is om u tot twijfelen te brengen.

			Als dat een armzalige raad lijkt, wil ik eraan toevoegen: let op het getuigenis van anderen. De Samaritanen geloofden vanwege wat de vrouw hun over Jezus vertelde. Veel van wat we geloven is gebaseerd op het getuigenis van anderen. Ik geloof dat er een land bestaat dat Japan heet; ik heb het nooit gezien en toch geloof ik dat die plaats bestaat, omdat anderen er geweest zijn. Ik geloof dat ik zal sterven; ik ben nooit gestorven, maar veel mensen die ik ooit gekend heb, zijn gestorven en daarom ben ik ervan overtuigd dat ik ook zal sterven. Het getuigenis van velen overtuigt me van dat feit.

			Luister dan naar hen die u vertellen hoe ze gered werden, hoe ze vergeving ontvingen, hoe hun karakter veranderd werd. Als u de zaak onderzoekt, zult u merken dat zo’n gered persoon net zo iemand is als u. Bent u een dief geweest, dan zult u ontdekken dat een dief zich erin verheugde om zijn zonden af te wassen in de fontein van Christus’ bloed. Bent u (ellendig genoeg) onkuis geweest, dan zult u merken dat mannen en vrouwen die op die manier gevallen zijn, gereinigd en veranderd zijn. Bent u wanhopig, dan hoeft u zich alleen onder Gods volk te begeven en wat rond te vragen, en u zult merken dat sommigen van hen soms in dezelfde wanhoop hebben verkeerd en ze zullen er een behagen in scheppen om u te vertellen hoe de Heere hen verloste. Als u de een na de ander beluistert van hen die het Woord beproefd en betrouwbaar bevonden hebben, zal de Heilige Geest u ertoe leiden om te geloven.

			Kent u het verhaal over de Afrikaan die van de zendeling gehoord had dat water soms zo hard wordt dat een mens erop kan lopen? Hij verklaarde dat hij veel geloofde van wat de zendeling verteld had, maar dat hij dat nooit zou geloven. Toen hij naar Engeland kwam, zag hij op een koude dag dat de rivier bevroren was, maar hij wilde er niet op lopen. Hij wist dat het een diepe rivier was en was er zeker van dat hij zou verdrinken als hij erop zou lopen. Hij kon er niet toe worden overgehaald om het ijs op te gaan tot zijn vriend en vele anderen erop gingen; toen raakte hij overtuigd en durfde hij op de plaats te komen waar anderen veilig hadden gewandeld.

			Dus als u anderen in het Lam Gods ziet geloven en hun vreugde en vrede opmerkt, dan zult u lieflijk tot geloof worden gebracht. De ervaring van anderen is een van Gods manieren om ons aan geloof te helpen. U moet in Jezus geloven of sterven. Er is voor u geen hoop dan in Hem.

			Nog beter is: let op het gezag van Hem Die u beveelt om te geloven en dit zal er sterk toe bijdragen om geloof te ontvangen. Het is niet mijn gezag, want dan zou u het inderdaad kunnen verwerpen. Maar u ontvangt het bevel om te geloven op gezag van God Zelf. Hij vraagt u om in Jezus Christus te geloven, en u moet niet weigeren om uw Maker te gehoorzamen.

			De chef van een bepaalde fabriek had het evangelie vaak gehoord, maar hij was bang dat hij niet tot Christus mocht komen. Op een dag stuurde zijn directeur een briefje naar de fabriek: ‘Kom na het werk onmiddellijk naar mijn huis’. De chef verscheen bij de deur van zijn werkgever en de werkgever kwam naar buiten. Hij zei, een beetje onvriendelijk: ‘Wat wil je, John? Waarom val je me op dit tijdstip lastig? Het werk is gedaan, waar haal je het recht vandaan om hier te komen?’

			‘Meneer,’ was het antwoord, ‘ik heb een briefje van u gekregen waarop stond dat ik na het werk moest komen.’

			‘Dus je wilt zeggen dat je alleen omdat je een briefje van me hebt gekregen naar mijn huis komt en me buiten werktijd lastig valt?’

			‘Maar meneer,’ zei de chef, ‘ik begrijp u niet, maar ik zou denken dat ik omdat u om me gevraagd hebt, het recht heb om binnen te komen.’

			‘Kom binnen, John,’ zei zijn directeur, ‘ik heb een andere boodschap die ik je voor wil lezen.’ Hij ging zitten en las deze woorden: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28). ‘Denk je dat je er na zo’n boodschap van Christus verkeerd aan kunt doen om tot Hem te komen?’

			De arme man begreep het meteen en geloofde in de Heere Jezus ten eeuwigen leven, omdat hij zag dat hij een goede grond en volmacht had om te geloven. Dat hebt u ook! U hebt een goede grond om tot Christus te komen, want de Heere Zelf vraagt u om Hem te vertrouwen.

			Als dat geen geloof in u verwekt, denk dan over de zaak waarin u moet geloven: dat de Heere Jezus Christus leed in de plaats van zondaren en in staat is om allen zalig te maken die Hem vertrouwen. Nu, dit is het meest gezegende feit dat de mensen ooit gevraagd werd te geloven. Het is de meest gepaste, de meest troostende, de goddelijkste waarheid die stervelingen ooit werd voorgesteld. Ik raad u aan er vaak over te denken en de genade en liefde te doorzoeken die het bevat. Bestudeer de vier evangeliën, bestudeer Paulus’ brieven en zie dan of de boodschap niet zo geloofwaardig is dat u gedwongen bent haar te geloven.

			Maakt dat nog niets uit, denk dan aan de persoon van Jezus Christus. Denk aan wie Hij is en wat Hij deed en waar Hij is en wat Hij is. Hoe kunt u Hem betwijfelen? Het is wreedheid om de altijd betrouwbare Jezus te wantrouwen. Hij heeft niets gedaan om wantrouwen te verdienen. Integendeel, het zou gemakkelijk moeten zijn om op Hem te vertrouwen.

			Waarom Hem opnieuw door ongeloof kruisigen? Kroont u Hem zo niet opnieuw met doornen en bespuugt u Hem zo niet opnieuw? Wat! Is Hij niet betrouwbaar? Hebben de krijgsknechten Hem een grotere belediging aangedaan? Ze maakten Hem tot een martelaar, maar u maakt Hem tot een leugenaar, en dat is veel erger.

			Vraag niet: Hoe kan ik geloven? Maar beantwoord een andere vraag: Hoe kunt u niet geloven?

			Als niets van dit alles u helpt, dan is er iets helemaal mis met u, en mijn laatste woord is: onderwerp uzelf aan God! Aan de wortel van dit ongeloof ligt vooroordeel of trots. Moge de Geest van God uw vijandschap wegnemen en u tot overgave brengen. U bent een rebel, een trotse rebel, en daarom gelooft u uw God niet. Geef uw opstand op. Gooi uw wapens neer. Geef u over op genade of ongenade. Onderwerp u aan uw Koning.

			Ik geloof dat nooit een ziel zijn handen in wanhoop aan zichzelf omhoog wierp en riep: ‘Heere, ik geef me over,’ of het werd al gauw gemakkelijk voor hem om te geloven. Omdat u nog steeds strijdt met God en besluit uw eigen wil te doen, daarom kunt u niet geloven. ‘Hoe kunt gij geloven,’ zei Christus, ‘gij, die de eer van elkander neemt?’ (Joh. 5:44). Het trotse ik schept ongeloof. Onderwerp u. Geef u over aan uw God en dan zult u liefelijk in uw Zaligmaker geloven.

			Moge de Heilige Geest nu op een verborgen maar krachtdadige manier in u werken en u op ditzelfde moment tot geloof in de Heere Jezus brengen! Amen.

			13. Wedergeboorte en de Heilige Geest

			‘Gijlieden moet wederom geboren worden.’ Dit woord van de Heere Jezus heeft velen in de weg gestaan, evenals het getrokken zwaard van de cherub bij de ingang van het Paradijs. Ze hebben gewanhoopt omdat ze die verandering niet zelf kunnen bewerkstelligen, al spannen ze zich tot het uiterste in. De nieuwe geboorte is van boven en daarom ligt hij niet in de macht van het schepsel.

			Nu, het zij verre van mij om ooit een waarheid te ontkennen of te verbergen om op die manier valse troost te scheppen. Ik erken onomwonden dat de nieuwe geboorte bovennatuurlijk is en dat zij niet door de zondaar zelf kan worden gewerkt. Ik zou u een slechte dienst bewijzen als ik verkeerd genoeg was om te proberen u moed in te spreken door u ertoe over te halen om te verwaarlozen of te vergeten wat ongetwijfeld waar is.

			Maar is het niet opmerkelijk dat hetzelfde hoofdstuk, waarin de Heere Jezus deze radicale uitspraak doet, ook de duidelijkste uitspraak bevat over de zaligheid door het geloof? Lees Johannes 3 en blijf niet alleen stilstaan bij de eerste verzen. Het is waar dat vers 3 zegt: ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’

			Maar vers 14 en 15 zeggen: ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden; opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Vers 18 herhaalt dezelfde leer in de ruimste bewoordingen: ‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’

			Het is duidelijk dat deze twee uitspraken met elkaar te verenigen zijn, want ze kwamen van dezelfde lippen en werden op dezelfde bladzij opgetekend. Waarom zouden we moeilijkheden vinden waar ze niet kunnen zijn? Als de ene bewering ons verzekert dat er voor de zaligheid iets nodig is dat alleen God kan geven, en als een andere ons ervan verzekert dat de Heere ons zal redden als wij in Jezus geloven, dan kunnen we veilig concluderen dat de Heere aan hen die geloven alles zal geven wat verklaard wordt voor de zaligheid nodig te zijn. De Heere werkt inderdaad deze nieuwe geboorte in allen die in Jezus geloven en hun geloof is het zekerste bewijs dat zij zijn wedergeboren.

			We vertrouwen ons toe aan Jezus voor wat we zelf niet kunnen doen. Als het wel in onze macht lag, waarom zouden we dan op Hem moeten zien? Het is aan ons om te geloven; het is aan de Heere om ons wedergeboren te laten worden. Hij zal niet voor ons geloven; evenmin hoeven wij het werk van de wedergeboorte voor Hem te doen. Het is ons genoeg om het genadige bevel op te volgen; het is aan de Heere om de nieuwe geboorte in ons te werken. Hij die zo ver kon gaan om aan het kruis voor ons te sterven kan en zal ons alle dingen geven die voor onze eeuwige zaligheid nodig zijn.

			Iemand werpt tegen: ‘Maar een zaligmakende verandering van het hart is het werk van de Heilige Geest.’

			Dit is inderdaad zeer waar, en laten we ons ervoor hoeden om het te betwijfelen of te vergeten. Maar het werk van de Heilige Geest is verborgen en wonderlijk, en het kan alleen worden waargenomen in zijn gevolgen. Er zijn verborgenheden rond onze natuurlijke geboorte die wij alleen vanuit een onheilige nieuwsgierigheid zouden kunnen onderzoeken. Dit geldt nog meer voor de heilige werkingen van de Geest van God. ‘De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is.’ Maar dit weten we: het wonderlijke werk van de Heilige Geest kan geen reden zijn om te weigeren te geloven in Jezus van Wie dezelfde Geest getuigt.

			Als een mens de opdracht kreeg een veld te bezaaien en hij deed het niet, dan kon hij zich niet verontschuldigen met de opmerking dat zaaien nutteloos is tenzij God het zaad laat groeien. Hij zou geen recht hebben voor zijn nalatigheid omdat alleen de geheime kracht van God een oogst kan scheppen. In de bezigheden van alledag wordt niemand gehinderd door het feit dat de bouwlieden tevergeefs arbeiden zo de Heere het huis niet bouwt. Het is zeker dat niemand die in Jezus gelooft ooit zal ontdekken dat de Heilige Geest weigert in hem te werken; in feite is zijn geloof het bewijs dat de Heilige Geest al in zijn hart aan het werk is.

			God werkt in voorzienigheid, maar daarom zitten mensen nog niet stil. Als God hun geen leven en kracht gaf, zouden ze zich niet kunnen bewegen, en toch gaan ze hun gang zonder daar ooit een vraag over te stellen. De kracht daartoe wordt hen van dag tot dag geschonken door Hem in Wiens hand hun adem is en van Wie al hun wegen zijn.

			Zo is het ook in de genade. We hebben berouw en geloven, hoewel we dit niet zouden kunnen als de Heere ons er niet toe in staat stelde. We verlaten zonde en vertrouwen op Jezus en dan merken we dat de Heere in ons gewerkt heeft het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Het is dwaasheid om te beweren dat er een werkelijke moeilijkheid in de kwestie ligt.

			Sommige waarheden die moeilijk in woorden zijn uit te leggen, zijn eenvoudig genoeg in de ervaring. Er is geen tegenstrijdigheid tussen de waarheid dat de zondaar gelooft en dat zijn geloof in Hem wordt gewerkt door de Heilige Geest. Enkel dwaasheid kan mensen ertoe brengen om zich te kwellen over eenvoudige zaken terwijl hun ziel in gevaar is.

			Geen mens zou weigeren om in een reddingsboot te stappen omdat hij het soortelijk gewicht van de lichamen niet kende; noch zou een uitgehongerde man weigeren te eten voor hij het hele spijsverteringsproces begreep. Als u niet zult geloven voor u alle verborgenheden kunt begrijpen, dan zult u helemaal niet geloven; en als u zelfbedachte moeilijkheden toestaat om u af te houden van het aanvaarden van vergeving door uw Heere en Zaligmaker, dan zult u ondergaan in een verdoemenis die zeer verdiend zou zijn. Pleeg geen geestelijke zelfmoord vanuit een voorliefde voor het bespreken van bovennatuurlijke haarkloverijen.

			14. ‘Mijn Verlosser leeft’

			Ik heb voortdurend tot u gesproken over de gekruisigde Christus, Die de heerlijke hoop is van de schuldige. We doen er echter goed aan om ons te herinneren dat onze Heere is opgestaan uit de dood en eeuwig leeft. U hoeft niet op een dode Jezus te vertrouwen, maar op een Jezus Die, hoewel Hij is gestorven voor onze zonden, weer is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking.

			U mag meteen tot Jezus gaan als tot een levende en aanwezige Vriend. Hij is niet slechts een herinnering, maar een voortdurend aanwezige Persoon, Die uw gebeden zal horen en verhoren. Hij leeft om het werk te volvoeren waarvoor Hij eens Zijn leven heeft afgelegd. Aan de rechterhand van de Vader doet Hij voorspraak voor zondaren, en daarom kan Hij volkomen zalig maken degenen die door Hem tot God gaan. Kom en beproef deze levende Zaligmaker, als u dit nooit eerder hebt gedaan.

			Deze levende Jezus is ook opgewekt tot uitnemende heerlijkheid en macht. Hij lijdt niet meer als ‘een nederig mens voor Zijn vijanden,’ en werkt evenmin als ‘de Zoon van de timmerman,’ maar Hij is verhoogd ver boven alle overheid en macht en alle naam die genaamd wordt. De Vader heeft Hem alle macht in hemel en op aarde gegeven en Hij oefent Zijn hoge ambt uit door het volvoeren van Zijn genadewerk.

			Hoor wat Petrus en de andere apostelen over Hem getuigden voor de hogepriester en de Joodse raad: ‘De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden’ (Hand. 5:30-31).

			De heerlijkheid die de ten hemel gevaren Heere omringt, zou iedere gelovige hoop moeten geven. Jezus is geen gewoon persoon, Hij ‘is een groot Zaligmaker’. Hij is de gekroonde en getroonde Verlosser der mensen. Hij bezit het soevereine recht om leven en dood te geven. De Vader heeft alle mensen onder de Middelaarsregering van de Zoon gesteld, zodat Hij kan levend maken die Hij wil. Hij opent en niemand sluit. Op Zijn woord kan de ziel die gebonden is door de koorden van zonde en verdoemenis in één moment worden losgemaakt. Hij reikt de zilveren scepter toe, en wie hem aanraakt ontvangt het leven.

			Het is goed voor ons dat Jezus leeft, want ook het vlees en de duivel leven. En het is ook goed dat, hoezeer zij ook proberen om ons te gronde te richten, Jezus grotere macht heeft om ons zalig te maken. Al Zijn verhoging en vermogen worden voor ons gebruikt. ‘Hij is verhoogd om te zijn’ en verhoogd om ‘te geven’. Hij is verhoogd om een Vorst en Zaligmaker te zijn, zodat Hij alles wat nodig is kan geven om de zaligheid te bewerken van allen die onder Zijn regering komen.

			Jezus heeft niets wat Hij niet zal gebruiken om een zondaar zalig te maken, en Hij is niets wat hij niet zal vertonen in de overvloed van Zijn genade. Hij verenigt Zijn koningschap met Zijn Zaligmakerschap, alsof Hij het ene niet wil zijn zonder ook het andere te zijn, en Hij verkondigt dat Zijn verhoging bedoeld is om de mensen zegeningen te brengen, alsof dit de bloem en kroon van Zijn heerlijkheid was. Kan iets geschikter zijn om de hoop van zoekende zondaren op te wekken die op Christus zien?

			Jezus verdroeg grote vernedering, daarom kon Hij verhoogd worden. Door die vernedering heeft Hij heel de wil van de Vader verwezenlijkt en volbracht, en Hij werd beloond door tot de heerlijkheid te worden opgeheven. Deze verhoging gebruikt Hij voor Zijn volk.

			Hef uw ogen op naar deze bergen van heerlijkheid, vanwaar uw hulp moet komen. Overdenk de hoge heerlijkheid van de Vorst en Zaligmaker. Is het niet heel hoopvol voor mensen dat er nu een Mens op de troon van het heelal zit? Is het niet heerlijk dat de Heere van allen de Zaligmaker van zondaren is? We hebben een Vriend aan het hof, ja, een Vriend op de troon. Hij zal al Zijn invloed aanwenden voor hen die hun zaken aan Hem toevertrouwen. Terecht zingt één van onze dichters:

			Hij leeft altijd om te bidden Voor het aangezicht van Zijn Vader.
Ziel, laat Hem uw zaak bepleiten. Betwijfel de genade van de Vader niet.

			Kom en vertrouw uw belangen toe aan die eens doorboorde handen die nu verheerlijkt zijn door de zegelringen van koninklijke macht en eer. Geen strafzaak die aan deze Advocaat werd toevertrouwd, is ooit verloren.

			15. Bekering moet samengaan met vergeving

			Uit de tekst die we eerder aanhaalden, blijkt duidelijk dat berouw verbonden is met vergeving der zonden. In Handelingen 5:31 lezen we dat Jezus verhoogd is om bekering en vergeving der zonden te geven. Deze twee zegeningen komen van de zalige hand die eens aan het hout werd genageld maar die nu verheerlijkt is. Berouw en vergeving zijn samengebonden door het eeuwige voornemen van God. Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

			Berouw moet samengaan met kwijtschelding. Als u er even over doordenkt, zult u zien dat dit zo is. Het is onmogelijk dat een onboetvaardige zondaar vergeving ontvangt. Op die manier zou hij in zijn boze wegen worden bevestigd en achteloos over het verkeerde gaan denken. Als de Heere zou zeggen: ‘U hebt de zonde lief en leeft erin en u gaat van kwaad tot erger, maar desondanks vergeef Ik u,’ dan zou dat een verschrikkelijke volmacht tot zondigen verschaffen. De fundamenten van de maatschappij zouden omver worden gehaald en morele anarchie zou het gevolg zijn. Als u berouw en vergeving zou kunnen scheiden, als aan de zonde kon worden voorbijgegaan terwijl de zondaar er even dol op was als altijd, zouden er ongetwijfeld ontelbare verkeerde daden volgen.

			Als we geloven in de heiligheid van God moet het zo zijn dat we geen vergeving kunnen ontvangen als we in onze zonden blijven en er geen berouw over hebben. Dan moeten we de vrucht van onze opstandigheid plukken.

			Naar Gods oneindige goedertierenheid is ons beloofd dat als we onze zonden verlaten en belijden en door het geloof de genade aanvaarden die in Christus Jezus geschonken is, dat God dan getrouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9). Maar zolang als God leeft kan er geen belofte van genade zijn aan hen die in hun boze wegen voortgaan en weigeren hun boze daden te erkennen. Ongetwijfeld kan geen rebel verwachten dat de Koning zijn verraad zal vergeven, terwijl hij in openlijke opstand blijft. Niemand kan zo dwaas zijn om te denken dat de Rechter der ganse aarde onze zonden zal wegdoen als we weigeren ze zelf weg te doen.

			Dit moet ook zo zijn vanwege de volkomenheid der goddelijke genade. De genade die de zonde zou kunnen vergeven en toch de zondaar erin laten leven, zou een karige en oppervlakkige genade zijn. Het zou een onevenredige en misvormde genade zijn, met één verlamde voet en één verdorde hand.

			Wat is volgens u het grootste voorrecht: reiniging van de schuld van de zonde of bevrijding van de kracht van de zonde? Ik zal niet proberen twee zulke grote genadegaven tegen elkaar af te wegen. Geen van beide zou zonder het bloed van Jezus tot ons kunnen komen. Maar als er een vergelijking zou moeten worden gemaakt, dan is volgens mij de grootste van de twee het bevrijd zijn van de overheersing van de zonde en het heilig gemaakt worden, het aan God gelijk gemaakt worden.

			Vergeving te ontvangen is een onmetelijke gunst. Een van de mooiste regels uit onze lofpsalmen is: ‘Die al uw ongerechtigheden vergeeft’ (Ps. 103:3). Maar als we vergeving konden ontvangen en dan toestemming krijgen om de zonde lief te hebben, te zwelgen in ongerechtigheid en rond te wentelen in lusten, wat zou het nut van zo’n vergeving dan zijn? Zou het geen vergiftigd zoet blijken te zijn dat ons zeer doeltreffend te gronde zou richten? Gewassen te worden en toch in de modder te liggen, rein verklaard te worden en toch wit van melaatsheid te zijn, dat zou een karikatuur van genade zijn. Wat heeft het voor zin om een mens uit zijn graf te halen als hij dood blijft? Waarom zouden we een blinde in het licht leiden zolang hij niet kan zien?

			We danken God dat Hij die onze ongerechtigheden vergeeft, ook onze krankheden geneest. Hij Die ons wast van de vlekken van het verleden, heft ons ook op uit de onreinheid van het heden en behoedt ons voor vallen in de toekomst. Dankbaar moeten we zowel bekering als vergeving aanvaarden; ze kunnen niet gescheiden worden. De erfenis van het verbond is één en ondeelbaar en moet niet in stukken worden gedeeld. Het werk van de genade te delen zou hetzelfde zijn als het levende kind in stukken te snijden. Wie dit wil, heeft er geen deel aan.

			U die de Heere zoekt, zou u tevreden zijn met één van deze genadegaven afzonderlijk? Zou u voldaan zijn als God u uw zonden zou vergeven en u vervolgens even werelds en verdorven zou laten als eerst? O nee! De levend gemaakte ziel is banger van de zonde zelf dan van de straf die erop volgt. De roep van uw hart is niet: ‘Wie zal me verlossen van straf?’ maar: ‘Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’ (Rom. 7:24). ‘Wie zal mij in staat stellen om boven verzoekingen te leven en heilig te worden gelijk God heilig is?’

			Aangezien de eenheid van berouw en vergeving overeenkomt met godzalige verlangens, en aangezien het nodig is voor de voltooiing van de zaligheid en voor de heiligheid, kunt u er zeker van zijn dat die eenheid ook stand zal houden.

			Berouw en vergeving zijn in de ervaring van alle gelovigen samengevoegd. Nooit had iemand ongeveinsd berouw over zijn zonde en bekeerde hij zich gelovig, zonder vergeving te ontvangen. Anderzijds ontving nooit iemand vergeving die zich niet van zijn zonden had bekeerd. Ik durf te zeggen dat er onder de hemel nooit een zonde werd weggewassen, of op hetzelfde moment werd het hart tot bekering en geloof in Christus gebracht. Zo zal het altijd zijn. Haat tegen de zonde en een gevoel van vergeving komen samen de ziel in en blijven er zolang we leven.

			Deze twee dingen werken op elkaar in. De man die vergeving ontvangen heeft, bekeert zich daarom; en de man die zich bekeert, heeft ook heel zeker vergeving ontvangen. Bedenk allereerst dat vergeving tot bekering leidt. Zoals we zingen met de woorden van Hart:

			De wet en verschrikkingen verharden slechts

			Zolang ze alleen werken;

			Maar een gevoel van door bloed gekochte vergeving
Doet een hart van steen spoedig versmelten.

			Als we zeker weten dat we vergeving ontvangen hebben, dan verafschuwen we ongerechtigheid. En ik denk dat als het geloof opwast tot volle verzekerdheid, zodat we volstrekt zeker weten dat het bloed van Jezus ons witter dan sneeuw gewassen heeft, de bekering dan zijn hoogtepunt bereikt.

			Bekering groeit als het geloof groeit. Vergis u niet op dat punt. Bekering is geen kwestie van dagen en weken, een tijdelijke boetedoening die zo snel mogelijk moet worden afgewerkt! Nee, het is een levenslange genade, evenals het geloof zelf. Gods jonge kinderen bekeren zich, en hetzelfde geldt voor de jongelingen en de vaders. Bekering is de onafscheidelijke metgezel van het geloof. Zolang we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, glinstert de traan van  met de bekering verbonden berouw in het oog van het geloof.

			Bekering dat niet voortvloeit uit geloof in Jezus is geen ware bekering, en geloof in Jezus dat niet gekleurd is door bekering is geen waar geloof. Geloof en bekering zijn als Siamese tweelingen wezenlijk met elkaar verbonden. Naarmate we in de vergevende liefde van Christus geloven, zullen we ons bekeren; en naarmate we ons bekeren van de zonde en het boze haten, verblijden we ons in de volheid van de vergeving die Jezus vanuit Zijn heerlijkheid schenkt.

			U zult de vergeving niet waarderen tenzij u berouw voelt en zich bekeert, en u zult nooit de diepste mate van berouw proeven tenzij u weet dat u vergeving hebt ontvangen. Het lijkt misschien iets vreemds en dat is het ook: de bitterheid van berouw en de zoetheid van vergeving vermengen zich in de geur van ieder godvruchtig leven en zorgen voor een onvergelijkelijk geluk.

			Deze twee verbondsgaven zijn de wederzijdse verzekering van elkaar. Als ik weet dat ik mij bekeer van de zonde, dan weet ik dat ik vergeving heb ontvangen. Hoe weet ik dat ik vergeving heb ontvangen tenzij ik ook weet dat ik ben afgekeerd van mijn eerdere zondige levenswandel? Gelovig zijn betekent boetvaardig zijn. Geloof en berouw zijn twee spaken aan hetzelfde wiel, twee handgrepen van dezelfde ploeg.

			Bekering is heel juist beschreven als een hart dat gebroken is vanwege de zonde en dat gebroken heeft met de zonde. We zouden evengoed kunnen zeggen dat het is: zich afkeren van de zonde en zich keren tot God. Het is een innerlijke verandering van de meest radicale soort, die vergezeld gaat met verdriet over het verleden en een voornemen tot verbetering in de toekomst.

			Bekering is de zonden verlaten Die we eerder beminden;
En tonen dat we werkelijk berouw hebben Door ze niet meer te doen.

			Nu, als dit in ons leven plaatsvindt, kunnen we er zeker van zijn dat we vergeving hebben ontvangen, want de Heere zorgde er nooit voor dat een hart gebroken was vanwege de zonde en brak met de zonde, zonder het vergeving te schenken. Anderzijds, als we vergeving genieten door het bloed van Jezus en gerechtvaardigd zijn door het geloof en vrede met God hebben door Jezus Christus onze Heere, dan weten we dat onze bekering en ons geloof van de goede soort zijn.

			Beschouw uw bekering niet als de oorzaak van uw vergeving, maar als de metgezel ervan. Verwacht niet uzelf te kunnen bekeren tot u de genade van onze Heere Jezus ziet en Zijn bereidheid om uw zonde uit te wissen. Houd deze gezegende zaken op hun plaats en beschouw ze in hun relatie tot elkaar.

			Ze zijn de Jachin en Boaz van een zaligmakende bevinding. Ik bedoel dat ze te vergelijken zijn met de twee grote pilaren van Salomo die voorin het huis van de Heere stonden en een machtige ingang tot de heilige plaats vormden. Geen mens komt op een goede manier tot God tenzij hij de pilaren van bekering en vergeving passeert.

			De regenboog van de verbondsgenade werd in al haar schoonheid zichtbaar op uw hart toen de tranen van het met de bekering verbonden berouw beschenen werden door het licht van volkomen vergeving. Bekering van zonde en geloof in goddelijke vergeving zijn de schering en inslag van het weefsel van ware bekering. Aan deze kenmerken zult u een ware Israëliet herkennen.

			Om terug te komen op de tekst waarover we nadenken: vergeving en berouw vloeien voort uit dezelfde bron en worden door dezelfde Zaligmaker gegeven. De Heere Jezus in Zijn heerlijkheid schenkt beide aan dezelfde personen. U kunt de vergeving noch de bekering ergens anders vinden. Jezus heeft beide gereed, en Hij is bereid om ze nu te geven en ze zeer vrij te geven aan allen die ze uit Zijn handen willen aannemen.

			Vergeet nooit dat Jezus alles geeft wat voor onze zaligheid nodig is. Het is heel belangrijk dat alle zoekers naar genade dit onthouden. Geloof is evenzeer de gave van God als de Zaligmaker op Wie dat geloof rust. Bekering van zonde is even waarachtig het werk van genade als het aanbrengen van een verzoening waardoor de zonde wordt uitgewist. De zaligheid is van begin tot einde alleen uit genade.

			Begrijp me goed. Het is niet de Heilige Geest Die Zich bekeert. Hij heeft nooit iets gedaan waarvan Hij zich zou moeten bekeren. En als Hij Zich al kon bekeren dan zou dat ons niet helpen. Wijzelf moeten ons van onze zonde bekeren, of anders zijn we niet gered van de macht ervan.

			Het is niet de Heere Jezus Christus Die Zich bekeert. Waarvan zou Hij Zich moeten bekeren? Wijzelf bekeren ons met de volledige instemming van heel onze persoonlijkheid. De wil, de genegenheden, de emoties moeten alle van harte meewerken tot de gezegende daad van berouw over de zonde. En toch, achter alles wat onze persoonlijke daad is, is er een verborgen heilige invloed die het hart doet smelten, die bekering geeft en een volkomen verandering bewerkstelligt.

			De Geest van God verlicht ons om te zien wat zonde is en maakt haar op die manier walgelijk in onze ogen. De Geest van God keert ons ook naar heiligheid, doet ons haar zeer waarderen, liefhebben en begeren, en geeft zo de stimulans waardoor we van stap tot stap verder worden geleid op de weg van heiligmaking. De Geest van God werkt in ons het willen en het werken naar Gods welbehagen.

			Laten we ons meteen aan die goede Geest onderwerpen, zodat Hij ons tot Jezus zal leiden. Dan zal Hij ons de dubbele zegen van bekering en vergeving schenken, naar de rijkdom van Zijn genade. ‘Uit genade zijt Gij zalig geworden’ (Ef. 2:8).

			16. Hoe bekering wordt gegeven

			Laten we terugkeren naar de indrukwekkende tekst: ‘Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.’ Onze Heere Jezus Christus is opgevaren opdat de genade zou mogen neerdalen. Zijn heerlijkheid wordt gebruikt om Zijn genade een groter bereik te geven. De Heere heeft geen stap opwaarts gedaan dan met het doel om gelovige zondaren met Zich opwaarts te voeren. Hij is verhoogd om bekering te geven, en dit zullen we inzien als we ons een paar grote waarheden herinneren.

			Het werk dat onze Heere Jezus heeft gedaan, heeft bekering mogelijk, verkrijgbaar en aanvaardbaar gemaakt. De wet spreekt niet over bekering, maar zegt duidelijk: ‘De ziel die zondigt, zal sterven’ (Ez. 18:20). Als de Heere Jezus niet was gestorven en weer opgestaan, wat zou uw of mijn bekering dan waard zijn? We zouden de wroeging met haar verschrikkingen kunnen voelen, maar nooit het met bekering verbonden berouw met haar hoop.

			Berouw, als een natuurlijk gevoel, is een gewone plicht die niet veel lof verdient. Ze is in feite zo geheel vermengd met een zelfzuchtige angst voor straf dat ze zelfs met de meeste welwillendheid niet hoog te waarderen valt. Was Jezus niet tussenbeide gekomen en had Hij geen schat van verdienste verworven, dan zouden onze tranen van berouw niet meer waard zijn dan water dat op de grond verspild werd.

			Jezus is verhoogd, zodat bekering uit kracht van Zijn voorbede een plaats voor God zou kunnen krijgen. In dit opzicht geeft Hij ons bekering, omdat Hij bekering in een aanvaardbare positie brengt, die anders onbereikbaar voor haar was geweest.

			Toen Jezus verhoogd werd, werd de Geest van God uitgestort om alle nodige genade in ons te werken. De Heilige Geest verwekt bekering in ons door onze natuur op bovennatuurlijke wijze te vernieuwen en het stenen hart uit ons vlees weg te nemen.

			O, probeer niet uit alle macht tranen uit uw ogen te krijgen, want dat is onmogelijk! Berouw komt niet van een onwillige natuur, maar van vrije en soevereine genade. Ga niet naar uw kamer om op uw borst te slaan in een poging een stenen hart gevoelens te geven die er niet in zijn. Maar ga naar Golgotha en zie hoe Jezus stierf. Zie op naar de bergen vanwaar uw hulp zal komen. De Heilige Geest is gekomen om het hart van de mens te overschaduwen en er berouw in te verwekken, net zoals Hij eens over de chaos zweefde en orde aanbracht. Zend uw gebed op tot Hem: ‘Gezegende Geest, woon in mij. Maak me zachtmoedig en nederig van hart, opdat ik de zonde zou haten en me er oprecht van zou bekeren.’ Hij zal uw gebed horen en u antwoorden.

			Onthoud ook dat toen onze Heere Jezus verhoogd was, Hij ons niet alleen bekering gaf door de Heilige Geest te zenden, maar ook door al de werken van de natuur en de voorzienigheid toe te wijden aan het grote doel van onze zaligheid, zodat zij ons allemaal tot bekering kunnen roepen, of het nu (zoals in het geval van Petrus) het kraaien van de haan is, of (zoals bij de stokbewaarder) het beven van de aarde. Van de rechterhand van God regeert onze Heere Jezus alle dingen hier beneden en Hij laat hen samenwerken voor de zaligheid van Zijn verlosten. Hij gebruikt zowel bittere als zoete dingen, zowel smarten als vreugden, om in zondaren een betere gezindheid jegens God op te wekken.

			Wees dankbaar voor de voorzienigheid die u arm, ziek of bedroefd heeft gemaakt, want door dit alles werkt Jezus het leven van uw geest en trekt Hij u tot Zichzelf. De genade van de Heere rijdt vaak tot aan de deur van ons hart op het zwarte paard van de beproeving.

			Jezus gebruikt alle facetten van onze ervaring om ons van de aarde los te maken en voor de hemel in te winnen. Christus is verhoogd op de troon van hemel en aarde om, door al de werkingen van Zijn voorzienigheid, harde harten te onderwerpen aan de weldadige, verzachtende invloed van de bekering. 

			Daarnaast is Hij op dit uur aan het werk door al Zijn fluisteringen in het geweten, door Zijn geïnspireerde Boek, door hen die uit dat Boek spreken en door biddende vrienden en ernstige harten. Hij kan een woord tot u zenden dat uw rotsachtige hart zal slaan als met de staf van Mozes, en ervoor zal zorgen dat stromen van berouw voortvloeien. Hij kan u de een of andere hartverbrekende tekst uit de Heilige Schrift te binnen brengen die u onmiddellijk zal overwinnen. Hij kan u op verborgen wijze verzachten en een heilige geestgesteldheid over u laten komen, en wel op een moment dat u daar het minst op rekent.

			Wees er zeker van dat Hij, Die in Zijn heerlijkheid is ingegaan en opgewekt is tot al de  heerlijkheid en majesteit van God, een overvloed aan manieren heeft om bekering te werken in hen die Hij vergeving schenkt. Zelfs op dit moment wacht Hij om u bekering te geven. Vraag Hem er meteen om.

			Merk met grote troost op dat de Heere Jezus Christus deze bekering geeft aan de minst voor de hand liggende personen in de wereld. Hij is verhoogd om bekering te geven aan Israël. Aan Israël! In de dagen waarin de apostelen dit verkondigden, was Israël het land dat op de grofste wijze tegen licht en liefde gezondigd had, door te durven zeggen: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ (Matth. 27:25). Toch is Jezus verhoogd om hun bekering te geven! Wat een wonder van genade!

			Als u bent opgevoed in het helderste christelijke licht en het desondanks verwaarloosd hebt, dan is er toch hoop. Als u gezondigd hebt tegen het geweten, tegen de Heilige Geest en tegen de liefde van Jezus, dan is er nog steeds ruimte voor bekering. Ook al bent u zo verhard als het ongelovige Israël vroeger, er kan toch een verzachtende invloed tot u komen, want Jezus is verhoogd en bekleed met grenzeloze macht. Voor hen die het verst in ongerechtigheid gingen en die bijzonder zwaar zondigden, is de Heere Jezus verhoogd om bekering en vergeving der zonden te geven.

			Ik ben blij dat ik zo’n rijk evangelie te verkondigen heb! Gelukkig bent u dat u het mag lezen.

			De harten van de kinderen van Israël waren zo hard als graniet geworden. Luther dacht dat het onmogelijk was om een Jood te bekeren. We zijn het beslist niet met hem eens en toch moeten we toegeven dat het zaad van Israël al vele eeuwen lang bijzonder hardnekkig is in het verwerpen van de Zaligmaker. Terecht zei de Heere: ‘Israël heeft Mijner niet gewild’ (Ps. 81:11). ‘Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1:11). Toch is de Heere Jezus voor Israël verhoogd om bekering en vergeving van zonde te geven.

			Waarschijnlijk bent u een heiden, maar toch kunt u een heel hard hart hebben dat de Heere Jezus vele jaren heeft tegengewerkt. Desondanks kan de Heere bekering in u werken. Misschien voelt u zich gedrongen om hetzelfde te schrijven als William Hone toen hij zich overgaf aan goddelijke liefde. Hij heeft een heel onderhoudend werk op zijn naam staan, ‘Het boek voor iedere dag’, maar ooit was hij door en door atheïstisch. Toen soevereine genade hem had overwonnen, schreef hij:

			Het meest trotse hart dat ooit geklopt heeft Is in mij overwonnen; De wildste wil die ooit opkwam Om Uw zaak te belasteren en Uw vijanden te helpen Werd, mijn Heere, door u beteugeld.
Uw wil geschiede, en niet de mijne. Laat mijn hart steeds van U zijn,
Uw machtige Woord belijdend, Mijn Zaligmaker Christus, mijn God, mijn Heere, Uw kruis zal mijn teken zijn.

			De Heere kan berouw geven aan hen voor wie dat het minst waarschijnlijk lijkt. Hij kan leeuwen in lammeren veranderen en raven in duiven. Laten we opzien tot Hem om deze grote verandering in ons plaats te laten vinden.

			De beschouwing van de dood van Christus is ongetwijfeld een van de zekerste en snelste manieren om bekering te verwerven. Probeer de bekering niet op te pompen uit de verdroogde bron van een verdorven natuur. Het staat haaks op de wetten van uw geest om te veronderstellen dat u uw ziel in die genadige staat kunt brengen. Breng uw hart in het gebed tot Hem Die het begrijpt en zeg: ‘Heere, reinig het. Heere, vernieuw het. Heere, werk er bekering in.’

			Hoe meer u probeert boetvaardige emoties op te wekken, des te meer zult u teleurgesteld raken; maar als u gelovig denkt aan Jezus Die voor u stierf, dan zullen berouw en bekering vanzelf in u ontspringen. Mediteer over de Heere Die Zijn hartenbloed stort uit liefde voor u. Stel voor uw geestesoog de doodsangst en het bloedige zweet, het kruis en het lijden. En als u dit doet zal Hij Die al deze smart gedragen heeft op u zien, en met die blik zal Hij voor u doen wat Hij voor Petrus deed, zodat u ook naar buiten zult gaan en bitter wenen. Hij Die voor u stierf, kan door Zijn genadige Geest u aan de zonde laten sterven; en Hij Die voor u de heerlijkheid is ingegaan, kan uw ziel tot Hem trekken, weg van het boze en naar de heiligheid.

			Ik ben tevreden als u alleen dit onthoudt: zoek niet onder het ijs om vuur te vinden, noch hoop in uw eigen hart bekering te vinden. Zie om leven op tot de Levende. Zie op Jezus voor alles wat u nodig hebt tussen de poort van de hel en de poort van de hemel. Zoek nergens anders naar iets wat Jezus zo graag geeft, maar onthoud dat Christus alles is.

			17. De angst om uiteindelijk af te vallen

			Velen die tot Christus komen worden gekweld door een duistere angst: ze zijn bang om niet tot het einde toe te zullen volharden. Ik heb de zoeker horen zeggen: ‘Als ik mijn ziel op Jezus moet werpen, dan val ik misschien uiteindelijk toch weer terug in het verderf. Ik had vroeger ook goede gevoelens, en ze zijn weggekwijnd. Mijn goedheid was als de morgenwolk en als de vroege dauw. Ze kwam snel, bleef een tijd, beloofde veel en verdween toen.’

			Ik geloof dat deze angst vaak de vader is van het feit, en dat sommigen die bang zijn geweest om Christus voor alle tijd en voor alle eeuwigheid te vertrouwen, gefaald hebben omdat ze maar een tijdgeloof hadden dat nooit ver genoeg ging om hen te redden. Ze begonnen Jezus in zekere mate te vertrouwen, maar zagen voor standvastigheid en volharding op de weg naar de hemel op zichzelf. Dus begonnen ze verkeerd en het natuurlijke gevolg ervan was dat ze al snel terugkeerden.

			Als we op onszelf vertrouwen voor onze volharding, dan zullen we niet volharden. Zelfs als we voor een deel van onze zaligheid op Jezus vertrouwen, zullen we falen als we ook voor een deel op onszelf vertrouwen. Een ketting is niet sterker dan zijn zwakste schakel. Als Jezus onze hoop is voor alles op één punt na, dan zullen we volkomen falen omdat we op dat ene punt volkomen tekort zullen schieten.

			Ik weet zeker dat een verkeerde opvatting over de volharding der heiligen de volharding verhinderd heeft van velen die aanvankelijk wèl liepen. Waarom gingen ze niet tot het einde toe door? Ze vertrouwden voor het lopen op zichzelf en zo schoten ze tekort. Pas ervoor op om ook maar een klein beetje van uzelf te vermengen met het cement waarmee u bouwt, of u zult er ongeschikt cement van maken en de stenen zullen niet blijven zitten.

			Als u op Christus ziet voor uw begin, pas er dan voor op om op uzelf te zien voor het einde. Hij is de Alpha. Let er op dat u Hem ook de Omega maakt. Als u in de Geest begint, moet u niet hopen om volmaakt te worden door het vlees. Begin zoals u van plan bent door te gaan, ga door zoals u begonnen bent en laat de Heere alles in allen voor u zijn. O, dat God de Heilige Geest ons een heel duidelijk begrip zou mogen geven vanwaar de kracht moet komen waardoor wij bewaard zullen worden tot de dag van de verschijning van onze Heere!

			Kijk wat Paulus over dit onderwerp zei toen hij schreef aan de Korinthiërs: ‘Die u ook zal bevestigen tot het einde toe, opdat gij onstraffelijk zoudt zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere’ (1 Kor. 1:8, 9).

			Deze woorden erkennen stilzwijgend een grote behoefte, door ons te vertellen hoe erin is voorzien. Altijd als de Heere ergens voor zorgt, weten we zeker dat dit ook nodig is, want het genadeverbond is niet belast met overtollige zaken. In Salomo’s huis hingen gouden schilden die nooit werden gebruikt, maar in Gods wapenhuis valt zoiets niet te vinden. Waar God voor gezorgd heeft, dat hebben we ongetwijfeld nodig. Tussen het heden en de voleinding aller dingen zullen al Gods beloften en alle gaven van het genadeverbond worden aangesproken.

			De dringende behoefte van de gelovige ziel is bevestiging, standvastigheid, volharding en bewaring tot het einde. Ook de verst gevorderde gelovige heeft dit zeer nodig, want Paulus schreef aan de heiligen te Korinthe, die hoog stonden en over wie hij kon zeggen: ‘Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus.’

			Juist zulke mensen voelen het diepst dat ze dagelijks nieuwe genade nodig hebben om te kunnen volharden, stand te houden en uiteindelijk overwinnaars te worden. Als jullie geen heiligen waren, dan hadden jullie geen genade, en dan zouden jullie geen behoefte voelen aan meer genade; maar omdat jullie mannen Gods zijn, daarom voelen jullie de dagelijkse behoeften van het geestelijke leven.

			Een marmeren beeld heeft geen voedsel nodig; maar de levende mens hongert en dorst en hij verheugt zich erover dat zijn brood en zijn water gewis zijn, want anders zou hij ongetwijfeld op de weg bezwijken. De persoonlijke behoeften van de gelovige maken het onvermijdelijk om dagelijks te putten uit de grote bron die alles bevat dat hij nodig heeft, want wat zou hij kunnen doen als hij niet de toevlucht tot God kon nemen?

			Dit geldt voor de heiligen die de meeste gaven hebben ontvangen, voor die mensen te Korinthe die verrijkt waren met alle rede en alle kennis. Zij hadden het nodig om tot het einde bevestigd te worden, of anders zouden hun gaven en prestaties hun ondergang blijken.

			Als we de talen der mensen en der engelen spraken, maar geen nieuwe genade zouden ontvangen, waar zouden we dan zijn? Als we alle ervaring hadden totdat we vaders in de Kerk waren, als God ons zo had onderwezen dat we alle verborgenheden begrepen, dan konden we toch geen enkele dag leven zonder dat het goddelijke leven ons vanuit ons Verbondshoofd toevloeide. Hoe konden we hopen dat we een uur zouden volharden, om maar te zwijgen van een leven lang, tenzij de Heere ons vasthield? Hij Die het goede werk in ons begonnen is, moet het voleindigen tot op de dag van Christus, of het zal een pijnlijke mislukking blijken.

			Deze grote noodzaak wordt voornamelijk veroorzaakt door onszelf. Sommigen vrezen pijnlijk dat ze niet in de genade zullen volharden, omdat ze zich hun eigen wispelturigheid zeer bewust zijn. Sommige mensen zijn heel onvast van karakter. Er zijn van nature conservatieve, om niet te zeggen koppige mensen, maar sommigen zijn van nature vluchtig en veranderlijk. Als vlinders vliegen ze van bloem naar bloem, tot ze alle schoonheid van de tuin hebben gezien, zonder ergens lang te blijven. Ze zijn nooit lang genoeg op één plek om iets goeds te doen, zelfs niet in hun zaken of hun verstandelijke verrichtingen. Zulke personen kunnen wel bang zijn dat tien, twintig, dertig, veertig, misschien vijftig jaar voortdurende godsdienstige waakzaamheid hun veel te veel zou zijn.

			Sommige mensen proberen eerst de ene kerk en dan een andere, tot ze ze allemaal hebben uitgeprobeerd. Ze zijn alles voor een korte tijd, maar niets heel lang. Zulke mensen hebben dubbel behoefte aan de bede om door God bevestigd te worden, en niet alleen standvastig, maar ook onbeweeglijk te worden gemaakt, of anders zullen zij niet bevonden worden ‘altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren’ (1 Kor. 15:58).

			Wij allen, zelfs als we van nature niet tot wispelturigheid geneigd zijn, moeten onze zwakheid voelen als we werkelijk door God zijn levend gemaakt. Merkt u niet dat iedere dag genoeg gelegenheid biedt om te struikelen? U die naar ik aanneem in volmaakte heiligheid wilt wandelen, en u die een hoge maatstaf aanlegt voor wat een christen behoort te zijn, merkt u niet dat u nog voor de ontbijttafel is afgeruimd al voldoende zonden hebt bedreven om u voor uzelf te schamen? Als we onszelf zouden opsluiten in de eenzame cel van een kluizenaar, dan zou de verzoeking ons volgen; want zolang we niet kunnen ontsnappen aan onszelf kunnen we niet ontsnappen aan de aandrang tot de zonde.

			In ons hart is dat wat ons waakzaam en ootmoedig voor God zou moeten maken. Als Hij ons niet bevestigt, zijn we zo zwak dat we zullen struikelen en vallen, niet door een vijand overweldigd, maar door onze eigen zorgeloosheid. Heere, wees Gij onze kracht. Wij zijn de zwakheid zelve.

			Daarnaast is er de vermoeidheid die voortkomt uit een lang leven. Als we onze christelijke belijdenis beginnen varen we op met vleugelen gelijk de arenden. Daarna lopen we zonder moe te worden; maar in onze beste tijden wandelen we zonder mat te worden. Onze gang lijkt trager te zijn, maar hij is meer dienstbaar en gestaag.

			Ik bid God dat de geestkracht van de jeugd ons mag bijblijven, zolang het de geestkracht van de Geest is en niet alleen de gisting van het trotse vlees. Wie een lange tijd op de weg naar de hemel is, merkt dat er een goede reden was waarom er beloofd werd dat zijn schoenen ijzer en koper zouden zijn,  want de weg is oneffen. Hij heeft ontdekt dat er een Heuvel Moeilijkheid bestaat, een Dal Verootmoediging en, nog erger, een IJdelheidskermis, en dat de gelovige overal langs moet. Er zijn weliswaar Verrukkelijke Bergen (en dank God daarvoor), maar er is ook meer dan één Kasteel Wanhoop, en de pelgrims zien die kastelen maar al te vaak van binnen. 

			Gelet op al deze dingen zijn zij die tot het einde toe volharden in de weg der heiligheid ‘mensen over wie men zich verwondert’ (Zach. 3:8 ). 

			‘O wereld van wonderen, minder kan ik niet zeggen.’ De dagen van een christenleven zijn als evenveel Kohinoors  van genade, die geregen zijn aan de gouden draad van goddelijke trouw. In de hemel zullen we engelen, overheden en machten vertellen over de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus die aan ons besteed werden en door ons genoten terwijl we hier beneden waren.

			We werden in leven gehouden op het randje van de dood. Ons geestelijk leven was als een vlam die brandde in het midden van de zee, een steen die in de lucht bleef zweven. Het heelal zal verbaasd zijn om ons de paarlen poort te zien binnengaan, onstraffelijk in de dag van onze Heere Jezus Christus. We zouden vol dankbare verwondering moeten zijn als we ook maar één uur bewaard werden, en ik hoop dat we dit ook inderdaad zijn.

			Was dit alles, dan zou er al genoeg reden voor ongerustheid zijn, maar er is nog veel meer. Bedenk eens in wat voor omgeving we leven. Voor velen van Gods volk is de wereld een huilende wildernis. Sommigen van ons worden in Gods voorzienigheid met veel zachtheid behandeld, maar anderen hebben een zeer zware strijd te strijden. Wij beginnen onze dag met gebed en we horen in ons huis vaak geestelijke liederen zingen; maar veel goede mensen zijn nauwelijks ’s morgens uit bed gekomen of ze worden met godslasterlijke taal begroet. Ze gaan naar hun werk en worden de hele dag gekweld door smerig gepraat, evenals de rechtvaardige Lot in Sodom. Kunt u zelfs maar op straat lopen zonder dat uw oren gekwetst worden door ongeoorloofde taal?

			De wereld is geen vriend van genade. Het beste wat we met deze wereld kunnen doen, is er zo snel als we kunnen doorheen gaan, want we wonen in het land van de vijand. Achter ieder bosje schuilt een struikrover. Overal moeten we met ‘getrokken zwaard’ in onze hand wandelen, of op z’n minst met het wapen dat ‘voortdurend gebed’ wordt genoemd, want voor iedere centimeter grond moeten we strijden. Vergis u niet op dit punt, of u zult heel ruw uit uw dromen worden wakker geschud. O God, help ons en bevestig ons tot het einde, of waar zullen we zijn?

			Ware godsdienst is bovennatuurlijk in zijn begin, bovennatuurlijk in zijn voortgang en bovennatuurlijk in zijn voleinding. Van begin tot eind is ze het werk van God. We hebben het zeer nodig dat de hand van de Heere uitgestrekt blijft. U voelt die behoefte op dit moment en daar ben ik blij mee; want nu zult u voor eigen bewaring opzien tot de Heere, Die alleen in staat is ons voor struikelen te bewaren en ons te verheerlijken met Zijn Zoon.

			18. Bevestiging

			Let op de veiligheid die Paulus vol vertrouwen voor alle heidenen verwacht. Hij zegt: ‘Die u ook bevestigen zal tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus.’ Naar dit soort bevestiging moet voor alles worden verlangd.

			Hier wordt verondersteld dat de mensen op de goede weg zijn en het is de bedoeling hen op die goede weg te bevestigen. Het zou vreselijk zijn om een mens te bevestigen op wegen van zonde en dwaling. Stel u een bevestigde dronkaard voor, een bevestigde dief of een bevestigde leugenaar. Het is voor een mens ontzettend om te worden bevestigd in ongeloof en goddeloosheid.

			Goddelijke bevestiging kan alleen worden genoten door hen aan wie Gods genade al geopenbaard is. Het is het werk van de Heilige Geest. Hij Die het geloof geeft, versterkt en bevestigt het; Hij Die liefde in ons ontsteekt, vermeerdert haar en doet haar vlam groeien. Wat de Heilige Geest ons door Zijn eerste onderwijs laat weten, laat Hij ons door verdere lessen met grotere duidelijkheid en zekerheid weten.

			Heilige daden worden bevestigd tot het gewoonten worden en heilige gevoelens worden bevestigd tot het blijvende zielsgesteldheden worden. Ervaring en oefening bevestigen onze overtuigingen en onze beslissingen. Zowel onze vreugden als ons verdriet, zowel onze successen als onze mislukkingen worden geheiligd voor een en hetzelfde doel, evenals de boom zowel door de zachte regen als de harde wind wordt geholpen om wortel te schieten.

			De geest krijgt onderwijs, en terwijl haar kennis groeit, ontvangt ze redenen om op de goede weg te volharden. Het hart wordt bevestigd en er op die manier toe gebracht om de vertroostende waarheid nauwer aan te kleven. De greep wordt vaster, de pas wordt steviger, en de mens zelf wordt degelijker en betrouwbaarder.

			Dit is niet zomaar natuurlijke groei, maar een even onderscheiden werk van de Heilige Geest als bekering. De Heere zal het zeker geven aan hen Die op Hem vertrouwen ten eeuwigen leven. Door Zijn inwendige werking zal Hij ons ervan verlossen om ‘onbestendig als water te zijn’  en ons geworteld en gegrondvest doen zijn. Het opgebouwd worden in Christus Jezus en het ertoe gebracht worden om in Hem te blijven, maakt deel uit van het plan waarnaar Hij ons zalig maakt. U kunt hier dagelijks naar uitzien, en u zult niet teleurgesteld worden. Degene Die u vertrouwt, zal u maken als een boom die aan waterbeken geplant is, zo beschermd dat zelfs uw loof niet zal afvallen.

			Wat een steun voor de gemeente is een bevestigd christen! Hij is een troost voor de treurenden en een hulp voor de zwakken. Zou u zo niet willen zijn? Bevestigde gelovigen zijn pilaren in het huis van onze God. Zulke mensen worden niet omgevoerd met allerlei wind van leer, noch omver geworpen door plotselinge verleiding. Ze zijn een grote steun voor anderen, en fungeren als ankers wanneer de Kerk het moeilijk heeft.

			U die pas begint in het leven der godzaligheid durft nauwelijks te hopen dat u zult worden zoals zij. Maar u hoeft niet bang te zijn: de goede Heere zal evenals in hen in u werken. Een dezer dagen zult u die nu een ‘zuigeling’ in Christus bent een ‘vader’ in de Kerk zijn. Hoop op deze grote zaak, maar hoop er op als een genadegave van God en niet als het loon van werken of als het resultaat van uw eigen inspanning.

			De geïnspireerde apostel Paulus zegt over deze mensen dat ze bevestigd zijn tot het einde. Hij verwachtte dat de genade van God hen persoonlijk zou bevestigen tot aan het eind van hun leven, of tot aan de komst van de Heere Jezus. Ja, hij verwachtte dat de gehele Kerk van God in iedere plaats en op ieder moment tot aan het einde van deze bedeling bewaard zou worden, tot de Heere Jezus als de Bruidegom zou komen om het bruiloftsfeest met Zijn volmaakte Bruid te vieren. Allen die in Christus zijn, zullen in Hem bevestigd worden tot aan die doorluchtige dag.

			Heeft Hij niet gezegd: ‘Omdat ik leef, zult Gij ook leven’? Hij zei ook: ‘Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken’ (Joh. 10:28). ‘Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus.’

			Het werk der genade in de ziel is geen oppervlakkige verandering; het leven dat als de nieuwe geboorte is ingeplant, komt van een levend en onverderfelijk zaad dat eeuwig leeft en blijft. En de beloften die God aan gelovigen deed, hebben geen voorbijgaand karakter, maar hebben ook betrekking op de volharding van de gelovige tot hij in de eindeloze heerlijkheid komt.

			Wij worden in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid ( 1 Petr. 1:5). ‘De rechtvaardige zal zijn weg vasthouden’ (Job 17:9). Niet als resultaat van onze eigen verdienste of kracht, maar als de gave van vrije en onverdiende gunst worden de gelovigen ‘bewaard in Christus Jezus’ (Jud.:1). Jezus zal geen enkel schaap van Zijn kudde verliezen. Geen lid van Zijn lichaam zal sterven, geen parel van Zijn schat zal ontbreken in de dag waarop Hij Zijn juwelen zal tellen. De zaligheid die door het geloof ontvangen wordt, is geen zaak van maanden en jaren, want onze Heere Jezus heeft ‘eeuwige zaligheid voor ons verkregen’ (Hebr. 9:12) en wat eeuwig is kan geen einde hebben.

			Paulus uit ook de verwachting dat de heiligen te Korinthe onbestraffelijk tot het einde zullen worden bevestigd (zie 1 Kor. 8). Deze onbestraffelijkheid vormt een kostbaar onderdeel van onze bewaring. Heilig bewaard te worden is beter dan alleen veilig bewaard te worden. Het is vreselijk om godsdienstige mensen van de ene oneer in de andere te zien vallen. Zulke mensen hebben niet geloofd in de kracht van onze Heere om hen onbestraffelijk te maken.

			Het leven van sommige belijdende christenen is een opeenvolging van struikelingen. Ze liggen nooit helemaal, maar ze staan zelden recht overeind. Dit past een gelovige niet. Hij wordt ertoe genodigd om met God te wandelen. Door het geloof kan hij gestage voortgang in heiligheid verwerven, en dat zou hij ook moeten doen.

			De Heere is niet alleen in staat om ons van de hel te redden, maar ook om ons voor vallen te bewaren. We hoeven niet toe te geven aan verleiding. Staat er niet geschreven: ‘De zonde zal over u niet heersen’ (Rom. 6:14)? De Heere is in staat om de voeten van Zijn heiligen te bewaren, en Hij zal het doen als we vertrouwen dat Hij het zal doen. We hoeven onze klederen niet te bevlekken; door Zijn genade kunnen we ze onbesmet bewaren van de wereld. Daar zijn we toe verplicht, want ‘zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien’ (Heb. 12:14).

			De apostel wilde dat wij zouden zoeken naar wat hij voor deze gelovigen profeteerde, namelijk dat wij ‘onstraffelijk bewaard mogen blijven tot de dag van onze Heere Jezus Christus’ (1 Kor. 1:8). Dit woord is misschien beter te vertalen met ‘onbestraffelijk’ of ‘niet te beschuldigen’. God geve dat we in die laatste grote dag vrij mogen staan van alle beschuldiging, dat niemand in het hele heelal het zou wagen om ons de aanspraak te betwisten dat we de verlosten van de Heere zijn. We hebben zonden en zwakheden te betreuren, maar dat is niet het soort fouten dat bewijst dat we buiten Christus zijn. We zullen rein zijn van huichelarij, bedrog, haat en genot in de zonde, want dat zouden noodlottige beschuldigingen zijn.

			Ondanks onze tekortkomingen kan de Heilige Geest een karakter in ons werken dat vlekkeloos is voor de mensen zodat we, evenals Daniël, beschuldigende tongen geen gelegenheid zullen geven behalve in de zaak van onze godsdienst. Vele godzalige mannen en vrouwen hebben zulke transparante levens geleid, zo voortdurend consistent, dat niemand hen ergens van kon beschuldigen. Van veel gelovigen zal de Heere kunnen zeggen wat Hij van Job zei toen de satan voor Hem stond: ‘Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht, een man, oprecht en vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad?’

			Dat is het wat u uit de hand des Heeren moet verwachten. Dit is de overwinning van de heiligen: het Lam te blijven volgen waar het ook heengaat, onze integriteit bewarend als voor de levende God. Mogen we nooit afwijken op slinkse wegen en zo de tegenstander oorzaak tot lastering geven. Van de ware gelovige staat geschreven: ‘Hij bewaart zichzelf en de boze vat hem niet.’ Moge dat ook gelden voor ons!

			Als u pas begint in het leven der godzaligheid, dan kan de Heere u een onberispelijk karakter geven. Al bent u vroeger zelfs heel ver gegaan in de zonde, de Heere kan u volkomen verlossen van de kracht van vroegere gewoonten en u een voorbeeld van deugdzaamheid maken. Hij kan u niet alleen zedelijk maken, maar u ook iedere kwade weg laten verafschuwen en u alles doen volgen wat heilig is. Twijfel daar niet aan. De grootste der zondaren hoeft geen stap bij de zuiverste heilige achter te blijven. Geloof dit, en u zal geschieden naar uw geloof.

			O, wat een vreugde zal het zijn om onbestraffelijk bevonden te worden in de dag des oordeels! We zingen de waarheid als we samen dit mooie lied aanheffen:

			Vrijmoedig zal ik staan in de grote dag, Want wie zal iets tegen mij inbrengen? De Heere mijn God heeft mij vrijgesproken Van de verschrikkelijke vloek en schande van de zonde.

			Wat een vreugde zal het zijn om die kalme moed te genieten als hemel en aarde zullen wegvluchten voor het aangezicht van de Rechter van allen! Deze vreugde zal het deel zijn van ieder die alleen ziet op de genade van God in Christus Jezus en in die heilige macht voortdurend met alle zonde strijdt.

			19. Waarom de heiligen volharden

			We zagen al dat de hoop voor de broeders te Korinthe die het hart van Paulus vervulde, vol troost is voor hen die beven met het oog op hun toekomst. Maar waaròm geloofde hij dat de broeders ten einde toe bevestigd zouden worden?

			Kijk, hij geeft de redenen die hij daarvoor heeft. Hier zijn ze: ‘God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus’ (1 Kor. 9). De apostel zegt niet: ‘U bent getrouw.’ De getrouwheid van een mens is heel onbetrouwbaar, ze is enkel ijdelheid. Hij zegt niet: ‘U hebt getrouwe predikanten die u kunnen leiden en besturen, en daarom vertrouw ik erop dat u veilig bent.’ O nee! Als we door mensen bewaard moeten worden, dan zullen we slecht bewaard zijn.

			Hij zegt: ‘God is getrouw.’ Als we getrouw bevonden worden, dan zal het zijn omdat God getrouw is. Op de getrouwheid van onze Verbondsgod moet de hele last van onze zaligheid rusten. De zaak rust op deze heerlijke eigenschap van God. Wij zijn zo veranderlijk als de wind, zo broos als een spinnenweb, zo zwak als water. We kunnen niets afhankelijk maken van onze natuurlijke eigenschappen of geestelijke verrichtingen, maar God blijft getrouw.

			Hij is getrouw in Zijn liefde; Hij kent geen verandering, noch schaduw van omkering. Hij is getrouw aan Zijn doel. Hij begint niet ergens aan om het vervolgens onaf te laten. Hij is getrouw aan Zijn relaties. Als Vader zal Hij Zijn kinderen niet verstoten, als Vriend zal Hij Zijn volk niet verloochenen, als Schepper zal Hij het werk van Zijn eigen handen niet verlaten. Hij is trouw aan Zijn beloften en zal nooit toelaten dat één ervan ter aarde valt voor ook maar één gelovige. Hij is trouw aan Zijn verbond, dat Hij met ons gemaakt heeft in Christus Jezus en bekrachtigd met het bloed van Zijn offerande. Hij is trouw aan Zijn Zoon en zal niet toestaan dat Zijn bloed tevergeefs wordt gestort. Hij is trouw aan Zijn volk, aan wie Hij eeuwig leven heeft beloofd en van wie Hij Zich niet zal afkeren.

			Deze getrouwheid van God is het fundament en de hoeksteen van onze hoop om ten einde toe te volharden. De heiligen zullen volharden in heiligheid omdat God volhardt in genade. Hij volhardt in het zegenen, en daarom volharden gelovigen in gezegend worden. Hij blijft Zijn volk bewaren, en daarom blijven zij Zijn geboden houden.

			Dit is een goede, vaste grond om op te rusten, en deze grond is ook in heerlijke overeenstemming met de titel van dit boek: Alles uit genade. Zo is het dus vrije gunst en oneindige genade die de dageraad van de zaligheid inluiden, en hetzelfde lieflijke klokgelui blijft aangenaam klinken gedurende de hele dag van genade.

			U ziet dat de enige redenen om te hopen dat we tot het einde toe bevestigd en uiteindelijk onbestraffelijk gevonden zullen worden, in onze God liggen, maar in Hem zijn deze redenen dan ook heel overvloedig aanwezig.

			Ze liggen allereerst in wat God heeft gedaan. Hij is zover gegaan in ons te zegenen dat Hij niet kan teruggaan. Paulus herinnert ons eraan dat Hij ons geroepen heeft ‘tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus’. Heeft Hij ons geroepen? Dan kan die roeping niet ongedaan worden gemaakt, want ‘de genadegiften en roepingen Gods zijn onberouwelijk’. De Heere komt nooit terug op de inwendige roeping van Zijn genade. ‘Die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt’ (Rom. 8:30); dit is de onveranderlijke regel van de goddelijke werkwijze.

			Er is een algemene roeping, waarvan gezegd is: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Matth. 22:14). Maar we spreken nu over een ander soort roeping, die bijzondere liefde betekent en die noodzaakt dat wij hetgeen waartoe wij geroepen zijn ook inderdaad in ons bezit zullen krijgen. In zo’n geval is het met de geroepene evenals met Abrahams zaad, van wie de Heere zei: ‘Ik heb u geroepen van de einden der aarde, en zei tot u: Gij zijt Mijn knecht, u heb Ik uitverkoren en heb u niet verworpen’ (Jes. 41:9).

			In wat de Heere gedaan heeft zien we krachtige redenen voor onze bewaring en toekomstige heerlijkheid, omdat de Heere ons geroepen heeft in de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus. Dat betekent: in partnerschap met Jezus Christus. Ik hoop dat u zorgvuldig overweegt wat dit betekent. Als u inderdaad door goddelijke genade geroepen bent, dan bent u in gemeenschap met de Heere Jezus Christus gekomen, en bent u mede-eigenaar van Hem in alle dingen. Daarom bent u één met Hem in het oog van de Allerhoogste. De Heere Jezus droeg uw zonden in Zijn eigen lichaam aan het hout, voor u tot een vloek gemaakt zijnde. En op hetzelfde moment werd Hij uw rechtvaardigheid, zodat u gerechtvaardigd bent in Hem. U bent van Christus en Christus is van u.

			Zoals Adam zijn nakomelingen vertegenwoordigde, zo vertegenwoordigt Jezus allen die in Hem zijn. Zoals man en vrouw één zijn, zo is Jezus één met allen die door het geloof met Hem verenigd zijn; één door een huwelijksband die nooit verbroken kan worden.

			Wat meer is, gelovigen zijn leden van het Lichaam van Christus, en dus zijn ze één met Hem door een liefdevolle, levende, blijvende vereniging. God heeft ons geroepen tot deze eenheid, deze gemeenschap, dit partnerschap, en door ditzelfde feit heeft Hij ons het teken en de eed gegeven dat we tot het einde toe bevestigd zullen worden.

			Los van Christus beschouwd zouden we arme, vergankelijke mensen zijn, snel ontbonden en afgevoerd naar het verderf; maar verenigd met Jezus zijn we deelgenoten gemaakt van Zijn natuur en begunstigd met Zijn onsterfelijke leven. Onze bestemming is verbonden met die van onze Heere, en zolang Hij niet vernietigd kan worden, kunnen wij het evenmin.

			Mediteer veel over dit partnerschap met de Zoon van God waartoe u geroepen bent, want hier ligt al uw hoop. U kunt nooit arm zijn terwijl Jezus rijk is, want u bent mede-eigenaar met Hem Die hemel en aarde in Zijn bezit heeft. U kunt nooit falen, want hoewel één van de partners in de firma zo arm is als een kerkrat en in zichzelf een volslagen bankroetier die nog geen klein deel van zijn zware schuld zou kunnen betalen, de andere Partner is onschatbaar, onuitputtelijk rijk.

			Door zo’n partnerschap wordt u uitgetild boven de malaise van de tijden, de veranderingen van de toekomst en de schok van het einde van alle dingen. De Heere heeft u geroepen in de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, en daardoor heeft Hij uw positie volkomen veilig gesteld.

			Als u werkelijk een gelovige bent, bent u één met Jezus, en daarom bent u veilig. Ziet u niet dat het zo moet zijn? U moet tot het einde bevestigd worden, tot de dag van Zijn verschijning, als u inderdaad door de onherroepelijke daad van God bent één gemaakt met onze Jezus. Christus en de gelovige zondaar bevinden zich in dezelfde boot; zolang Jezus niet zinkt, zal de gelovige nooit verdrinken.

			Jezus heeft Zijn verlosten op zo’n manier met Zichzelf verbonden dat Hij eerst moet worden verslagen, overwonnen en onteerd, voor de geringste van Zijn gekochten verwond kan raken. Zijn Naam staat op de voorgevel van de firma en tenzij die onteerd kan worden zijn wij veilig voor ieder gevaar om af te vallen.

			Laten we dan met het grootste vertrouwen voorwaarts gaan de onbekende toekomst in, voor eeuwig verbonden met Jezus. Als de mensen van de wereld zouden roepen: ‘Wie is zij, die opkomt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste?’ (Hoogl. 8:5), dan zullen we met vreugde belijden dat wij op Jezus leunen en dat we van plan zijn om steeds meer op Hem te leunen. Onze betrouwbare God is een altijd overvloeiende bron van genot en onze gemeenschap met de Zoon van God is een volle rivier van vreugde.

			Als we deze heerlijke dingen weten, dan kunnen we niet ontmoedigd worden. Nee, veeleer roepen we met de apostel uit: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere?’ (Rom. 8:35-39).

			20. Slot

			Als u me niet stap voor stap gevolgd bent terwijl u deze bladzijden las, dan spijt me dat werkelijk. Het lezen van boeken heeft weinig waarde als de waarheden die aan de geest voorbijtrekken niet worden begrepen, op hun waarde geschat en in praktijk gebracht. Het is alsof iemand een heleboel voedsel in een winkel zag liggen en toch hongerig bleef omdat hij er niet van at. Het is geheel tevergeefs dat u en ik elkaar ontmoet hebben, tenzij u werkelijk Christus Jezus mijn Heere hebt aangenomen.

			Aan mijn kant was er een duidelijk verlangen om u van dienst te zijn, en daar heb ik mijn best voor gedaan. Het doet me pijn dat ik u geen goed heb kunnen doen, want ik heb erg naar dat voorrecht verlangd. Ik dacht aan u toen ik deze bladzijden schreef en ik heb mijn pen neergelegd en ernstig gebeden voor iedereen die ze zou lezen. Ik ben er vast van overtuigd dat veel lezers een zegen zullen ontvangen, zelfs als u weigert een van hen te zijn.

			Maar waarom zou u weigeren? Als u de grote zegen die ik tot u wilde brengen niet verlangt, doe me dan tenminste recht door toe te geven dat de schuld van uw uiteindelijke verderf niet aan mijn kant ligt. Als we elkaar voor de grote witte troon zullen ontmoeten, dan kunt u me er niet van beschuldigen dat ik de aandacht die u me tijdens het lezen van dit boek wilde geven, nutteloos heb gebruikt. God weet dat ik iedere regel schreef voor uw eeuwige welzijn.

			Nu pak ik in de geest uw hand stevig vast. Voelt u mijn broederlijke handdruk? Er staan tranen in mijn ogen terwijl ik u aankijk en zeg: ‘Waarom zult u sterven?’ Zult u uw ziel geen enkele gedachte geven? Zult u verloren gaan vanuit pure zorgeloosheid? O, doe dat niet, maar weeg deze gewichtige zaken af en maak een zeker werk van de eeuwigheid! Wijs Jezus niet af, Zijn liefde, Zijn bloed, Zijn zaligheid. Waarom zou u dat doen? Kunt u dat doen? Ik smeek u, wend u niet af van uw Verlosser.

			Als, anderzijds, mijn gebeden verhoord zijn en u ertoe gebracht bent om de Heere Jezus te vertrouwen en van Hem zaligheid door genade te krijgen, houd dan vast aan deze leer en deze levensstijl. Laat Jezus uw alles in allen zijn, en laat vrije genade de enige koers zijn waarin u leeft en beweegt.

			Geen leven is vergelijkbaar met het leven van een van Gods gunstgenoten. Alles te ontvangen als een gave van vrije genade behoedt de geest voor eigengerechtigde trots en zelfbeschuldigende wanhoop. Het maakt het hart warm van dankbare liefde, en verwekt zo een gevoel in de ziel dat voor God oneindig meer aanvaardbaar is dan iets dat ooit uit slaafse vrees zou kunnen voortkomen. Wie gered hoopt te worden door pogingen om netjes te leven, weet niets van die gloeiende vurigheid, die geheiligde warmte, die toegewijde vreugde in God die met de zaligheid vergezeld gaan en die gratis gegeven worden naar de genade van God.

			De slaafse geest van zaligheid in eigen kracht is onvergelijkbaar met de vreugdevolle geest der aanneming. Er ligt meer wezenlijke kracht in de geringste emotie van het geloof dan in alle inspanningen van wettische slaven of in al de vermoeiende werktuigen van dwepers die door ceremoniën tot de hemel willen opklimmen.

			Geloof is geestelijk, en God Die een geest is verlustigt zich er daarom in. Jaren bidden en naar de kerk gaan, ceremoniën en verrichtingen kunnen niets meer dan een gruwel in Gods oog zijn, maar een blik van het oog van het ware geloof is geestelijk en is Hem daarom dierbaar. ‘De Vader zoekt ook dezulken die Hem alzo aanbidden’. Zie eerst op de innerlijke en de geestelijke mens, dan zal het overige vanzelf volgen.

			Bent u zelf gered, denk dan aan de zielen van anderen. Uw eigen hart zal niet welvarend zijn tenzij het vervuld is van intens verlangen om uw naasten te zegenen. Het leven van uw ziel ligt in het geloof, maar de gezondheid ervan ligt in de liefde. Wie zich niet inspant om anderen tot Jezus te leiden, is zelf nooit onder de macht van de liefde geweest.

			Word ijverig in het werk van de Heere, het werk van liefde. Begin thuis. Bezoek daarna uw buren. Verlicht de stad of de straat waar u leeft. Verspreid het Woord van de Heere op alle plaatsen die binnen uw bereik zijn.

			Ontmoet me in de hemel! Ga niet naar de hel. Uit die ellendige woonplaats is geen terugkeer. Waarom wilt u de weg van de dood ingaan als de poort van de hemel voor u openstaat? Weiger de vrije genade niet, de volle zaligheid die Jezus geeft aan allen die Hem vertrouwen. Aarzel en vertraag niet.

			U hebt nu al genoeg tijd gehad om een beslissing te nemen; kom in actie. Geloof nu in Jezus, met een hartelijke en onmiddellijke beslissing. Neem deze woorden met u en kom vandaag tot de Heere, vandaag nog. Onthoud, ziel, het kan wat u betreft nu of nooit zijn. Laat het nu zijn; het zou verschrikkelijk zijn als het nooit was.

			Nogmaals vraag ik u: laat mij u in de hemel ontmoeten.
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Alles uit Genade

Een ernstig woord voor hen die redding door
de Heere Jezus Christus zoeken

‘Waar de zonde meerder geworden is,
daar is de genade veel meer overvloedig geweest.”
Romeinen 5:20
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